Kuruluş yıh: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


AP BÜYÜK FARK YAPTI 


mMWuhalefet, Millet 
Meclisinde 226' yı 


buldu, hükümetin 
düşmesi bekleniyor 


milletvekiliği de AP 


Saat 00.30'a kadar Haber Merkezimize gelen sonuçlara 
göre seçim yapılan illerde durum şöyle: * 


MİLLET MECLİSİ 
AYDIN: Selahattin Acar (AP) 
EDİRNE: Ahmet İnceoğlu (AP) 
KONYA: Şaban Karataş (AP) 
MANİSA: Süleyman Çağlar (AP) 
MUĞLA: Ünat Demir (AP) 


SENATO: 
AĞRI (1): CHP ve AP arasında 
AMASYA (1): Nevzat Şener (AP) 


ANTALYA (2): Şerafettin Paker (AP), Remzi Yılmaz 
(AP) 


ARTVİN (1):CHP önde 


BALIKESİR (3): Şükrü Çavdaroğlu (AP), Cemal Örgen (AP), Nejat Sarlıcalı (CHP) 


BİTLİS (1): AP ve CGP çekişiyor 
BURDUR (1): Faik Kırbaşlı (AP) 


ÇANAKKALE (2): Refet Sezgin (AP), İmadettin Elmas (CHP) 


ERZİNCAN (1): Orhan Özen (AP) 


ERZURUM (3): Selahattin Deniz (AP), Naci Gacıroğlu (AP), Üçüncü senatörlük AP, MHP ve CHP arasında. 


HAKKARİ (1): Abdulhalik Özdinç (AP) 


HATAY (2): Mustafa Deliveli (AP), Mehmet Sönmez 
(CHP) 


ISPARTA (1): Mustafa Gülcigil (AP) 


İSTANBUL (10): Vefa Poyraz (AP), Mehmet Sadık 
Batum (AP), Cemal Fersoy (AP), Erdoğan Adalı (AP), 
Mehmet Emin Sungur (CHP), Rahmi Erdem (CHP), Besim Üstünel (CHP), Aysel Baykal (CHP), Ali Oğuz (MSP) 
son senatörlük için AP ve CHP çekişiyor. 


KARS (3):Sırrı Atalay (CHP), Halis Soylu (CHP), Halim Dursunoğlu (AP) 


KÜTAHYA (2): Fevzi Ergün (AP), Mehmet Emin Alanyalı (AP), 


MANİSA (1): Erol Yavuz (AP) 


MARDİN (2): İsmet Muharremoğlu (AP), öteki senatörlük CHP, MSP ve bağımsız aday arasında 


MUŞ (1):AP ile MSP çekişiyor 
RİZE (1): Şükrü Meto (AP) 


SAMSUN (4): Doğan Kitaplı (AP), Şaban Demirdağ 
(AP), Celal Arslan (AP), Muharrem Bartın (CHP) 


SİİRT (1): İdris Arıkan (MSP) 


TOKAT (2): Osman Çetin (AP), öteki senatörlük için 
AP, MHP ve CHP çekişiyor. 


YOZGAT (2): Ünal Allıoğlu (AP), Servet Bora (MHP) 


VAN (i): AP, CHP, CGP çekişiyor. 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKL 
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Senato: 


p—————— 


HAYIRLISI—Başında fötürü, tek başına gelen yaşlı bir seçmen gülerekten oyunu sandığa atlı, Kime verdiniz oyunuzu sorumuza 
"anarşiden bıktık, birisine attık işte, inşallah halkımız, memleketimiz için hayırlı olur" cevabını verdi. 


PARMAKLAR BOYANIYOR— Bir hanım seçmen parmağı boyanırken "merak etmeyin bir defa veririm oyumu"'diyor. Seçim gününün heyecanı bilene kadar iiindistan'dan gelen boya da çıkmayacak 
parmağından 


FOTOĞRAFLARIYUSUF ÇELİK 


BUNLAR MECBURİ BOYKOTÇU—Bu vatandaşlar ise ekmek peşinde koşmaktan oy kullanamadılar. Gurbet elde işçi pazarlarında iş 
bekledikleri için listeye adları yazılmamıştı. Yine de "'biz kullanamadık, kullananlara hayirli olsun'' dediler 


AP:28 CHP: 
MSP:2 MHP:1 
Belli olmayan:9 
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HABER MERKEZİ 
Milletvekilliği ara seçimi ve Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme 
seçimleri AP'nin üstünlüğü ile sona erdi. 

AP beş ilde beş milletvekilliğinin beşini de alırken, senato seçimlerinde 
de üstünlük sağladı. Son 
belirlemelere göre AP'nin 
kazandığı senatörlük sayısı 28, CHP'nin çıkardığı senatör sayısının ise 
14 civarında olduğu be- 


lirtiliyor. 
Dün yapılan seçimlerde AP, CHP'ye büyük 


fark yaparken, 1977 seçimlerine göre oy oranını da ortalama yüzde 10 
civarında artırdı. Buna 
karşılık CHP'nin oyların- 
da büyük ölçüde gerileme 
var 

Seçim sonuçlarına 
göre muhalefet partileri 
Millet Meclisinde 226 
milletvekilini sağlarken, 
hükümet azınlığa düştü. 

Öte yandan daha önceki seçimde İstanbul'da 
CHP, AP'ye fark yaparken, bu seçimde AP bu 
farkı kapattı 

Seçim sonuçları meclis aritmetiğini değiştirirken, AP hükümeti düşürme girişimlerine başladığını açıkladı. AP Genel 
Sekreteri bu durumu, 
"Bugünkü hükümet bitti, 
yeni hükümet için çalışmalar yarın başlıyor" 
sözleriyle ifade ediyordu. 
CHP'nin ise milletvekilliği kazanamaması ve hükümetin Mecliste azınlığa 
düşmesi üzerine istifa etmesi bekleniyor 

Sonuçların alınmaya 
başlamasından sonra bir 
açıklama yapan CHP 
Genel Sekreteri Üstündağ, partisinin milletvekilliği ara seçimlerinde 
beş ilde de seçimi kaybettiğini, halkın verdiği 
karara saygılı olduklarını 
belirtti. 

Saat 23.00'den sonra 
AP tarafında büyük bir 
sevinç havası eserken, 
CHP'de üzüntü hakimdi. 

Bu arada bazı illerde 
alınan seçim sonuçları seçim öncesi tahminleri alt 
üst etti. Yozgat'ta CHP 
senatör çıkaramazken, 
Samsun'da 2-2 şeklindeki tahminlerin aksine AP 
üç senatör çıkarttı. CHP 
ise bir senatörlüğü alabildi. Antalya'da iki se 
natörlüğün ikisini de AP 
kazandı. 

BAYAR: "BUGÜNKÜ 
HÜKÜMET BİTTİ, 
YENİ HÜKÜMET İÇİN 
ÇALIŞMALAR YARIN 
BAŞLIYOR" 

Seçim sonuçlarının 
büyük ölçüde bir eğilim 
olarak belli olmasından 

(Devamı sa.7, sü,1'de) 


Cihanbeyli, Ilgın, 
Gönen ve Lapseki 
Belediye 
Başkanlığı 
seçimlerini 
AP kazandı 


HABER MERKEZİ 
Dün yapilan Belediye 
Başkanlığı seçimlerinde, 
Cihanbeyli, Ilgın, Gönen 
ve Lapseki belediye başkanlıklarını AP adayları 
kazandı. 
Alınan bilgilere göre, 
Konya'nın Cihanbeyli il- 


(Devamı sa.7, sü,6'da) 
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Seçimler genel olarak sakin geçti 


rın çevresinde çok sıkı güvenlik önlemi alınmıştı. 


geçti 


Anayasayı 


nunuey u11d8Ş5 


Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş sıkı güvenlik önlemi 
altında bir seçim geçirdik, Sandıkların konulduğu binala- 


Fotoğraf: Yusuf ÇELİK 


Secimler sakin 


@ Mardin’ de 
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TSİP” liler MSP” lilere saldırdı, 


5 ölü var 


Erbakan gazetecilere yemek verdi 


@ Dün tüm yurtta 
6 kişi hayatını yitirdi 
© İstanbul” da çeşitli 
yerlere bombalı 
pankartlar asıldı 


| ©Sandıklarasaldırı 
| o olmadı 


HABER MERKEZİ 


Dün 29 ilde yapılan Senato Üçte 
Bir Yenileme ve Milletvikiliğ 
| çimleri oldukça sakin geçerken, Mar- 
| din'de TSİP'liler sandık başına gelen, 
dört: MSP'li yurttaşı mavzerlerle ateş ederek 
öldürdüler. Bu arada Van'da da bir sandık başına AP'li gözcülerle CHP'li gözcüler arasında çıkan tartışma bir AP' 
linin ölmesiyle sonuçlandı. Bu illerimiz 
dışında gerek Ege bölgesinde gerekse 
büyük olayların çıkmasının beklendiği 
Kars ve Arvtin bölgesinde yurttaşların 
sandık başına 
leri büyük engellemelerle karşılaşmadı. 


i ara se- 


gitmeleri ve oy verme 


Ecevit ve Demirel, sandıklar 
açılana kadar evlerinden 
çıkmadılar 


"Tenkil”ciler 


MHP'lilerin sıkıştıkça kalaakin bir 
sloganları var: "Ya Tam Susturacağız, Ya 
Kan Kusturacağız' ‘Seçimlere iki gün kala 
Celal Bayar'ın bir gazeteye verdiği demeci 
okuyunca aklımıza bunlar geldi. 

Demokrat Parti döneminin ünlü "tenkilcisinin:"' söyledikleri halka kan kusturmak isteyenlerin amaçlarını bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. ''Tenkil, tenkil, tenkil:..”" Bayar'ın ağzından iki cümle- 
de bir bu kelime dökülüyordu. Dersim'de 
halkı nasıl "tenki" ettiklerini ballandıra 
ballandıra anlatıyor ve bugün halkı tam 
susturmak için harekete geçmekten söz ediyordu. 

Bayar'ın sözleri, son günlerde bazı çev 
reler tarafından ortaya sürülen "ara rejim" 
önerilerinin de hangi amaca yönelik olduğunu aydınlatmaktadır. "Ara rejim"'ciler öz- 


(Devamı sa.7, sü,5'de) 


Aydınlık 
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ANKARA (ÖZEL) 


CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit ile 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel sandıklar açılana kadar evlerinden dışarıya çıkmadılar. 


Önceki gece geç 
Ankara'ya dönen 
17.00'ye kadar gelişmeleri evlerinden izlediler, 
Çeşitli illerde ve sandık 
başlarında çıkan olaylar liderlere konutlarında 
iletildi, - 

Seçimin sona ermesinden sonra bir demeç 
veren Başbakan Bülent Ecevit, seçimlerin engellenmesi çabalarına karşın 
katılma oranının yüksek 
olduğunu, seçimler sırasında çıkan olayların ise 
daha önceki seçimlere oranla daha az olduğunu 
ifade etti, Ecevit konuşmasında halkın demokrasiye olan inancının ne 
kadar sağlam olduğunun 
görüldüğünü de sözlerine 
ekledi. 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel de se 

(Devamı sa.7, sü.3'de) 


saatlerde 
liderler, 


seçim gezilerinden 
oylamanın bittiği saat 


Seçim günü 

doğan ikizlere 

” Seçim” ve ” Seçil” 
adları verildi 


KONYA (THA) 
Konya'da, kent merkezinde .Nalçacı Caddesinde ow an ve bir memurun eşi olan Perihan 
Pekmezci' adında bir kadın dün sabah iki kız çocuğu birden dünyaya getirdi. 

Seçim günü doğan ikizlere "Seçim"' ve "Seçil"' adları verildi. 

İkizlerin annesinin 
sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 


iki, Hici 


Karagöz 


ve 
Hacivat 


Bir perdelik piyes. Sesli okunmaldir. Gelenekten tek ayrılma şivededir: Karagöz, gene Karagöz'dür ama Hacivat'a Hicivit diye seslenir. 

Görünmez halk uğuldar: Umudumuz Karagöz, umudumuz Karagöz, 
umudumuz Karagöz... Efyonumuz 
Hicivit, Efyonumuz Hicivit, Efyonumuz Hicivit diye... Aynı zamanda da tempo tutar: ÖZVERİ, ÖZ- 
VERİ, ÖZVERİ. . 


Perde 1 
Sahne 1 


(Karagöz yalnız ve duşünceli türkü yakar) 
Karagöz—"'Demokrasi geçiyor, 
direkleri kırık" 
“Demokrasi geçiyor, bacası 
çarpık”, 
"Demokrasi geçiyor 
bekçileri çatık". 
“Huy Hicivit Huy..." 
(Takalar geçiyor.. müziğiyle) 
Ne güzel çığırıyorum. Şu Hicivit 
duysa, yüreğine bol bol iner. Nerdesin Hicivit. Sensiz dünya tatsız ve 
kavgasız. Şu anda, kim bilir, hangi 
gereksiz özveriyle harcıyon öz özüni.. . Türkümüze devam... 
"Demokrasi geçiyor, yelkeni 
kıvrık" 
"Demokrasi geçiyor, hepten 
kel kuyruk" 
“Demokrasi geçiyor, bekçisi 
çatık" 
“Huy Hicivit Huy"... 
üHicivit'in sesi Türkü çığırır, o da) 
Hicivit—"'Yoluna halı serdim de" 
"İğreti yaprak oldun”, 
“Hepsini vezir ettim de" 
"Kiremit g bi uçtu" 
“Hepsini vezir ettim de... 
(Yavuz geliyor yavuz müziğiyle) 
Sahne Z 
(Karagöz, Hicivit) 
(Halk uğuldar; umudumuz Kara- 
Öö nudumuz Karagöz, efyonujit, efyonumuz Hicivit... 
.. ÖZVERİ... ÖZVERİ...) 
Karagöz—Nerdeydin, Hicivitim, yedek parçam, efyonum benim. Bu ugulduyu duyuyor musun? .. Cantna can katılmıyor mu, şanına şan?.. 
Bize bunca gereksinimleri varken 
sen muhalefet iktidarında bense 
iktidar muhalefetinde, ömrümüzün 
sonuna değin nasıl mıhlanmayalm?.. Nerelerdeydin, efyonum?.. 


HicivitYeni bir Kafâlama,Şiir'çir- | 


Hişsriyardüm.” ke ll 
Karagöz -Adi sanı nedir çirpıştırma 
—Karalama— Şiirin? 
Hicivii—"Meşenin tarafsız gölgesinde, senle ben kucaklaşalım"... 
Karagöz—Oku oku... içimde iğreti 
yapraklar uçuşsun. 

(Hicivit trajik bir sesle devam eder) 

Hicivit-Halkın coşkusu benimle özdesleşti... Birlik istiyorlar, sayın Karagöz. Dirlik istiyorlar, sayın Karagöz... Ben zaten politikayla yitirilmiş zamanlarımda uğraşıyorum.. 

Ben büyük bir ozanım.. Lay lay laya laya lay. Var mı bana yan bakan, 

tày lay laya laya lay.. 

Karagöz -Sana yoktur yan bakan, 

lay lay laya layalay... 

Elemtere fiş kem göze şiş... tü tü 

tü... 

Seni o kadar yüreğimde hep taşırım 

itcim, sana kürsüden "Gomünist” diye seslendiğimde, içimden gülmekten, fıtık oluyom. Oku: 
sana karalama—şiiri 

Hicivit— "Geldiler dediler ki, yer 

sahipsiz kalmıya", 
“Üstünde, diken diken, 
yaban güller açmıya", 
“Meşenin gölgesinde, 
kucakla Karagöz'ü”, 
“Bu toplum laftan öldü, 
birleşin ki yaşaya".. 
leşerek) 

“De ki: Bu toplumda, 
kızgınlıklar çözüle", 
“Çözüle ki, gizlide, şer 

güçleri üzüle", 
"Ülkeyi bölmek için, 
pazarlıklar bozula", 
"Büyük Şef kemerini sen 
kuşan ey Hicivit”. 
(Daha da trajik) 
"Hepimiz yalvarırız: 
Özverisiz olmayın" 
“Arslan payı, sırtlan payı, 
bu ulusu yolmayın," 
“Aşkta bile özveri var, artık 
bunu anlayın..." 

Karagöz—Şimdi ansıdım... söyledin 

de... Toydu, dürüsttü, taşralıydı, 

Özveri diye diye, o genç veziri neden harcadın, çil para gibi. “Gel 

kardeşim, bu işler, erkeğin hali tabiyesidir. Geçmiş olsun, neden demedin?” 

Hicivit—Evli değilmiş gibi konuşuyorsun... Eve karşı puan kazandım. 

Karagöz—Nah kazandın. Öyle şaşkın bakma. Şunu dedin: şu özveri 

olmasaydı, ben dırdır çeker miydim? 

Gene tutarsızsın. Senin veziriazam divanında niye tek o kurban- 
dan istedin o dalavereyi?.. Neden 


(Tra; 


kendin için sevildiğini sanmıştın... 
Fotoğrafçılardan tam randıman alin” demek yaraşsaydı, bütün divan, 
iğreti yapraklar gibi dağılı dağılıverirdi, yalnız sen değil. 

Bir senden gayrik, bir de benden 


NİMET ARZIK 


ayni tarafsız meşenin gölgesinde 


Hicivit... Biz özveri için doğmuşuz. 
Efyonum üzüyorsa da, o kadar istiyorsan al gitsin, virdim... Ama benim daha parlak bir fikrim var.. sıkı 
dinle: (Dışarıdan: Umudumuz Karagöz, efyonumuz Hicivit) Ne güzel 
uğuldaşıyorlar. Şeflik Kemerini, ha 
oracıktaki, tarafsız meşeye asalım... 
Gölgesinde bir süre barınalım, ufuk 
sütlimanlaşa değin. 


Ben fazla iriyim, kemerin tokasını bir türlü sıkamıyorum. Sen fazla 
inceciksin, kalçalarından kayı kayıveriyor. Kayarsa, kimbilir, kimlerin 
eline geçer... Onun için, kemeri, 
şimdilik, şu güzelim meşenin alt 
dallarına asarız... 

(Müzik: Atımı bağladım ben bir 
meşeye...) 

Zamanı gelince, plastik mermili 
seçim SAVAŞINA gireriz. Artık 
hangimiz yarışı kazanırsa kuşak onun olur... Ha gevşetip, ha sıkıp, neden deriyi örseliyelim?.. Kabul mü, 
efyonum? 

Hicivit—Sen büyük bir kandırıcısın... Nasıl olsa, zamanı gelince yarışı ben kazanırım... 

Karagöz—Sen hele bir kemeri çıkar 
meşeye bağla! Olduuu.. bak ne kadar yakıştı! İkimiz de, demokrasi 
ablamızın kara sevdalısıyız. Yarın 
gruplarımı (o toplayacağım. Senin 
heykelini bizim partinin önüne dikmek kararını alacağız. Senin de aynı 
kararı alman, boynunun borcu. Birbirimizin başarısında, o kadar çok 
katkımız var ki.. Birbirimize, o ka- 


dar şey borçluyuz ki... 
Ben nankör değilim.. Yalnız iki 
tek şey diyiverecem sana, efyo- 


num... Üstüne kaya düşmüş gibi kıpırdayamayacaksın.. Kendini tanıyasın diye söylüyorum. Ard düşüncem falan yok... 

Hicivit—Neymiş ki?. 

Karagöz—Sen niye o kadar inandırıcısın biliyor musun?.. "OZANIM"' 
diyorsun, inanıyorlar... "Devletim" 
diyorsun inanıyorlar... 

(Hicivit dört köşe) 
Hicivit—Bilmiyorum! 

Karagöz—Ben, biliyorum. Güzel ve 

kolay konuştuğun için, kolay inandırıyorsun. Güzel ve kolay söylüyorsun. Çünkü, dudağından çıkanla, 

beynindekinin hiç mi hiç ilgisi 

yok... Büyük içtenlikler, büyük aşk-. 
lar gibidir. Kára sevdalı dağ başında 

ağlar, aşkını söyler, ama, sevdicek” 
ginin karşısındayken nutku tutulur. 
Oysa, herhangi bir çapkın inandırıcı 
sözler bulur ve tavlar. Sen laf çapkınisin! 

Evet, efyonum, laf çapkını! Büyük laf çapkını. Kaldın mı şu lafımın altında?.. Bir de seni dümdüz 
ezecek bir sözüm daha var. Bak iyi 
dinle: Ben sadece vaadlarımın yalancısıyım, sense, kavramlarının yalancısisın. Hangisi daha büyük ihanet?.. 
Azıcık diyiversene!.. 
Hicivit—Şekspir'in aksırığı gibi büyük laf ettin. Keşke bunu ben diyiverseydim, sayın Karagöz!.. Ne de- , 
din, ne dedin, ne dedin?.. Yinelesenel.. 

Karagöz—Ben, vaadlarımın yalancısıyım. Sense kavramlarının yalancısisin. Hangisi daha büyük ihanet, 
diyiverdim!.. 

Hicivit—Ne olur, bana bu sözü bagışla! Kendi malım gibi kullanayım. 
Karagöz—Bağışladım gitti. Sen Zaten son zamanlarda çaktırmadan 
benim.birçok eskimiş sözlerimi kullanıyorsun. Zararı yok, bende yenileri var, büyük büyük! 
Karagöz—Anlaştık. Kuşağı meşeye 
astık. Heykel sorununu da hallettik... mermerden... bu güzel birligimizi kutlayalım!.. Senin hanede 
mi... benim berduşhanede mi?.. 
Plastikten mermi SAVAŞINA 
değin elele! 

Hicivit—Sende sende... Bizim hanım, bana otuz yıldır erkek-kadın 
eşitliğini kanıtlamak ister. Onun 
için yemek pişirmiyor. * 
Karagöz—Vah vah vah!.. Vah vah 
vah efyonum... Eksikliğinin nedenini şimcik anlıyorum. 

(Uğultu: Umudumuz... Efyonumuz...) 

Caaan... iyi ki şu halk var! 
Hicivit—Yabandan gelen seçkinlere, 
yanmış sigara böreği, şekerleşmiş 
konserve reçel, Şef Kuşağının tokası kadar söğüş söğüş domatesler 
yedirmekten bıktım. Sabah kahvaitılarında!.. Oysa senin evinde, altın 
rengi bulgurlar varmış, sıcacık saç 


börekleri varmış, tahin gibi koyu 
ayranlar varmış... Bak nasıl eridim 
gittim... 
Karagöz—Hadi gel... gidelim eve.. 
Gel önceden türkü yakalım, plan ve 
programımızı içeren... 
(Beraber türkü yakarlar) 
"İste ki, şu arada kızgınlıklar 
çözüle" 
"İste ki, şer güçleri 
3 karanlıkta üzüle" 
“Ülkeyi bölmek içim 
pazarlığa çıktılar"... 
"Büyük şef kemerini, astık 
artık meşeye" 
“Özveridir ilkemiz, kurban 
ol özveriye"... 
"Meşkte de, aşkta da", 
"Kim kime, kazık ata?.. 
(Uğultu... Umudumuz Karagöz, 
umudumuz Karagöz, efyonumuz 
Hicivit, efyonumuz Hicivit.., ÖZ- 
VERİ... ÖZVERİ... ÖZVERİ istiyoruz) 
(Perde) 


FİKİR MEYDANI! 


TARIM IŞÇILERİNİN MUCADELESİ VE 
SAHTE SOL 


aha düne kadar, 
yüzde bir kadarını 
da kazandı mı kaderine 
razı olan tarım işçileri, 
kaderciliği bir kenara iterek bu yıl da Söke ovasında dahayüksek ücretler 
için direnişe geçtiler. 
1975 yılında Toprak- 
İş Sendikası kurulduğun- 
da Söke ovasında yürütülen propoganda çalışmalarının özünü toprak bey- 


“lerine karşı birleşmek ve 


direnmek düşüncesi oluşturdu. Başlangıcında işçilerin çoğunluğu bu düşünceye yanaşmaz göründüler, Ama devrimci 
sendikacılar bu düşünceyi 
sabırla anlatmaya devam 
ettiler. Sendika önderleri 
tarım işçilerinin bugün 
olmasa yarın, kendi deneyleriyle bundan başka 
çıkar yol olmadığını anlayacaklarına kesin 
olarak inanıyorlardı. 
1979 yazında görülen ve 
eylül ayında tekrar ortaya çıkan gelişmeler bu 
inancı doğrulamıştır. 
Dört yıldan beri sabırla 
ekilen bir tohum nihayet 
tutmuş ve filizlenmeye 
başlamıştır. 


Fakat tohumu eken 
devrimcilerin işin ardını 
kollayamamaları yüzünden, mücadelenin filizlerine sahte sol haşaratı 
musallat olmuştur. Üstelikdedört yıl önce mücadele alanına cesaretle atıl- 


,mış devrimcilerin tarım 


işçilerinin güvenini kazanmış olmaları ve bu güvenin devam etmesine 
rağmen. 


Bu boşluktan yararlanarak 'Tarım işçilerine 
önderlik ediyoruz." yaygaralarıyla ortalığı toza 
dumana katan sahte solcuların, bugünkü davranışlarını anlayabilmek 
için, bunların tarım işçilerinin geçmişteki mücadelelerine ve o mücadele. 


““1975 yazında Sazlı 
köylü tarım işçilerinin di- 


Köyümüz bir tepenin 
eteğinde bulunmaktadır. 
Geçimimizi tarım ve hayvancılıktan osağlamakta-' 
yız. Bir miktar toprak ve 
az sayıda hayvan besleyerek zor şartlar altında 
idare edip gidiyoruz.Bundan birbuçuk yıl önce 
köy muhtarı köydeki keçileri yoketmeyi isteyen 
bir iş yapmaya başladı. 
Bu işi de köylüleri toplayarak, tartışarak elbirliği 
ile yapmaya çalışmadı. 
Bir kağıt eline alıp ev ev 
girmeye "Keçilerin kesilmesini istiyoruz" diye 
imza ettirmeye başladı. 
Kıl keçilerini beslememe- 
nin sebebi olarak da bağ, 
bahçe ve ormana zarar 
vermelerini gösterdi. 

Biz keçileri kesmeyi 
kabul etmeyenler, birinci 
olarak; köyde bir iş yapıursa, hele de bu köylülerin bütününü ilgilendiren 
bir mesele ise bunu köylüler çağrılarak, onlarla 
konuşarak, doğruluğu 
yanlışlığı tartışılarak, elbirliği edilerek yapılmasından yanayız. Muhtar 
ve ihtiyar heyeti ise tam 
tersini yaptılar. "Herkes 
istiyor, hepsine imzalatacağız," diye köylüyü kandırarak işe girdi. Toplantı 
yapmadı. “Çoğunluğun 
irazasını alır, ondan sonra 
işi yürütürüm"dedi. Zaten 
bir çoğunun önceden keçisi yoktu. Kendisi de dahil, Muhtarın iki göz evden başka arazisi de yok. 
Biz imzalamadık. 

İkinci olarak keçilerin 
beslenmemesine karşıyız. 
Köyde oturuyoruz. Köyümüzün keçi beslemeye 
elverişli sahası var. Çevremizde bir iki köy keçileri kestiler, onların elverişli sahaları yek. 

Keçiler, "Bağ bahçe- 
ye zarar veriyor" diyorlar. Bu doğrudur. Fakat 
bağ bahçeyi korumak 
mümkündür. Çünkü çobanla dağa gidiyor, sahipsiz değil. Herkes hayvanlarına sahip çıkarsa nereye zarar verebilir? İneğe, eşeğe, koyuna sahip 


Şamil İlter 


renişinin ardından Toprak beyi Hilmi Fırat ve 
O'nun birçok yardakçısı 
Toprak-İş Sendikasının 
yöneticileri hakkında karalamalara giriştiler. "Bil 
mem şu kadar yüzbin lira 
para gelmiş de, sendikacılar yemiş. İşçileri aç bırakmışlar "' gibi, bir sürü 
rezilce iftiralar. Kendilerinin önderliğinde olmayan her şeye kara çalmayı, küfretmeyi kendilerine yol edinmiş sahte 
solcu, maceracı gruplar 
da iftiracı beylere katılmakta gecikmediler. Onlar da aynı iftiraların gönüllü sözcüleri olarak sağa sola Toprak-İş Sendikasına ve devrimcilere 
kara çaldılar. Türkiye'nin 
ilk örgütlü tarım işçleri 
mücadelesini gözden düşürmek için ellerinden 
geleni artlarına bırakmadılar. 


İşte dört yıl önce iftiracı beylerin kervanına 
katılmış olan bu sahte 
solcular, bu yıl kendiliğinden gelişen tarım işçilerinin mücadelesine sızdılar. 
Amaçları işçilere doğru 
bir önderlik yaparak 
onların ekonomik ve demokratik kazançlar elde 
etmelerini sağlamak degil, kendi gruplarının reklamını yapmak ve parsa 
toplamaktı. Toprak beylerini ve Dayıbaşıları hiç 
bir zaman hedef almadılar. Orta ve küçük üreticileri baş hedef seçtiler. 
Yol keserek, kafa kol kırarak küçük üreticilere 
zarar verdiler. Tarım işçilerini müttefiklerinden 
kopardılar. Birçok tarım 
işçisi, bunların belaların- 


önderleri nazli lan erek direnişe 
aldıkları tutumları bil- ii katıldı. Birs 


'~ mek gerekir. 


= birle yardımlaşma 
EYİ le çalışmaya gideri 
Avşarlı küçük üreticilerin 


HALKIN SESİ 


Keçilerin beslenmesinden yana olan Karagüney köylüleri 


Köyümüz Karaguney 
köyü Tunceli ilinin Per- 
tek ilçesine bağlı 40 hanelik bir köydür. Tarım 
ve hayvancılıkla uğraşmaktayız. Köy muhtarı- 
nın kıl keçilerini beslememe uygulamasına gitme 
isteği var. Bazı köylüler 
bundan yana , bazıları 
da buna karşıyız. Bu 

konu köyde birbuçuk 
| yıldır önemli bir sorun 
| olmakta, 

yaratmakta ve köylüle- 
| in birliğini bozmakta- 


huzursuzluk 


Rk e 


çıkılmıyor mu? Çıkılıyor. Sahip çıkılmazsa onlar da zarar verir. O zaman onları da beslemeyelim. Sohra fazla bağ ve 
bahçede yok sayılır. Yani 
bağ ve bahçeden gelen 
gelir keçilerden gelen gelir kadar değildir. Keçi 
yerine koyun ve inek 
beslenmesi isteniyor. Koyunları besleyecek yaylamız yoktur. Dağa çıkma- 
ya elverişli değillerdir. 
Ayrıca koyun sütü çok 
erken çekilmekte ve koyun ve inek sütü keçi sütü kadar lezzetli değildir. 
Azınlığın çoğunluğa 
uyması söylenmekte, istenmektedir. Başta şunu 
söyleyelim: Bu söz de 
doğrudur. Fakat yapılan 
işe bağlıdır. Biz keçilerin 
beslenmemesi ie 
meselesinde bu işi doğru 
bulmuyor ve uymuyoruz. 
Yapılan işin doğruluğu 
yanlışlığı, yararı zararı 
üzerinde durulmalıdır. 
Bir süre doğruyu bulan 
çoğunlukta olabilir. Oysa 
doğru azınlıkta kalsa bile 
zamanla çoğunluğu kazanabilir, Gerçi keçilerin 
beslenmesi, beslenmemesi konusunda durum Şu: 
19 evin önceden keçi- 


TARTIŞMAYA 
AÇIYORUZ 


yollarını keserek işlerinden alıkoydular. Pirinç 
işinde yüksek ücretle çalışan bir grup işçiyi de 
aynı şekilde zorla geri çevirdiler. 

Toprak Beylerine öfke 
duyan onlarca insanı devrimcilere ve devrimci düşünceye karşı düşman ettiler. Aydınlık gazetesi 
muhabirine, Toprak-İş 
Sendikası yöneticilerine 
ve TİKP yöneticilerine 


saldırı düzenlediler. Bu 
saldırıyı, oyunlarının 
bozulacağı, kara yüzle- 


rinin açığa çıkacağı, işçileri maceralar peşinde 
sürükleyemeyecekleri 

korkusuyla yaptılar. Böylece niyetlerinin üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğu ortaya çıktı. 


Bunlar, kendiliğinden 
başlamış olan bir direniş 
yerine, eğer devrimcilerden önce varmışlarsa, 
kendilerinden sonra gelen 
devrimcilere "Vay efendim siz buraya nasıl gelir 
siniz, biz mücadeleyi hazırlarken siz neredeydiniz." gibi, kargaların bile 
güleceği gerekçelerle saldırmadan edemediler. 
Böylece akılları sıra saldırılarına kılıf uydurma- 
ya çalıştılar. Eğer böyle 
yapmasalar "Yaşasın bilmem nere direnişimiz"' 
deme firsatını kaçırmış 
olacaklardı. 

Eylül ayının son haftasında Söke'nin Sarikemer kasabasında tarm işçilerinin haklı 
taleplerle başlattıkları 
mücadeleve de burunlarını soktular. "İşçi ücretleri belli olsun", "Tek 
Yol Devrim" naralarıyla başlayıp, Burdurlu işçileri döverek geliştirdik! 
teri Kepazeliği, “işçilerini 
yattıkları damları kurşun: 
layarak bitirdiler. Bunla- 


dır. Keçiler kesilecek; 
beslenecek, beslenmeyecek davası mahkeme- 
ye düştü ve daha kötü 
sonuçlar yaratma durumundadır. Aydınlık 
Meclisinde bir çok konu tartışıldı. Çözüm bulunduğu gibi bizim "keçilerin beslenmesinin 
doğruluğu ( yanlışlığı" 
meselesini de tartışmayı 
ve çözüm bulunmasını 
istiyoruz. Düşüncelerimizi ortaya koymayı, 
küsülü olduğumuzdan 


leri yoktu, beslemiyorlar 
dı. Keçisi olan 11 ev satılmasından yana ve sattı, 
geriye kalan 8 ev, satılmasından yana değiliz. 2 
ev de, satılmasını istemediği halde baskı yapıldı ve azınlıkta kalalım 
diye keçilerini başka 
köylere götürdüler. Onlar 
da geri getirecekler. Keçisi olmayan 19 evden bir 
kısmı satılmasından ; . 
yana bir kısmı da kesilmesine karşı. Bu duruma 
göre kesilmesini isteyenlerin sayısı çoksa da fark 
pek fazla savılmaz. 

Muhtar karar aldırttı 
ve biz bu karara uymadık. Onlar da yolumuzu 
keseceklerini söylediler. 
Biz baskıya boyun bükmedik, Mahkeme yoluyla 
halletmelerini, hükümet 
kestirirse uyacağımızı 
söyledik, Kaymakam'a 
gittiler. Kaymakamdan 
"Ben keçileri kesmeye 
gelmedim" cevabını almişlar. Valiye başvurdular, yine.birşey elde edemediler. Şöyle denmiş 
“Köy arazisine zarar verirse ceza kesersin" muhtar da şu yola başvuruyor: 

Ceza kestirerek yıldı- 


rın dam kurşunlamaları 
tamamıyla yatılı işçileri 
hedef almıştır. Çünkü 
damlarda yatan Beyler 
değil, Urfa'dan, Mardin' 
den, Denizli'den, Burdur' 
dan gelen tarım işçileridir. Amaçları, yatılı işçileri korkutarak bir daha 
buralara (o gelmemelerini 
sağlamak ve gelecek yıl 
"Yaşasın Söke ovası direnişimiz” diyerek, ortalık 
ta havalı havalı dolaşmaktır. Sarıkemer'de 
devrimcilere yakınlık duyan birçok orta köylü 
şimdi,"'devrimcilik buysa 
lanet olsun.” demekte, 
emekçiler birbirine kuşku ve korkuyla bakmaktadır. Dayıbasılar da, 
Toprak Beyleri de vildiklerini okumaya devam 
etmektedir. İşte sahte 
solcular yüzünden vardan 
sonuç budur, O nedenle 
sahte solun etkinliğine 
son verilmezse giderek 
yükselen tarım işçilerinin 
mücadelesi, bunların yarattıkları ve yaratacakları 
kargaşalık ve düşmanlığı 
körükleyen tutumları yüzünden yeniden gerileyecektir. En kötüsü de işçi 
işçiye düşman olacaktır. 


Ama bu hep böyle sürmeyecek. Tarım işçileri 
devrimcilerin önderliğinde birleştikleri gün sahte 
solun işi bitmiş demektr. O zaman bütün keskinliğine rağmen bunlar sözüm ona çok karşı 
olduklarını söyledikleri 
Beylerle birleşip devrimcilere ve işçilere kurşun 
yağdıracaklardır. 

Söke Ovasındaki devrimcilere şimdi önemli 
> düşmektedir. 

ce şunu. unutmamak 
gerekir: Ağırlaşan hayat 
şartlarının. zorlamasıyla 
tarım işçileri tutunacak 
bir dal aramaktadır. Ha- 


bu köşede ne yapmamız gerektiğini nasıl 
davranmamız gerektiğini bulma amacımız var. 
Sorunumuz bir köyde olmaktadır fakat birçok yeri ilgilendirdiğini 
zannediyoruz. 
Keçilerin beslenip 
beslenmemesi konusunda okuyucuların görüş 
belirtmesini istiyoruz. 
Bu görüşler köyümüzde 
meseleyi halletmeye l 


hizmet edecektir. 
Karagüney Köylülerı İ 


Ie 


rayım. Yok şurdan gitti, 
yok burdan gitti?” diye 
haksız yere ceza kesmeye 
başladı. Hem de bir defa 
değil, daha fazla. Muhtar 
şunu yapmanın peşinde: 
Ben bu işe girdim ne yapip me yapıp başarmalıyım, sözümü yerine getirmeliyim. Muhtar yapmadı demesinler. Kısacası inat etmiş. Birşey elde 
edemeyince en sonunda 
karakola bildirdi. Tabi 
bir sürü masrafımız oldu. 
Ve daha.da çok olacak. 

Bu sorun köyde huzursuzluğun esas kaynağı. Daha kötü sonuçlara 
da yol açabilir. Biz muh- 


alınacaktır. 


dürlük 
mektupla sağlanabilir. 


dikkate alınmaz. 


MALİYE BAKANLIGI 
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Stajyer Bütçe Kontrolörlüğü Yarışma Smavı 


Bakanlığımız Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 4-5-6/Aralık/1979 günü açılacak sınavla yeteri kadar Stajyer Bütçe Kontrolörü 


Sınava katılma koşulları ve sınav hakkında 
avrıntalı bilgiyi gösterir broşür anılan Genel Mü- 
Personel Şubesinden bizzat ya da 


Başvuru süresi 19.11.1979 günü çalışma süresi bitimine kadar olup, postadaki gecikmeler 


yat şartlarının ağırlığı ve 
işsizlik, işçiler arasında 
sabırsızlığı, kabadayılığı 


ve maceracılığı körükle- 


mekte, bu durum sahte 
solun faaliyetlerine zemin hazırlamaktadır. Bilinç düzeylerinin siyasi 
bir ayırım yapabilecek 
düzeyde olmayışı yüzünden, işçiler önlerine 
çıkanı devrimci olarak 
görmekte ve arkasından 
sürüklenmektedir. Fakat 
yaşadıkları deneylerle 
doğruyu, yanlıştan ayiranların sayısı giderek art: 
maktadır. Yapılması gereken, özellikle mücadele 
kıpırtılarının başladığı 
köylere cesaretle girmek 
sahte solcuların solculuk 
la, devrimcilikle ilgileri 


olmadığını tarım işçilerine ve diğer köylülere göstermeliyiz. Doğru eylemin ve başarının ancak 
devrimci düşüncenin etrafında toplanmakla 
başarılacağını kavratmalıyız. 

Bizler bu görevi yapabilmenin O olanaklarına 
sahibiz „Çünkü: 1) Yolumuzu aydınlatan devrimci bir partimiz var. 2) Tarım işçilerinin güvenini 
ve itibarını kazanmış 
Toprak-İş Sendikası var. 
Unutmayalım ki, sahte 
solcular yüzünden mücadelenin çıkmaza girdiği 
şartlarda tarım işcilerinin 
hâlâ başvurduğu yer bu 
sendikadır. 3) Tarım işçilerinin mücadelesi konusunda önemli deneylere 
sahibiz. 4) Sahte solu 
çok iyi tanıyoruz. 5) Kitleler içinde belli bir itibarımız var. 

Tarım işçilerinin: 

Ne ağa kalacak, ne de 
bey kalacak el ele verdik 
mi 

Birleştik miher şeyde 

Alkışlar iniler 

Güler yüzle haykıracağız bir ağızdan 

„Yaşasın , hep, yaşasın 
birliğimizi | asim. 
diyebilmeleri/ bizim onlara cesaretle önderlik etmemizle sağlanacaktır. 


Keçi de 
beslemedikten sonra köylü olmamız neye yarar? 


tarın bu işle değil de baş- _ 


ka şeylerle uğraşmasını 
istiyoruz, Köye yararlı işler yaptırsın, yol, su, elektrik, okul işleriyle uğraşsın. Biz de yardımcı 
olalım, katılalım. Keçileri geçim kaynağımız diye 
besliyoruz. Bir inat yoktur. Köyde kaldıktan ve 
keçi de beslemedikten 
sonra neye yarar köylü 
olmamız? Muhtarın kendisinin yok diye, başkası- 
nın da olmamasını istiyor kıskanıyor. 


Keçilerin kesilmesine 
karşı çıkmamızın nedeni 
eski muhtarın muhtarlığını kaybetmesi olduğu iddiaediliyor;peki ona oy 
veren, keçilerin kesilmesine karşı çıkanlara ne 
demeli? 


Meşe'ye zarar verme 
meselesine gelince, Biz 
de ormanın faydalarını 
biliyor ve korunmasını 
istiyoruz. Ama fazla bir 
orman yok. Eğer orman 
olacak ve korunacak durumda ise hükümet orman köyü ilan etsin, korusun, bize de kalacağı: 
mız yer versin. 


YARIN 


KEÇİLERİN 
KESİLMESİNDEN 
YANA OLAN 
KARAGÜNEY KÖYÜ 
MUHTARININ 
GÖRÜŞLERİ 


(Basın: 21390-1090) 


İçişleri Bakanlığına yapılan 
atama ve tartışmalar 


İstifa eden Hasan Fehmi Güneş'ten boşalan 
İçişleri Bakanlığına yapılan atama, istifanın kendisinden daha büyük tartışmalara yol açtı. 

Eçevit, Uğur Alacakaptan'ı bu göreve getirmek istiyordu ve bu ismi Cumhurbaşkanı'na sundu. 
Ancak Cumhurbaşkanı'nın cevabı "Hayır" oldu. 
İşte bu "Hayır'dan sonra tartışmalar başladı. 
Cumhurbaşkanı, Alacakaptan'ıs 12 Martta mahkemelerde yargılandığı için mi atamamıştı? Bir 
kısım tartışmacı bu soruya "Evet" cevabımı veriyor ve Korutürk'ü eleştiriyordu. Bu soruya "hayr" cevabı verenler de Korutürk'ün bu atamayı, 
Alacakaptan'ın seçimlerde partisi adma aktif çahşma yapacağı için gerçekleştirmediğini öne 
sürüyordu. Hatta bu tartışmayı ara rejime de bağlayanlar oldu ve Korutürk'ün böyle bir kararı ancak "İktidar boşluğuna "ve" zaten başlamış olan 

ara rejime" dayanarak alabildiği öne sürüldü. 
TÜRKEŞ: ÜCRETLER DONDURULSUN 

Geçtiğimiz hafta Türkeş, açıklanması zor gibi 
görünen bir demeç verdi. Türkeş, MHP'nin kamuoyunda onca tecrit olduğu koşullarda halkın bütün kesimlerinin tepkisine neden olacak "Ücretler 
dondurulsun" talebini:t ortaya attı, Bu nasıl işti? 
Bu, MHP'yi daha fazla tecrit etmez miydi? Türkeş, 
bunu hesabedememiş miydi? Bu sorulara cevap 
vermek gerçekten de zor gibi görünüyordu. Ama 
aslında durum o kadar da karmaşık değildi. Yeni 
gibi görünen bu durum, belki "İlginç" kelimesiyle 
ifade edilebilirdi. Durum gerçekten ilginçti, çünkü Türkeş maskesini seçimlere çeyrek kala atmıştı, Bu olay yalnızca MHP'nin gerçeğini yansıtmaktaydı. Bu partinin ne kadar dar zümrelere dayandıčinn ve iktidar yolunun "Darbe" olduğunun kanıtlanmasıydı. F - 

Bu arada, MHP'yi köşeye sıkıştıran olaylar 
geçen hafta da gazetelerden eksik olmadı. Ankara 
Sıkıyönetim Mahkemesi Askeri Savcılığının MHP' 
li Kabadayı, Kösoğlu ve Okuyan hakkında soruşturma açması, İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinin 
MHP Fatih İlçe binasında silah bulundurulduğu 
gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına ve Adalet 
Bakanlığına suç duyurusunda bulunması, İpekçi' 
nin katilinin idam istemiyle mahkeme önüne çıkarılması ve nihayet İstanbul Üniversitesi katliammı 
faillerinden Nasibullah Türkel'in Almanya'da ele 
geçirilmesi bu olayların en önemlileriydi. 

TİKP:SANDIK BAŞINA MHP'YE OY VERME! 

Sorumsuzca yapılan "Seçimleri boykot" çağrıları geçen hafta boyunca duvarlardan inmedi. Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) ise bu çağrıların yalnızca MHP'ye yaradığını belirterek boykot çağrıla* 
rma karşı çıktı. TİKP, MHP'nin oy yüzdesini düşürmenin bir yurttaşlık görevi olduğunu anlatarak 
CHP, AP ve MSP adaylarının incelenerek, bağımsızlık, birlik barış ve özgürlükten yana olan adayların desteklenmesini istedi. 

TİKP ayrıca, önümüzdeki bahardan itibaren yapılacak bütün seçimlere katılacağını da açıkladı. 

BREJNEV'İN ÖNERİLERİ VE BATI'NIN 
TEPKİSİ 

Doğu Almanya'nın 30. kuruluş yıldönümü törenlerine katılan Sovyetler Birliği Devlet Başkanı 
Brejnev, burada yaptığı konuşmada hafta boyunca tartışılan ilginç şeyler söyledi. Brejnev, bu konuşmasında, Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa" 
da bulunan askeri güçlerinden 20 bin askeri ve 1000 
tankı geri çekeceğini açıkladı. Ve üstelik bu geri 
çekme "karşılıksız"'dı. Ama “karşılık” sonradan 
geldi. Brejnev, ABD'nin, Avrupa'ya yerleştirmeye 
çalıştığı 527 orta menzilli fizeden vazgeç mesini 
istiyordu. Arkasından da adet olduğu üzere tehdit 
geldi: Yoksa fena olurdu. 

Ama ABD'nin cevabı şimdiye kadarki çıkışların 
en sertiydi. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Carter, "Brejnev'in, askerleri geri çekme önerisi göründüğü kadar yapıcı değil" derken, ABD Başkanı Carter'in Ulusal Güvenlik İşleri Danışmanı 
Brzezinski daha da sert çıkarak, Avrupa ülkelerini 
ABD orta menzilli füzeleri kabul etmeye çağırdı. 
Brzezinski, "Sovyetler'in, Avrupa'daki füzelerinin 
her türlü gereksinim derecesini aştığını" da belirterek, "Ya NATO, Varşova Paktı karşısında güçsüz kalacak, ya da topraklarımıza orta menzilli füzelerin yerleştirilmesine izin vereceğiz" dedi. 
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SOLDAN SAĞA : 1) Medreselerde ders veren kimselere denirdi-Donuk, pa- 


rıltısz. 2) Derviş, evli- 
ya-Özsu. 3) Kışlalarda tüfeklerin düzenli koyulması için yapılmış yer-Bir 
meyva, 4) Bir erkek adr 
Bir göz rengi. 5) Gelecek 
(eski dil)-Kan mici asalak hayvanlardan biri. 6) 
Beddua-Kilometrenin kr- 
sa yazılışı-Bir içki. 7) Bir bağlaç-Dolaylı anlatma, sezdirme-İşe eyleme dayanan. 8) Sayıca çok, birikmiş insanlar, 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) On para değerindeki eski 
bozukluk para. 2) Mahsıl-Tersi bir toprak çeşidi. 3) 
Moda gösterisi, 4) Tersi yıl-Afrika'da bir ırmak. 5) 
Bir tür çörek, 6) Bir kumar aleti-Alfabemizde ard arda gelen iki harf. 7) Fazla terlemekten vücutta görülen ufak pembe kabartılar, 8) Bir ötücü kuş-Mülk, 9) 
Bir soru takısı. 10) Dalgakıranlarla yapılmış liman. 11) 
Tersi bir peynir çeşidi. 12) Hiç bir lekesi olmayan, pr 
nl pırıl. 


15 Ekim 1979 


Hua Guofeng 
Batı Avrupa gezisinin ilk durağı 
Fransa'ya geldi 


bağlı. 

Radyo, Hua Guofeng'in gezisinin, Sovyetler'in tüm dünyada 
barışın güçlenmesine ve yumuşama politikasının gelişmesine yönelik önerilerine Batılıların yanıt 
vereceği sırada başladığını söyledi. 

Moskova Radyosu ayrıca, Pekin'in "Sovyet tehdidi karşısında 
Batılıların silahlanması" yolunda ` 
yaptığı çağrıyı kınadı. 


Moskova Radyosu, 13 Ekim 
akşamı yaptığı yorumda, Hua 
Guofeng'in gezisiyle "Batı Avru- * 
pa kamuoyunun tümüyle bir huzursuzluk duygusuna maruz kaldığını” ileri sürdü. i 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Çin Komünist Partisi Başkanı 
ve Başbakan Hua Guofeng, Batı 
Avrupa gezisinin ilk durağı olar 
Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. 
Hua Guofeng Paris'te resmi bir 
törenle karşılandı. 


Öte yandan Hua Guofeng'in 
AET üyesi Batı Avrupa ülkelerine yaptığı geziye ilk tepki Sovyetler Birliği'nden geldi. 


Moskova Radyosunun iddiasına göre, bu huzursuzluk, "Pekin'in, yumuşama, silahsızlanma 
ve barışın sürdürülmesi sorunlarına olan düşmanca tutumuna" 


IRAN'IN MAHABAD KENTİNDE ÇARPIŞMALAR SURUYOR 


WSHİNGTON (AA) 


Bazergan'ın 
temsilcisi kaçırıldı 


Saddam Hüseyin, FKÖ 


TAHRAN 

İran Kürdistan'ındâ ayrılıkçı Kürtlerle hükümet kuvvetleri arasında bir 
süredir devam eden çarpışmaların sürdüğü bildirildi. BBC radyosunun haberine göre, ayrılıkçı Kürtler Mahabad 
kentinde Devrim Muhafızlarına saldır- 


“Washington Post" 
gazetesi: 13 Ekim 
tarihli sayısında, bölgedeki Küba varlığını 
engellemek için Carter 
yönetiminin, İngiltere 
ve Kanada ile birlikte 
bir "Çokuluslu Deniz 
Gücü" O oluşturmayı 
tasarladığını yazdı. 


ABD hükümetine 
yakın kaynaklara dayandığını belirten gazete, Carter yönetiminin aynı amaçla, Orta 
Amerika'daki Castro 


ve Arap ülkelerine 
cephe çağrısı yaptı 


maya devam ediyorlar. Önceki akşam 
meydana gelen olaylarda, Devrim Muhafızlarının 17 ayrılıkçı Kürdü öldürdükleri belirtildi. 
BAZERGAN'IN TEMSİLCİSİ 
KAÇIRILDI 

Bu arada İran Başbakanı Mehdi Bazergan'ın Özel Temsilcilerinden Sadık; 
Zibekalam'ın Mahabad'da kent valilik 
merkezine saldıran ayrılıkçı Kürt 
militanlarınca kaçırıldığı resmen açıklandı. 

Zibekalam'ın sağ ve güvenlik içinde 
olduğu belirtildi, Zibekalam'ınkaçıran- 


rejimine karşı olan ülkelere silah satışının 
yeniden başlamasına 
izin vermeyi tasarladığını da bildirdi. Gazete, satılacak silahların çok gelişmiş silahlar olmayacağını ifade 
etti. 


© Marız El Esad Moskova'ya hareket etti 


DIŞ HABERLER 

SERVİSİ 

Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Irak, Suriye, 
Ürdün ve Filistin Kurtuluş 
Örgütünün,daha sonra tüm öte 


savaşı sırasında bozulduğunu 
hatırlatan Saddam Hüseyin bu 
durumun, Amerika'nın Arap 
ülkeleri ve ülkesine karşı olan 
tavrının olumlu bir hale gelmesine kadar süreceğini de 


"Washington Post" 
un haberine göre, 
"Çokuluslu Deniz Gücü''nün amacı, Castro 


ki Arap ülkelerinin de katıla- sözlerine ekledi. ların Türkiye saati ile 08.30'da servest H yönetiminin Karaibcağı bir cephe kurmaları ge- Öte yanan Suriye Devlet bırakacaklarına söz verdiğini, bu sözde ler deki küçük cumburektiğini söyledi. Başkanı Hafız ki Esad'ın durulmadığı takdirde hükümetin tepki- riyetlere sızmasına 
Fransa'nın başkenti Paris' bugün Moskova'ya hareket sinin çok güçlü olacağı kaydedildi karşı mücadele etmek» 
te Arapça olarak yayınlanan edeceği kaydedildi Hatırlana- E 
haftalık bir dergiye demeç ve cağı gibi Esad, Moskova'ya PETROL ÜRETİMİ Gazete, ABD, İneli LR şe haziran : onunda yapacağı Öte yandan İran Petrol Bakanı Ali per ve Kanada'nın 
yılın kasım ayında Irak'ın geziyi ertelemişti. Ekber bir açıklama yaparak, İran'ın arbados Adasında 
başkenti Bağdat'ta yapılan FKÖ İRAN'DA petrol üretimini düşürdüğü yolundaki bir üs kuracaklarını 


Arap zirvesinin, Arap ülkeleri arasındaki dayanışmayı 
~ güçlendirdiğini belirtti. 

Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Suriye, Ürdün, 
Filistin Kurtuluş Örgütü ve ülkesinin kuracağı cephenin 
daha sonra tüm Arap ülkelerini biraraya getirerek güçlü bir 
durum yaratacağını kaydetti. o yardımcılarından Abu Cihad' 

Irak ile ABD arasındaki ın başkanlık yaptığı belirtililişkilerin, 1967 Arap-İsrail di 


Bu arada İran'ı resmen ziyaret eden Filistin Kurtuluş 
Örgütünden bir heyetle İran 
hükümeti arasındaki görüşmelerde, Orta Doğu sorunuyla 
İran ve Basra Körfezi kiyısın- 
daki ülkeler arasındaki ilişkiler ele alındı. 

FKÖ heyetine Arafat'ın 


haberleri yalanladı. Ekber,Tahran radyosuna verdiği demeçte, bu yolda basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu 
söyledi ve İran'da günlük petrol 
üretiminin 4 milyon varil olduğunu 
belirtti. 


Londra'da yayınlanan bir dergide 
İran'ın petrol üretiminin büyük ölçüde düştüğü ve günlük petrol üretiminin 
ancak 1 milyon varile ulaştığı yazılmıştı. 


ve bu ülke ile komşularina denetim gemile- 


ri vereceklerini belirtti 


Oluşturulacak 
“Çokuluslu Deniz 
Gücü'nün aynı zaman. 
da çeşitli kaçakçılık 
faaliyetine karşı kullanılacağı da bildirildi. 


Harold Wilson, 
Kıbrıs çıkarması 
sırasında Türkiye'ye 


Güney Kore'de 
69 milletvekili 
istifa etti 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


nan iktidardaki Demokratik Cumhuriyet Partisi 


Güney Kore'de, muhalefet lideri Kim Young 
Sam'ın, geçen hafta parlamentodan atılmasını 
protesto eden muhalefetteki iki partinin 69 milletvekili istifa ettiler. 

İstifalar sonucu 231 
sandalyeye sahip bulu- 


Parlamentoda tek siyasal 
parti olarak kalıyor. 
Güney Kore'de muhalefetteki Yeni Demokratik Partisinin Lideri Kim 
Young Sam, hükümet aleyhinde konuştuğu gerekçesiyle, geçen hafta 
parlamentodan atılmıştı. 


İngiltere Eski 
Başbakanı 
Horald WİLSON 


Guyana” da seçimler yeniden 
bir yıl daha ertelendi 


GEORGETOWN (AA) 

Guyana'da genel seçimlerin en az bir yıl daha 
erteleneceği açıklandı. 

İktidardaki "Ulusal Halk Kongresi" yetkililerinin yaptığı açıklamaya, göre, bugünkü parlamentonun görevinin bir yıl daha uzatılmasını sağlayacak yasa önerisi birkaç hafta içinde parlamentoya getirilecek. 

Başbakan Forbes Burham tarafından imzalanan 
yasa önerisi Kurucu Meclisin görevini tamamlayamadığını, bu nedenle genel seçimlerin bir yıl daha 
ertelenmesinin gerektiğini öne sürmekte, 

Kurucu Meclis seçimlerini boykot eden ve seçimlerde hile yapıldığını ileri süren muhalefetteki 
"Halkın İlerici Partisi" seçimlerin yeniden ertelen- 

. mesine karşı çıktı ve ertelemenin amacının Forbes 
Çi ın iktidar süresini uzatmak olduğunu açıkladı. 

Siyasi gözlemciler seçimlerin ertelenmesinin 
Guyana'da sert protestolara neden olabileceği 


LEFKOŞE (ÖZEL) 

İngiltere eski Başbakanı Sir Harold Wilson 
kamuoyuna 15 Ekim Pazartesi günü açıklanacak 
anılarında, Kıbrıs'ta 1974 
yazında meydana gelen 
olaylardaki rolüne de deginiyor. Wilson,İngiliz u- 


çaklarına, Türk uçaklarına ateş edilmesi ve düşürilmes emri verildiğini 
yazıyor. 

Wilson, Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit'in 
askeri müdahale sırasında, Türk uçaklarının Lefkoşe'yi bombalayacakları 


Klerides, BM 
Güvenlik Konseyi'nin 
Kıbrıs” a bir heyet 
göndermesini önerdi 


LEFKOŞE (AA) 


görüşündeler. 


Nkomo, beyazların topraklarını 
almak için yardım istedi 


LONDRA (AA) 
Londra'da Rotezya 
görüşmeleri sürerken 
Zimbabwe Yurtsever 


Cephe liderlerinden Joshua Nkomo, önceki gün 
Oxford Üniversitesinde 
düzenlenen bir basın 
toplantısında, İngiltere" 
nih, halen beyazların elinde bulunan toprakların 
syah çoğunluğa geri verilmesine mali destek sağlamasının Rodezya görüşmelerinin çıkmazdan 
'kurtulmasında en etkili 
yol olacağını açıkladı. 

Nkomo, İngiltere'nin 
önerilerine "evet" ya da 
"hayır" şeklinde yanıt 


vermenin olanaksız olduğunu yineleyerek, toprakların yüzde 50'sinin 
yalnızca 6 bin kişinin 
elinde bulunduğunu ve 
bunları satın almak için 
çok miktarda para gerekeceğini söyledi. 

İngiltere'nin "kararlı 
bir yanıt" istediğini anımsatan Nkomo, 
“Londra'ya İngiltere önetilerini tartışmaya değil, 
sorunu çözmeye geldik" 
dedi. 

Nkomo, Zimbabwe'yi 
geri almadan, görüşmelerin yapıldığı "Lancaster 
House''dan ayrılmayacaklarını sözlerine ekledi. 


“Demokratik Birlik Partisi" Liüeri Klerides, 
toplumlararası görüşmelerin sürekli çıkmazdan, 
ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 
Kıbrıs'a bir heyet göndermesiyle kurtulabileceğini söyledi. 

Önceki akşam Lefkoşe'de Partisinin olağan 


kongresinde konuşan Klerides, Güvenlik Konseyince gönderilecek heyetin, Denktaş-Makarios anlaşmasının öngördüğü dört ilkeyi esas 


alarak iki tarafın görüşlerini dinlemesini ve 
Güvenlik Konseyine bir rapor sunmasını önerdi. 

"Demokratik Birlik Partisi" lideri, Genel 
Sekreter Waldheim'in komitenin raporu ışığında tarafları görüşme masasına çağırabileceğini 
bildirdi. 

Şimdiki çıkmazın süresiz uzamasının Kıbrıs halkının tümünün çıkarlarını zedelediğini 
kaydeden Klerides, "Uzun süre çözümsüz kalan 
sorunlarâ karşı dünya kamuoyunun ilgisi azalmaktadır" dedi. 

Toplumlararası görüşmelerdeki Rum eski 
temsilcisi ve şimdiki ana muhalefet Partisi Lideri Klerides, Güvenlik Konseyinin yaptırımlar 
uygulayacak yetenekte ve nitelikte olmadığına 
da dikkat çekti ve bu nedenle sonuç sağlayıcı 
görüşmeleri mümkün kılacak yolun yine Rum 
tarafınca bulunması gerektiğini ileri sürdü, 


müdahalenin eşiğine 
geldiklerini söyledi 


tehdidinde bulunduğunu, 
ancak bunun gerçekleştirilmesi halinde İngiliz Hava Kuvvetlerine müdahale 
emri verdiğini açıklıyor. 

Wilson, "Son Hizmet 
Dönemi, İngiliz İşçi 
Partisi Hükümeti, 1974- 


1976" adlı kitabında 
şöyle yazıyor: 

"Başbakan Ecevit, 
Lefkoşe Havaalanının 


bombalanması planından 
vazgeçti. Bu plan uygulansaydı, hiç kuşkusuz 
biz de çarpışmalara katılmak zorunda kalacaktık 
Çarpışmalar da. tırmanıp 
gidecekti. . Başbakan Ecevit bu plana karşı çıkacağımızı anlamış olmalıydı. Ecevit'e bu plan 
uygulamaya konursa İngiliz uçaklarının müdahale etmesi için tereddüt 
etmeyeceğimi bildirdim. 
Bu konuşmadan birbuçuk saat sonra Âgratur 
üssünde tüm önlemler 
alındığı sırada, Başbakan 
Ecevit bana telefon ederek, Lefkoşe havaalanını 
bombardıman etme planından vazgeçtiklerini 
bildirdi'' 

Atina Haber Ajansının bildirdiğine göre, Sir 
Harold Wilson anılarında 
Bülent Ecevit'in askeri 
müdahale için İngiltere' 
den yardım istediğini, 
ancak İngiltere'nin bu isteği reddettiğini belirtiyor. 

İngiltere eski Başbakanı Sir Harold Wilson 
anılarında ayrıca Bülent 
Ecevit'in Londra'yı ziyareti sırasında, Türk askerlerinin Kıbrıs'a çr 
kartmayı Agratur üssünden yapmak üzere izin istediğini, ancak bu talebin 
reddedildiğini de kaydediyor. 


ABD, İngiltere ve 
Kanada, Küba'ya karşı 
çokuluslu 


deniz gücü oluşturacak 


MEKSİKA KÖRFEZİ 


Batı Almanya, NATO'nunBrejnev'in 
önerilerini görüşmesini istedi 


BONN (AA) 

Federal Almanya Savunma 
Bakanı Hans Apel, Bremen Radyosunda yayınlanan açıklamasında, Atlantik İttifakı'nın, Brejnev' 
in Doğu Berlin'de önerdiği görüşmeleri, önümüzdeki ilkbahar- 
dan itibaren başlatmasını diledi. 
Hans Apel, "NATO içindeki 
durumumuzu açıkça ve ivedi 
olarak kararlaştırdıktan sonra, 
ilkbahar aylarından itibaren Brejnev'in önerdiği bu görüşmelere 


dedi, 


kararın, 


Küba’ daki Sovyet varlığı tartışmaları...Silahlanma... 


Karaibler” deki Küba etkinliğine karşı Amerikan Silahsızlanmavı Denetim 


(Aydınlık FI 


Ajansının raporu yayınlandı 


Rusya, 


yarışında 
en önde 


©1977' de silahlanma için toplam 
433 milyar dolar harcandı 


lanmayı Denetim Ajansı" 
nın 13 Ekimde yayınlanan son raporunda, 1977' 
de Sovyet askeri harcamalarının 140 milyar 
dolara ulaştığı belirtildi. 
ABD'nin ise aynı yıl içinde yaptığı askeri harcamalar 101 milyar doları buldu. Aynı yılda silahlanma için toplam 
433 milyar dolar harcandığı ve bunun da sağlık 
için yapılan harcamanın 
iki katından fazla olduğu 


WASHİNGTON (AA) Amerikan o "Silahsızp or lanmayı Denetim Ajan- 
Amerikan Silahsız- sı'nın verdiği bilgilere 


göre, 1973-77 döneinin- 
de Amerikan askeri harcamaları düzenli bir düşüş gösterdi, buna karşılk Sovyetler Birliği'nin 
aynı dönemdeki askeri 
harcamaları, her yıl yiz- 
de 3 çoğalarak arttı. 


' Raporda verilen bilgilere göre, 1977'de NATO 
ve Varşova Paktı ülkelerinin yaptıkları harcamalar hemen hemen 
birbirine eşit bir düzey- 


başlayaceğımizı ümit ediyorum" 


Brejnev'in görüşme önerisinin 
olumlu bir öğe olduğunu ileri 
süren Apel, Aralık ayında NA. 
TO'nun nükleer silahların güçlendirilmesi konusunda alacağı 


en güç kararı olacağını söyledi. 
SCHMİDT'İN AÇIKLAMASI 
Öte yandan 13 Ekimde bir 

demeç veren Başbakan Helmut 

Sehmidt, 


belirtildi. 


son 10 yılın belki de 


ülkesinin, Doğu Bloku 


HADI ULUENGIN (BRÜKSEL) 
Brejnev'in önerisi ve NATO 


Demokratik Alman Cumhuriyetinin kuruluşunun 30. yılını kutlama törenlerine 
katılmak için geçen hafta Doğu Berlin'e giden Brejnev'in, bu törenler sırasında yaptığı 
konuşma, çeşitli Batı başkentlerinde ve 
Bürüksel'deki NATO çevrelerinde geniş yorumlara yol açtı. 

Brejnev bu konuşmasında, bir "iyi niyet 
gösterisi" olarak, Sovyetler Birliği'nin Doğu 
Almanya toprakları üzerinde bulunan 20 bin 
askerini ve 1000 tankını geri çekebileceğini 
açıklamıştı. 

Sovyetler Birliği'nin bu "iyi niyet gösterisinin”" hemen ardından, Moskova ile Doğu 
Berlin arasında yayınlanan ortak bildiride, 
Batılı müttefiklerin üzerinde tartıştıkları, Av 
rupa'ya orta menzilli nükleer füzelerin yerleştirilmesi projesi sert bir dille kinandı ve 
Birleşik Amerika ve Batı Almanya açıkça 
tehdit edildi. 

AVRUPA'DA DURUM 

İlk bakışta birbirleriyle çelişkiliymiş gibi 
gözüken bu iki tutumu açıklayabilmek için, 
Batı Avrupanın savunması konusundaki son 
gelişmeleri ve Sovyetler Birliği'nin bölgedeki 
genel askeri stratejisini gözden geçirmekte 
yarar var. 

Bilindiği gibi, Orta Avrupa'daki geleneksel silah ve asker sayısında, Varşova Paktı ülkeleri kesin üstünlüğü ele geçirmiş durumalar. Özellikle kısa süreli bir savaşta tayin ea.- 
ci etkinliğe sahip olan tank, helikopter ve 
taktik uçaklarda bu üstünlük, NATO ülkelerinin aleyhine, bire üç gibi olağanüstü bir orana varıyor. 

Öte yandan, 


SALT-2 anlaşmasının 


kapsamına girmeyen orta menzilli taktik 


nükleer o füzelerde, NATO'nun Sovyetler 
Birliği karşısına çıkarabileceği bir alternatif 
bugün için mevcul değil. Sovyetler Birliği, 
hedefe vurma oranı son derece yüksek, yüz 
kadar SS-20 nükleer füzesini çeşitli Doğu 
Avrupa ülkelerine yerleştirmiş durumda. Buna karşılık, Batılı müttefiklerin, aynı nitelikteki Pershing-2 füzelerini üretmesi ve bu 
füzelerin hangi ülkelerin topraklarına yerleştirileceği sorunu, henüz NATO Genel Merkez koridorlarında tartışma konusu olmaktan öteye gitmiş değil. 

SOVYET GÜCÜ VE AVRUPA'DAKİ 

EĞİLİM 

Bu durum karşısında Brejnev'in önerisini 
ve Sovyet-Doğu Alman ortak bildirisini ne 
şekilde yorumlamak gerekiyor? 

Öncelikle, Kremlin yöneticisinin önerdiği 
“iyi niyet gösterisi"'ni, Sovyetlerin Avrupa" 
daki askeri gücünü az çok bilen bir kimsenin 
ciddiye almasının sözkonusu olamayacağını 
vurgulamak gerekiyor. 

Doğu Avrupa'da 114 tümen ve 27 bin 
tanka sahip olan Varşova Paktı ülkeleri için, 
iki tümen ve bin adet modası geçmiş tankın 
Sovyetler Birliği'ne geri çekilmesi, askeri açıdan bir önem oluşturmuyor. Üstelik, Angola, Eritre, Afganistan ve Vietnam'a yaptığı 
müdahalelerde; bu ülkelere yoğun bir hava 
köprüsü kurarak, saldırı savaşına yönelik bir 
askeri taşımacılığı son derece geliştirdiğini 
ortaya koyan Sovyetler Birliği'nin, Batı Avrupa'da başlıyacak bir gerginlik durumunda, 
geri çektiği kuvvetlerini 24 saatten kısa bir 
sürede savaş alanına yetiştirebileceğini varsaymak için, kahin olmaya da gerek yok. 

Brejnev'in önerisinin, siyasi alandaki 
anlamına gelince. 

Avrupa'daki eşitsiz güç dengesinin ve 
ABD'nin, Avrupa'nın savunması konusundaki son eğilimlerinin, Batı başkentlerinde yeni 
kaygılara yol açtığı, Moskova'nın * kuşkusuz 


gözünden kaçmıyor. Batı Almanya'nın 
savunmaya yönelik önlemler istemesi; Giscard-Sehmidt görüşmesinde askeri konuların ele alındığı söylentilerinin ortava çıkması; 
Strasbourg'da yapılan Avrupa F..lamentosu 
oturumunda Moskovacı partilerin muhalefetine rağmen, bağımsız savunmaya yönelik 
bir askeri komisyonun kurulması; Batı Avrupa'da, bir Sovyet saldırısına karşı direnme egiliminin, göreceli de olsa, güç kazandığını 
ortaya koyuyor. 

ABD Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger'in, geçen ay Brüksel'de yaptığı konuşmada dile getirdiği gibi herhangi bir Sovyet saldırısı karşısında ABD'nin müdahalesinin artık kesin olmadığı ve Amerikan nükleer şemsiyesinin Avrupa'yı kapsadığının tartışılabileceği şeklindeki olgular, Batı Avrupalı devletadamlarını daha gerçekçi çözümler arama- 
ya iten nedenlerden bazıları. Bu çözüm yol 
ları arasında da, bugün gündeme gelen sorun, 
Sovyet SS-20 füzelerine karşılık, NATO'nun 
Pershing-2 füzelerini üretmesi ve bunların bazı Batı Avrupa ülkelerine yerleştirilmesidir. 


BEREJNEV'İN TAKTİĞİ 

SALT-2 Anlaşmasının ABD Senatosu tarafından onaylanması halinde,1983 yılına 
kadar üretimi yasaklanan Pershing-2 füzelerinin, yerleştirilebileceği ülkeler arasında ise 
Batı Almanyu, tı- sanda ve Belçika var. Batı 
Almanya orta menzilli füzelerin kendi topraklarına yerleştirilmesini ilke olarak benimserken, bunların en az bir başka müttefik 
ülke topraklarına da üslenmesini şart koşuyor. 
O Pershing-2'lerin Hollanda topraklarına yerleştirilmesi, La Haye'de bir hükümet bunalımına yol açabilecek tartışmala” 
rı da beraberinde getiriyor. Gerek Hollanda 
da, gerek Belçika'da, Moskova tarafından 
yönlendirilen parti ve gruplar, füzelerin ülke 
topraklarında üslenmesini önlemek için daha 
şimdiden yoğun bir kampanyaya hazırlan 
yorlar. 

Böyle bir görünüm Karşısında, Brejnev in 
Doğu Berlin'deki çağrısıyla bir taşla iki küş 
vurmak çabasında olduğunu anlamak zor 
değil. Sovyetler Birliği'nin amacı, bugün 
tamamen kendi lehinde olan Batı Avrupa" 
daki kuvvet dengesini pekiştirmek; saldırı savaşı için engel olabilecek bütün askeri güçlükleri etkisiz bırakmak ve silahsızlanma 
konusunda Moskova'nın bir adım daha ati 
ğını dört bir yana yayarak, barış meleği pozuna bürünmek. Böylelikle Pershing-2'lerin 
yapımını önlemeyi a “açlayan Brejnev, ayrı 
zamanda Sovyet-Doğu Almanya ortak bildirisinin ortaya koyduğu gibi, tehditler savurarak SALT—2'yi ABI Senatosunda onaylat- 
ma çabasında. 

Aynı senaryonun, bundan iki yıl önce 
nötron bombasının yapımını engellemek için 
başarıyla uygulandığını ve Başkan Carter'in 


“nötron bombasının üretilmesinden vazgeçil- 


diğini açıklamasından sonra, Kremlin'in daha önce nötron yapımını gerçekleştirdiğini 
fülürsuzca açıkladığını da unutmamak gerekir. 

Brejnev'in önerisi, hangi açıdan bakılırsa 
bakılsın, Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki 
genel yayılma stratejisi içinde yer alan, bir 
taktik çıkış niteliği tuşımaktadır. 

Pershing-2'lerin yapımı konusunda, aralik ayında Brüksel'de toplanacak olan 
NATO Konseyinden bir karar çıkmasını gözlerken, Batı Avrupa'da ve Türkiye'de Mosko- 
,vacı güçlerin yeni bir "barış saldırısına" geçmesine de beklemek gerekiyor 


ile görüşme istediğini kanıtladığını söyledi ve "Brejnev'in hayatının eseri olan, Batiya karşı 
sürdürdüğü yumuşama politikasını tehlikeye sokmak istemediği izlenimini elde ettim" dedi, 


Hatırlanacağı üzere Brejnev, 
geçen hafta Doğu Berlin'de 
yaptığı konuşmada, Orta Avrupa'ya nükleer füze yerleştirilmesi konusunda görüşmelere oturabileceklerini söylemişti. 


de gerçekleşti. NATO ülkeleri 164,7 milyar, Varşova Paktı ülkeleri ise 
163 milyar dolarlık askeri harcamada bulundular. 
Ancak bu harcamalar, 
Varşova Paktı ülkelerinin 
gayrı safi milli hasılalarının büyük bir bölümünü 
kapsıyor. Varşova Paktı 
ülkelerinin yaptıkları askeri harcamalar, gayrı safi milli hasılalarının yüzde 11.7'sini, NATO ülkelerinin ise yüzde 4,5'unu 
tutuyor 


Raporda Sovyetler 
Birliği ve 4 ABD'yi 
35 milyar 


dolarla Çin, 16,3 milyar 
dolarla Federal Almanya 
ve 14,8 milyar dolarla 
Fransa'nın izlediği kaydedildi. 


Haig, Küba’ daki 


Rus savaş birliği, 
ABD-SSCB 
arasındaki siyasi 
mücade'ede tehlike 
oluşturuyor dedi 


COLOMBİA (AA) 

Aleksandr Haig, 13 Ekimde verdiği bir demeçte, Küba'daki Sovyet 
savaş birliğini. herhangi bir askeri 
tehlike meydana 'getirmese bile, ABD 
ile SSCB arasındaki siyasi mücadele- 
de"Çok ciddi bir tehlike" oluşturduğunu belirtti. 

Avrupa'daki NATO kuvvetleri ès- 
ki Başkomutanı General Aleksandr 
Haig, bu sorunun tek başına ele alınmaması gerektiğini, çünkü bunun, 
Küba'nın Cienfuegos bölgesinde bir 
denizaltı üssünün yapımı ile Adada 
bir MİG filosunun bulunması sorunlarını da beraberinde getirdiğini kay- 


g Sovyetler 
Vietnam’ a 8 savaş 
gemisi daha verdi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Sovyetler Birliği Vietnam'a 

ikisi füzeatar silahlarla donatılmış 
8 gemi daha verdi. 

Sovyetler Birliği'nin uzakdoğu 
filosuna âit olan bu 8 geminin geçen 
yılın kasım ayında imzalanan "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde verildiği belirtildi. Bu anlaşmaya göre taraflar herhangi bir yerden 
gelebilecek bir saldırıya karşı birbirlerine "ö:çülü ve etkili yardım vaaddediyorlardı. «Haberi veren Japon gazetesi "Yomiuri Shimbun”, Japon 
Savunma Bakanlığını kaynak göstererek bu gemilerin güneye doğru yol 


alarak Japonya ve Kore arasındaki 
deniz yolunu gecip bir Vietnam limanına demirlediklerini bildiriyor. 


aeaa işçi sendike 


Genel Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel 
Kurulu görüşmek üzere bugün toplanıyor 


Maden-İş Yürütme Kurulundaki sessiz savaş artık 
kamuoyundan gizlenemiyor. TKP'nin kendi dışındaki herkesi sindirmeye ve ezmeye çalışan çizgisi 
sonunda Maden-İş'li revizyonist sendika ağalarının 
kendi aralarındaki çelişmeleri de harekete geçirdi. 
Maden-İş içindeki yeni kapışma bu sendikanın 
içine düştüğü bataklığı daha iyi ortaya çıkarıyor. 


18 Kasımda yapılacak Genel 
Merkez Olağanüstü Genel 
Kurulunda kilit rol oynayacak 


Genel-iş Ankara 
1 noluşubeseçimleri 
bugün başlıyor 


© Seçimlere 5 ayrı liste 


katılıyor 


ANKARA (ÖZEL) 


` DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasının Ankara 
1 Nolu Şube seçimleri bugün başlıyor. Ankara 


Belediyesine bağlı 


müdürlükte o çalışan 


65600 kişiyi kapsayan seçimlerin, 18 Kasımda 


yapılacak Genel 
lunda kilit 


erkez Olaganüstü Genel Kururol oynayacağı belirtiliyor. 


Bugün başlayacak seçimler 9 Kasıma Kadar 
sürecek. 32 işyerinde yapılacak olan seçimlerde listeler oylanacak. Seçimlere 5 liste katılıyor. 

Başkan adayları arasında şimdiki Şube Başkanı Oğuz Kızıltan'ın yanı sıra, AP ve MSP” 
lilerin desteklediği Osman Karaduman, TİP'in 
desteklediği Mehmet Çelik, Halkın Kurtuluşu: 
nun adayı Salih Tekmil ve Devrimci Yoldan Yu 


suf Metin bulunuyor. - 


Normal olarak 6 ay önce yapılması gereken 1 


Nolu Sub 
#azanurca 


e seçimleri, iki işyerinde 


Genel Merkez £ 


de MSP adayı 


iurdurul: 


afından 


muşlu, Bunun üzerine şube yönetimi istifa etmiş ve yerine Oğuz Kızıltan ile 5 arkadaşı atan: 


mıştı, 


Şimdiye kadar bazı kooperatif seçimlerinde. 
Devrimci Yol grubuyla hareket etmiş olan şube yönetimi karşısında, diğer sol fraksiy onların 


ri listelerle seçime katılması 


konusunda 


ğuz Kızıltan muhabirimize şunları söyledi: 
"Şimdiye kadar anti-faşist yönetim olarak 
hareket ettik. Bizim dışımızdaki sola kızmıyarum. Ancak sorumsuzca davrandılar. Bumenfaatperest solcu adaylardan hesap soracağız." 


Ceytaş'ta direniş 
i sona erdi 


ADANA ÖZEL) 
Ceyhan'da kurulu 
Ceytaş İplik Fabrikasında başlayan direniş 12 Ekim gecesi Sıkıyönetimin 
müdahalesiyle sona erdi. 
Çoğunluğu kadın ölan 

15 işçi Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı 
jandarma kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. 
850 işçinin çalıştığı 
fabrikada, bir grup Halkın Kurtuluşu taraftarı 
işçinin fabrika kapılarını 
kaynak makinaları ile kapatarak başlattıkları direnişin ücret artışı talebinden doğduğu öğrenildi. 
1980 Eylül ayında sona erecek olan yürürlükteki toplusözleşme" ile 
sağlanan artışın, bugünkü 


şartlara uymadığını ileri 
süren işçiler 250 lira günlük ücret artışı, haftalık 
çalışma saatlerinin 40 saate indirilmesi gibi isteklerde bulunmuşlardı. 

Direniş sırasında Yugoslav plakalı üç TIR 
kamyonunun fabrikaya 
hammadde getirmesi için 
girmesine izin verilmemişti. 


Ceytaş Fabrikası basın 
sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise direnişin 30 milyon lira 

döviz kaybına yol 
açtığı öne sürülerek fabrikada meydana gelen ha- 


sarın onarımı ve saptan- 


ması için on günlük bir 
zamana gerek olduğu bildirildi. 


Petkim-lş, Plastifay'da grev 
kararı aldı 


ANKARA(AA) 


DİSK'e bağlı Petkim- 
İş Sendikası İstanbul Kağıthane deresinde kurulu 
Ege Kimya Plastifay işyerinde grev kararı aldı. 

Petkim-İş Haber Ajansınca bu konuda yapılan 
açıklamaya göre, sendika 


ile bu iki kuruluş arasındaki toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde işveren 
sendikanın özellikle "İşgüvenliğine" ilişkin taleplerini tartışmaya dahi 
yanaşmamış ve toplu olarak işten çıkarma tehdidiyle "lokavt" kararı almıştı. 


Maden-İş 


Olağanüstü Genel 


© Gönen 
toplantısında 
Kemal Daysal 


ve Mehmet Ertürk 
karşılıklı birbirlerini suçladılar 


© Daysal kanadı Ertürk” ü tasfiye ` 
ederek yerine Mehmet Karaca veya 
Suat Esinsel i getirmeye çalışacak 


İŞÇİ SERVİSİ 

Maden-İş Sendikası 
üst yönetimi içinde bir 

, süreden beri varolan çekişmenin son Gönen toplantısında daha da şiddetlendiği ve aralık ayı 
içinde olağanüstü genel 
kurula gidileceği öğrenildi. 

Maden-İş Genel Yönetim Kurulunun bugün 
toplanarak ,Gönen'degindeme gelen Olağanüstü 
Genel Kurul meselesini 
görüşeceği ve Genel Kurul için gündem tespitine 
çalışacağı bildiriliyor. 

Genel Kurul gündeminde, işçiden kesilen 
sendika aidatlarının düşürülmesi, tüzük değişikliği 
yapılması gibi konuların 
yer aldığı da gelen haberler arasında. 

GÖNEN'DEKİ 

TARTIŞMALAR 

Maden-İş'in geçtiğimiz günlerde, "MESS 
sözleşmesi ile ilgili çalışmalar yürütmek” adı altında topladığı Genel Yönetim Kurulu toplantısında, Daysal kanadı ile 
Ertürk kanadı arasındaki 
ayrılıkların iyice su yüzüne çıktığı ve tarafların 
karşılıklı birbirlerini suçlayıcı mahiyette konuşmalar yaptıkları öğrenil- 


Örgüte hakim durumda olan Daysal kanadının 
Olağanüstü Kongre ile 
Mehmet Ertürk'ü Merkez 
Yürütme Kurulundan düşürerek yerine DİSK eski 
genel sekreteri Mehmet 
Karaca'yı veya Maden-İş 
1. Bölge Başkanı Suat 
Esinsel'i getirmeye çalıştıkları söyleniyor. Öte 
yandan, Mehmet Ertürk 
ün de son dönemlerde, 
örgüt içinde Daysallara 
karşı muhalefet etmek 
üzere kadro oluşturma 
faaliyeti içine girdiği belirtiliyor. Ertürk bu faaliyetinde esas olarak Maden-İş 6. Bölgeye ve Philips Fabrikasına dayanmaya çalışıyor. 

ÜYE KAZANILDI MI 
KAYBEDİLDİ Mİ? 
Gönen'de cereyan eden tartışmalar sırasında 
Daysal grubundan olduğu bilinen Murat Tokmak'ın son kongreden bu 
yana Maden-İş'in 30 bin 
üye kazandığını söylemesi üzerine Mehmet Ertürk'ün buna karşı çıktığı 
ve Koordinasyon Dairesi 
raporlarını göstererek üye 
kazanılmadığını aksine 


Tez Büro-Iş'in 
Çimento 
grevi 30. gününde 


ANKARA(AA) 

Tez Büro-İş Sendikasının Türkiye Çimento 
Müstahsilleri (o Birliğinde 
başlattığı grev 30. gününü 
doldurdu. 

Tez Büro-İş Sendikası 
tarafından dün yapılan açıklamada grevin 30. gününü doldurduğu bildirildi ve daha sonra şöyle 
denildi : 

“İşveren grev uygulaması ile birlikte işyerlerini terk ederek işyerlerin- 
de bulunan alet ve evrakın tahrip edilmekte olduğu konusunda kasıtlı 
bir propaganda çalışmasına girmiştir. Arkadaşlarının mücadelesini satan 
işçi düşmanları da bu konuda işverene ellerinden 
gelen yardımı yaparak 
görevlerini yerine getirmişlerdir.” 


17 bin üye kaybedildiğini 
açıkladığı öğrenildi. Ertürk'ün bu açıklamasından sonra daha da şiddetlenen tartışmalar sırasında, Daysal'ın "Bize 4 bin 
üye yeter" şeklinde konuştuğu ise gelen haberler arasında. 
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tertibini bir bir bozuyor. 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Silahtar'da kurulu 
Türk Demir Döküm Fabrikasında yetki, Bölge Ça 
hşma Müdürlüğü tarafından bağımsız Devrimci 
Maden-İş Sendikasına verildi. Karar 12 Ekim günü 
taraflara bildirildi, 

Bölge Çalışma Müdürlüğü kararında yetki için 
başvuruda bulunan Devrimci Maden-İş ile Maden-İş Sendikalarının verdiği evraklar üzerinde yapilan incelemede, çoğunluk sendikasının Devrimci Maden-İş olduğu belirtildi 


Bölge Çalışmanın 


SASİ KR ğer 


Kurula gidiyor 


Daysal kanadından Murat Tokmak Gönen'de Maden-İş'in 30 bin üye kazandığını iddia etti. Genel 


Sekreter Mehmet Ertürk ise 17 bin üye kaybettik- 


lerini açıklayarak bu iddiayı yalanladı. 
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Tek bir yumruk gibi hareket eden Demir Döküm işçileri Maden -İş'in her türlü 


verdi 


m 


Hem evraklarda yapılan inceleme hem de 
irade beyanı sonuçları dikkate alındı 


Bölge Çalışma 
Demir Döküm'de yetkiyi 
Devrimci Maden-iş'e 


© irade beyanından sonra 503 işçi 
Maden-iş”ten istita etti 


incelemesinde Maden- 
İş'in Ana Fabrika için 
1966 fiş verdiği, bunlardan 473'ünün çağrı tarihinde işyerinde çalışmayanlara ait olduğu anlaşıldı. Devrimci Maden- 
İş'in ise aynı fabrika için 
1779 adet fiş verdiği, 
bunlardan 1693'ünün geçerli olduğu saptandı. 

Bölge Çalışmanın kararında, Demir Döküm'ün 
Çobançeşme Fabrikası i 
çin Maden-İş'in 313 fiş 
verdiği, bunlardan 31'i- 


YSE-Iş protokol imzaladı 
Toprak Iskan Genel Müdürlüğünde 
çalışanların ekonomik ve sosyal hakları 
genişledildi 


ANKARA(ÖZEL) 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak 
İskan Genel Müdürlüğü 
ile Yol-İş Federasyonuna 
bağlı YSE-İş Sendikası 
arasında yürürlükteki toplusözleşmeden doğan aksaklıkları gidermek ve üyelere yeni ekonomik ve 
sosyal haklar sağlamak amacıyla bir protokol imzalandı. 

Protokole göre kıdem 
tazminatının unsurları işçiler lehine genişletildi. 
Çıplak ücretle, her türlü 
prim, sosyal yardımlar ve 
her türlü ek ödemeler kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınacak. Ağır işçiler için söz 
konusu olan iş ağırlığı 
primi de artırıldı ve primin işçilerin çıplak gündeliklerinin yüzde 12 5'u 
oranında ödenmesi karar 
altına alındı. 1 Mart 1979 
tarihinden itibaren geçer- 


liliği olan bu hükümlerin 
yanısıra işçilere ödenen 
çocuk parasi da 100-200 
liraya yükseltildi. 

Öte yandan, imzalanan protokol bazı işlerde 
çalışan işçilere ödenmekte olan günlük primlerde 
işin niteliğine göre günde 20 ile 50 lira vrasi artış sağladı. 

Ayrıca sendika üyelerinin iş güvenliğini sağlamak amâcına yönelik olarak oluşturulan Disiplin 
Kurulları iki işveren iki 
işçi temsilcisinden oluşturulacak. 

Protokol, işçilere başka ödemeleri etkilememek üzere sosyal yardım 
niteliğinde her ay net 
800 lira yakacak yardımı 
da verilmesini öngörüyor. 

Protokol hükümleri 
yeni sözleşme dönemine 
girilecek olan 28 Şubat 
1980 tarihine kadar geçerli olacak, 


nin çağrı tarihinde işyerinde çalışmayanlara ait 
olduğunun belirlendiği 
belirtilerek, son durum itibariyle işyeri için Maden-İş'in 311, Devrimci 
Maden-İş'in ise 346 geçerli üye fişi olduğu kaydedildi. 

Fişler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarının yanısıra işyerinde bir 
süre önce yapılan irade 


beyanı uygulaması sonuçlarının da dikkate alındığı belirtilen Bölge 


Çalışma Müdürlüğü kararında, yetkili sendikanın Devrimci Maden:İş 
olduğu açıklandı. 

Hatırlanacağı gibi Demir Döküm'de 4 Ekim 
günü yapılan irade beyanında Ana . Fabrikada 
Devrimci Maden-İş 1133 
oy alırken Maden-İş 387 
oy alabilmişti. Çobançeşme'de ise Devrimci 
Maden-İş 226 oy almış, 
Maden-İş'e ise ancak 125 
oy çıkmıştı. 

MADEN—İŞ'TEN 

İSTİFALAR 

Öte yandan irade beyanından sonra Demir 
Döküm'de henüz Maden- 
İş'ten istifa etmemiş olan 
işçiler de istifa ederek 
Devrimci Maden-İş'e geçtiler. 4 Ekimden bu yana 
Ana Fabrikadan 378 işçi, 
Çobançeşme'den ise 125 
işçi ,Maden-İş'ten istifa 
etti. Böylece toplam 503 
işçinin istifasıyla Maden- 
İş'in her iki fabrikada hemen hemen hiç üyesi kalmadı. 

Bu arada Devrimci 
Maden-İş Sendikasr Genel Sekreteri Hakkı Öztürk de Demir Döküm işçilerine bir çağrı yaparak, başlayacak toplusözleşme görüşmelerinde 
daha güçlü olabilmek için 
aralarındaki birliği güçlendirmelerini istedi. 


Felaketlerin sık sık 
görüldüğü Özalp'a 
afet evleri diye 
nohut gibi evler 
yapılmış. 

Nohut mahallesinde 
görülen faaliyet 
"nohut faaliyeti 
değil, kışın 
barınabilmek için 
kendi imkanlarıyla 
ev yapıyorlar. 
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ŞAHAP KANDEMİR 
Van'da bir Nohut Mahallesinin ol” 
duğunu biliyor muydunuz? Bilemezsiniz, çünkü Van'ın nohutu hiç de meşhur değildir. Kayda değer üretim de 
yapılmaz. Ama 1979'da resmen olmasa 
da köylüler, mahallenin adını değiştirerek "Nohut mahallesi" adını koymuşlar. Nohut mahallesi aşağı, Nohut 
mahallesi yukarı, lafın arasında söylenip geçiyor. Merak edip sorduk mahalleliye nohut üretiminiz bu yıl nasıl 
diye? Saraylı Terzi Seracettin Şeker 
"Valla pek nohut yetişmez. Kimimiz 
terzi, kimimiz işçi, kimimiz de geçimi 
mizi hayvan sırtından sağlar" dedi. 
Terzi Seracettin Şeker "Nohut" 
isminin nereden geldiğini gülerek anlattı: "23 haziranda sel felaketine uğ 
radı köy. 72 hane tamamen yıkıldı. 
Hükümetten ne yardım gelse beğenirsiniz? 16 kilo nohut. Onun için mahallenin ismini ''Nohut"' kovdular. 


Ardından da ekliyor: "Bize yaptıkları evleri de gördünüz. Bize afet evleri değil güvercin yuvası yapmışlar. 
Nasıl barınalım?" 


kısa adı 


dular. 

'Yuristik bir yer görünümü kazanan 

Nohut mahallesinde halk güvercin yuvalarında oturuyor. Nasıl barınacak, 
barınıyor işte. 
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FISKOBIRLIK 


FİSKOBİRLİK 
Genel Müdürlüğü dışsatımda kullanılmak 
ve ortaklarına dağıtmak için Hindistan' 
dan 1,5 milyon adet 
çuval almak için anlaşma yaptığını açıkladı. 


Genel Müdür Vekili İlyas Ginal 750 
bin adetlik ilk bölüm 
çuvalın yakında deniz yoluyla Giresun 
limanınâ geleceğini 
söyledi. 


/Kısa/Kısa/Kısa/Kısa/Kısa 


© KONYA'da 9 kuruluşun öncülüğünde düzenlenen 
"Yaşlılarla El Ele Haftası"' bugün başlıyor.21 Ekim Pazar 
gününe kadar sürecek ölan haftada , fotoğraf ve resim 
sergileri açılacak, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü 
ile ortaklaşa yaşlılar yürüyüşü yapılacaktır. 

Folklor, müzik gösterileri, bilimsel konferansların da verileceği, "Yaşlılarla El Ele Haftası"nda yerel 
hak ozanları, yaşlılık konusunda deyişler söyleyecek 
ve atısacaklar. 


© KONYA Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler'in 
aylık brüt maaşı CHP'li Belediye meclisinin önerisi ile 
40 bin liraya yükseltildi. Daha önce 15 bin lira brüt 
maaş alan MSP'li başkanın maaşının 40 bin liraya 
yükseltilmesi önerisine tüm meclis üyeleri olumlu oy 
kullandılar. 

© DİYARBAKIR, Urfa, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, 
Mardin, Sürt, Van ve Hakkari illerinde toplam 10 bin 
60 yerleşim merkezinde 4 bin 252'si susuz bulunmaktadır. Bölgede 1323 yerleşim merkezinde yetersiz içme suyu bulunduğu, buna karşın 4 bin 322 yerleşim 
merkezinde ise, yeterli içme suvu olduğu bildiriliyor. 
©DİYARBAKIR Türkiye'nin en büyük göçebe aşireti Beritanlıların devamlı kalabilecekleri bir yer için 
1,5 milyar lira dolayında yatırım yapılacaktır. Sayıları 
500 aileyi bulan göçebe Beritanlıların yerleşmeleri 
maksadıyla Diyarbakır yakınlarında 5 köy ist.mlak 
ediliyor. 

© NİĞDE'nin Ortaköy ilçesinde, bir bakkal dükkanında stoklanmış 900 kilo zeytinyağı ele geçirildi. 
© DİYARBAKIR: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
tütün zararlıları ve hastalıklarına karşı toplam 69 bin 
dekar arazinin ilaçlandığı bildiriliyor. 

© TRABZON Vali Vekili Necati Develioğlu, basında, 
kışın kömürsüz geçirileceği şeklinde çıkan haberler 
üzerine, açıklamada bulunup, haberlerin gerçek dışı 
olduğunu öne sürdü. 
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Sadece noh 
yapılan mahallenin adı 
“Nohut” oldu 


Ana gıda maddelerinin büün yurtta olduğu gibi Karabükte de karaborsaya düşmesi üzerine, Karabüklü bakkal 
ve bayiler biraraya gelerek, 
KAR-KOOP olan 
bir tüketim kooperatifi kur- 


1500 bakkal ve bayinin ortaklığı ile kurulan KAR-KO- 
OP Başkanlığına seçilen At- 


ut yardımı 


[Aydinlik] 


Karabüklü 


bakkal ve bayiler, 
karaborsaya karşı 


mücadele 


kampanyası açtı 


KARABÜK (THA) ila Aydın, kooperatifin ama- 


cını açıkladı. Aydın, "Kur- 


muş olduğumuz kooperatif aracılığı ile darlığı çekilen ana 
gıda maddeleri temin edilecek 
Böylece hem eşnaf karaborsacı damgasından kurtulacak, 
hem de şehirde hayat pahalı- * 
lığı yüzde 35 oranında ucuz- 


luyacaktır. Kısa zaman da 
kooperatifimiz çevre iller ile 


Alınan çaylar 
denize dökülüyor 


Yaş çay alım 
kampanyası bu yıl 
erken kapanıyor 


RİZE (AA) 

Doğu Karadeniz Böl 

gesinde 20 Nisanda açılan yaş çay kampanyasınım 20 Ekimde kapanması beklenivor. 


Bölgede son günlerde 
soğuk ve yağışlı geçen 
havaların çay sürgünlerini 
etkilediğini belirten Çay- 
Kur yetkilileri, bu nedenle kampanyanın daha fazla siürdürülemeyeceğini ve 
20 Ekimde kapanacağını 
ifade etti. 


Kampanyada bugüne 
kadar 540 bin ton dolayında yaş çay yaprağı 
alındığını da belirten 
yetkililer, bundan 120 
bin ton kuru çay elde 
edildiğini, alınan yaprak 
miktarının 83 bin tonunun ise fabrikaların kapasite yetersizliği ve kömür 
yokluğu gibi nedenlerle 
imha edildiğini, imha zararının ise 1 milyar 203 
milyon lira civarında bulunduğünu söylediler. 


42 BİN IONIN 
34 BİNİ İŞTEN 
ÇIKARTILACAK 
Öte yandan yaş çay 
kampanyasının kapanmas ile 34 bin geçici işçinin işlerine son verilece 
ğini, kadrolu 8 bin işçinin ise görevlerine devam 
edecekleri bildirildi. 


bucak ve köylerdeki bakkal 
ve bayileri de bünyesine alacaktır" dedi. 


Kocailçede 
bir yangın 

söndürücü 
bulunamadı 


Arhavi 
büyük 
yangın 
tehlikesi 
atlattı 


ARTVIN (AA) 

Artvin'in Arhavi ilçe» 
sinde önceki akşam Nazım Özkasap adlı şahsın 
apartman dairesinde patlayan tüpten çıkan yangin, Arhavililere korkulu 
anlar yaşattı. 

Edinilen bilgilere göre, 
akşam saat 19.00 sıralarında apartman dairesinde çıkan yangından, aile-. 
nin, evde olmaması nede 
niyle can kaybı olmadı, 
tüm eşyalarla birlikte daire tamamen yandı. Yangın halkın yardımı ile ancak üç saat sonra söndü-, 
rülebildi. F 

Yangınla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Kazım Kurtoğlu, 
zararın 2 milyon lira civarında olduğunu, Arhavi'de yangın söndürücü olmayışının büyük 
yangın tehlikelerine yol 
açtığını belirterek, en 
kısa zamanda À 
yangın. söndürücü almak 
için çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi. 


Yurttaşlar, sandıkların bulunduğu binaların kapısında önlem alan askerlerin 
geçerek 


arasından 
oylarını kullandılar, 

(Fotoğraf: 

YUSUF ÇELİK) 


Yunanistan'da 
bir komplo 
ortaya çıkarıldı 


Yunanistan'ın 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Koridallos Cezaevin 


de bulunan Eski Askeri Cuntanın tutuklu üyeleri tarafidan gerçekleştirilmek istenen bir komplo teşebbüsü - 
nün ortaya Çıkarıldığı bildirildi. 

Koridallos Cezaevinde tutuklu bulunan askeri cun-- 


ta üyelerinin, 


kendilerini ziyarete gelen yakınları 


aracılığıyla küçük kağıt parçalarına yazdıkları gizli 
mesajları gönderdikleri belirtildi. 
Komplo teşebbüsünü hazırlayanların Pire'deki Ko- 


ridallos Cezaevinden Korfu ve Volos 


cezaevlerine 


nakledildikleri haber verildi. 

Hükümete yakın "Vradini" gazetesinin verdiği habere göre, komplonun hazırlayıcıları şunlardır: Ömür 
boyu hapis cezasına çarptırılmış olan eski Albay 
Yucnnis Ladas, beş yıl hapis cezasına çarptırılmış 
olan eski 'işkencecilerden Eski Binbaşı Yannis Spanos, 24 Şubat 1975'te Karamanlis'e karşı komplo- 


yapmaktan . 

eski 

Polisinde görevli 
` Tetradakos. 


sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmış 
Yarbay Nikolas Renizepis, 
işkencecilerden 


Selanik Askeri 
eski. Jandarma 


imar ve İskan 
Bakanlığına bugün 


atama yapılması 
gerekiyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Ahmet ( Karaaslan'ın 
istifasıyla boşalan İmar 
ve İskan Bakanlığına, Ahayasanın 106. maddesi 
uyarınca bugün atama 
yapılması gerekiyor. Karaaslan 30 eylül günü istifa etmişti. Anayasanın 
ilgili maddesi "Herhangi bir sebeple boşalan 
bakanlığa en geç önbeş 
gün içinde atama yapılir"'diyor. 
Vecdi İlhan'ın 9 ekim 


tarihinde İçişleri Bakanlığına atanmasıyla boşalan. Orman Bakanlığına 
da, Anayasanın aynı 
maddesi uyarınca, en geç 
24 ekim tarihine kadar 
atama yapılması gerekiyor. 

Öte yandan Demokratik Parti Genel Başkan 
Vekili Faruk Sükan'ın 21 
Eylül tarihinde istifası 
üzerine boşalan Başbakan Yardımcılığı ise iptal 
edildi. 


Karayolu ile gidecek hacı adayları 
dün harekete geçtiler 


ANKARA (AA) 
Karayolu ile Hacca gidecek hacı adayları dün 
sabah Hacıbayram Camisi 
önünde otobüslerle Ankara'dan ayrıldılar. 


Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, bu yıl hacca gitmek için 10 bin 534 hacı 
adayının başvuruda bulunduğu, bunlardan 8 bin 
134'nün karayolu ile, 2 


bin 400'ünün ise havayolu ile gidecekleri bildirildi. 

Karayolu ile Hacca 
gitmek için başvuruda 
bulunan adaylar bugün ve 
18 Ekim tarihleri arasında 
Hatay-Cilvegöz sınır kapısından çıkarak Türkiye' 
den ayrılacak ve Suriye- 
Ürdün yolunu izleyere 
Suudi Arabistan'a ulaşacaklar. 


@ Van'da AP'lilerle CHP'liler arasında çıkan tartışma 
bir AP'linin ölümüyle sonuçlandı 


@ İstanbul, Artvin ve Antalya'da çeşitli yerlere seçimleri 
boykot,çağrısı yapan bombalı pankartlar asıldı 


e Ege bölgesinde seçimler sakin geçti 


Başsavcı seçimi bugün 


ANKARA (ÖZEL) 


Kazım Akdoğan'ın 2 Ekimde emekliye ayrılmasından sonra boşalan Başsavcılık için bugün seçim yapılıyor. Yeni seçilecek Başsavcılığa üç aday gösteriliyor: Yargıtay Başkanvekili 


Sabri Livanelioğlu, 
Başkanı Orhan Erdoğan 
ve Yargıtay 3.Ceza Dairesi Başkanı Fahrettin Kıyak. Adaylar arasında 
Erdoğan'ın daha şanslı 
olduğu bildiriliyor. 

Yargıtay oGenelkurul 
üyelerinin katılacağı seçimde, Yüksek Hakimler 
Kurulu üyeleri oy kur 
lanamıyor. 

MHP dosyası yeni 
Başsavcıya devrediliyor. 

Bir süre önce MHP'nin 
yurt dışındaki örgütlerini kapatmadığı yolun: 
daki yayın üzerine açılan soruşturma dosyası 
yeni seçilecek Başsavcıya 


devrediliyor. 
Kazım Akdoğan bu 
konuda yayın yapan 


gazetemiz ve Cumhuriyet 
gazetesi ile Dışişleri Bakanlığına ve MHP Genel 
Merkezine bir yazı göndererek gerekli bilgileri 
istemişti. 


Bulgaristan, 
Türk tütünüyle 
sigara yapımını 

sürdürecek 


ANKARA (AA) 
Bakanlar Kurulu, 
Türk-Bulgar Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Kar- 
ma Komitesinin Ankara' 
da yapılan 4. dönem toplantısında düzenlenen 
protokolü onayladı 
Protokolde, üzerinde 
anlaşmaya varılan noktalar arasında, Bulgaristan'da Türk tütünüyle sigara yapımına devam edilmesi de var. 


Protokol gereğince, 
Bulgaristan Türkiye'ye 
yılda 100 bin ton kimyevi gübre, demir ve çelik mamvwileri verecek 
Türkiye bu malları buğday, pamuk, beyaz fasülye, küspe, maden cevherleri ve demir dışı maden konsantreleriyle Öödeyecek. 

Protokoldeki hükümlere göre, taraflar, kuru 
Juşlarını, Bulgar ve Türk 
mallarının satışı için ortak pazarlama yapmaya 
özendirecekler. 


TIP'in balonu 1 
İSTANBUL (ÖZEL) 


Türkiye İşçi Partisinin propaganda amacıyla uçurduğu balonlar dün sabah 
erken saatlerde söndü. Üzerinde TİP'in sembolü olan Çark Başak damgalı ba- 


Yargitay 8.Ceza Dairesi 


Ünlü Kabadayı 
Heybetli” nin 
babası vuruldu 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Maçka'daki Taşlık 
Gazinosu önünde dün sabaha karşı kimliği belirlenemeyen bir kişi ünlü kabadayı, Hasan Heybetli' 
nin babası Hüsso lakabıyla tanınan Hüseyin Heybetli'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı. 

Olay saat 01.45 sıralarında meydana geldi. 
Silah sesi üzerine bulunduğu gazinodan dışarı çıkan Hüseyin Heybetli, bir 
kişinin silahlı saldırısına 


uğradı. Saldırı sonucu 
tek kurşunla kasığından 
vurulan Hüseyin Hey- 


betli ağır yaralandı. Saldırgan ise kaçtı. 

Hüseyin Heybetli 
saldırıdan sonra kaldırıldığı Taksim Hastanesinde ameliyat edildi, 
ancak tehlikeli durum- 
dan henüz kurtarılamadı. 


Mamak 
Cezaevinde 
olay çıktı 


ANKARA (ÖZEL) 
Mamak Cezaevinde 
bazı gruplar "seçimleri 
boykot" gerekçesiyle 
olay çıkardılar. Cumartesi günü saat 20.30'da 
Mamak Cezaevinin sol 
görüşlü tutuklulara 
ayrılmış olan bölümün- 
de bir grup tutuklu "Seçim aldatmacasına son" 


sloganlarıyla koğuşların içnde bulunan ranzaların demir kısımları 


ve sıralarla kapıları kırarak avluya çıktılar. Olay 
yaratan sanıkların, içeri- 
de yangın çıkardıkları gö 
rüldü.. Burada tekrar "'Se 
çimleri boykot edelim" 
şeklinde sloganlar: bağır 
dılar. Cezaevi yöneticile 
rinin çağrısı üzerine olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. 


# 
ei 


HABER MERKEZİ 

Dün 29 ilde yapılan 
Senato üçte bir yenileme 
ve Milletvekiliği ara seçimleri oldukça sakin geçerken, Mardin'de TSİP" 
liler dört MSP'li yurttaşı 
sandık başında öldürdü- 


ler. Van'da da sandık 
gözcülerinden © AP'lilerle CHP'liler arasında 


çıkan tartışma bir AP' 
linin öldürülmesiyle sonuçlandı. Bunun dışında çok büyük olayların 
beklendiği Artvin ve Kars 
illeriyle Ege bölgesi ve 
Akdeniz bölgesinde ufak 
tefek bazı olaylar olduy. 
sa da seçmen yurttaşların 
sandık başlarına gitmeleri 
ve oy vermeleri engellemelerle karşılanmadı... 


İÇİŞLERİ BAKANI: 
“TÜRK MİLLETİ BİR 
AVUÇ KIŞKIRTICIYA 
CEVAP VERDİ" 


İçişleri Bakanı Vecdi 
İlhan “Oy verme hakkını Türk milletinin elinden 
almak isteyen bir avuç 
kışkırtıcının emelleri halkın demokrasiye karşı 
bağlılığı karşısında eriyip gitmiştir"' dedi. 

İlhan şöyle konuştu: 

"Halkın seçimlere katılmasının engelleneceği, 
halkın oy vermeye gitmeyeceği yolundaki provokasyonlar, Türk milletinin oy verme hakkını elinden almak isteyen bir 
avuç kışkırtıcının bu emelleri, halkın demokrasiye bağlılığı karşısında 
eriyip gitmiştir. Demokrasinin temel ilkesi seçim olgusu olduğuna göre bu hakkı halkımızın 
gönül rahatlığı içinde 
baskı altında kalmadan 
yerine getirmesinden 
mutluyum.” 


İLK OLAY MARDİN'DE 
5öLü 

Çok sikı güvenlik önlemleri altında süren oy 
verme işlemi sırasında, 
ilk olay haberi Mardin' 
den geldi. Dün sabah 
Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Akyüz köyünde, seçimlerde oy kullanan 
MSP'lilere TSİP yanlılarının silahla müdahale etmesi sonucunda 4 MSP' 
li öldü, 2'si de ağır yaralandı. Olaydan sonra ka- 
Çan saldırganlarla kendilerini kovalayanlar arasında çıkan çatışmada da 
saldırganlardan biri öldü. 

Akyüz köyünde dün 
sabah saat 08.30 sıralarında oy kullanmak üzere sandık başına gelen 
MSP'lilere İbrahim Solmaz, Mehmet Solmaz, 
Abdurrahman Solmaz 
ve Yusuf Solmaz adlı 
TİSP'liler müdahale ederek oy kullandırmamak 
istediler. Bunun üzerine 
MSP Mardin Milletvekili 
Abdülkadir Timurağaoğlunun akrabası olan köy 
Muhtarı Cemil Timur olay yerine geldi. Bu sırada silahlı saldırganların 
ateş açması sonucu Muhtar Cemil Timur, Mehmet 
Ali Sümer, Abdurrahman 
Sümer ve Ali Timur adlı 
MSP'liler olay yerinde öldüler. Şükrü Timur ile 
Yusuf Sümer ise çeşitli 
yerlerinden yaralandılar 

Olaydan sonra saldırganlar kendilerini kovalayan gruplarla silahlı 
Çatışmaya girdiler. Burada TSİP senatör adayı 


d s. 


4 Ekimde söndü 


Mahmut Ural'ın taraftar- 


ları olan TSİP'lilerden 
İbrahim Solmaz öldü. 
Abdurrahman Solmaz, 


Mehmet Solmaz ve Yusuf 
Solmaz ise yaralı olarak 
yakalandılar. Yakalananların üzerinde bir mavzer 
ile iki tabanca ele geçirildi 

Mardin Valisi Fahri 
Öztürk, sabah meydana 
gelen olaydan sonra güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ve seçmenlerin 
oy verme işlemlerinin 
sürdüğünü belirtti. 

O VAN'DA BIR KİŞİ 

ÖLDÜ 

Van'ın Bakacık köyünde dün sabah saat 
09.30 sıralarında köy okulunda CHP'li gözcü 
Abdullah Demir ve Selahattin Demir ile AP'li 
sandık gözcüsü Mehmet 
Kinyas Sırp ve Hâydar 
Çelik'in aralarında anlaşmazlık çıktı. Tartışma sırasında CHP'li Abdullah 
Demir ve Selahattin Demir tabancalarını çekerek 
AP'li gözcü Kinyas Sırp'ı 
öldürdüler ve Haydar Çelik'i de ağır yaralayarak 
kaçtılar. 

Büriki aşiretine mensup olan AP'li Sırp ailesi 
ile CHP'li Demir ailesi arasında çıkan olaydan 
sonra, köyde durumun 
gerginleşmesi üzerine güvenlik önlemleri artırıldı. 

© YALVAÇ 
KAYMAKAMI TRAFİK 

KAZASINDA ÖLDÜ 

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kaymakamı Nejat 
Saylam, köy sandıkların- 
da alınan güvenlik önlemlerini denetlemekten dönerken geçirdiği trafik 
kazasında öldü. 

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 
Kaymakam Nejat Saylam 
beraberinde o Üsteğmen 
Kaşif Kazinoğlu, Başes 
vuş İsa Emirözü, Asteğmen Salih Tamdar olduğu halde köylerde alınan 
güvenlik önlemlerini denetledi. Beraberindeki 
güvenlik görevlileriyle ilçeye dönen kaymakam 
içinde bulunduğu cipin 
devrilmesiyle öldü. 

e ARTVİN'DE 
OLAYLAR 

Artvin'e bağlı Ardanuç ve o Şavşat ilçelerinde dün sabah seçimleri 
engellemek isteyen Dev- 
Yol grubuna bağlı 100 
kişi gözaltına alındı. 

Seçimleri boykot için, 
Artvin ve Ardânuç'ta iki 
bez pankart asıldı. Pankartların ucuna asılan 
bomba süsü verilmiş kutuların içinden patates ve 
kum çıktı. 


© KARSTA 

Kars'ta seçimden bir 
gün. önce saat 24.00 
sıralarında MHP Kars 
adayı Fevzi Aküzüm şehre gelerek turistik bir otel 
olan Yılmaz Palas'a yerlesti. Şehirde önceki geceden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. 

Kars Valisi Orhan Pirler durumun, sakin ol 
duğunu ve seçmenlerin 
sandık başına gitmesini 
engellemeye çalıştıkları 
bildirilen30 kadar kişinin 
de gözaltına alındığını 
bildirdi. 

© ERZURUM'DA 

Erzurum'da sağ görüş 
lü olduğu bildirilen Tu- 


lonlardan çok miktarda uçurulmuştu. Fotoğrafta Çemberlitaş'ta ağaca iple 
bağlanmış TİP balonlarından birinin patladıktan sonra, yere inişi görülüyor. 
(Fotoğraf: Ayten Erbay) 


© Mardin” de TSiP” liler 
MSP” lilere saldırdı, 5 ölü var 


ran Yıldız, bır tabanca ve 
5 mermi ile yakalandı. 
Aynı gruptan Lütfü Gezmiş, Sinan Özbek ve Hüsnü Meral gözaltına alındı. 


© KONYA'DA 

İçel AP Milletvekilleri Fevzi Halıcı ve Ali 
Ak ile yanlarındaki: Hüseyin Yetkin adlı müezzin, kimlikleri belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradılar. Olayda 
müezzin hafif şekilde yaralandı. Ayrıca AP Gençlik Kolları üyelerinden 
Selami Apak ile Mustafa 
Yıldırım'da bir grubun 
bıçaklı saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralandılar. 


© ANTALYA'DA 
* Antalya, Isparta ve 
Burdur valilerinden edinilen bilgiye göre, seçimlerin normal olarak başladığı ve seçmenlerin huzur içinde sandık başlarına gittikleri öğrenildi. 

Bu arada Antalya'da 
Sakarya İlkokulunun yanına, üzerinde "Seçimleri boykot edelim-Hesap 
soralım" yazılı ve Devrmci-Yol imzalı bir 
bombalı. pankart asıldı. 
İlgililer pankarta bonbah süsü verildiğini, ancak 
üzerindeki kutudan kum 
çıktığını belirttiler 

Antalya'da kendisinin AP'li olduğunu 
söyleyen Ali Aydın adındaki kişi, üzerinde 7.65' 
lik tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. 

©SAMSUN'DA 

Samsun'a bağlı Havza 
ilçesinde Kurtuluş grubuna mensup olan Ramazan 
Çandır adındaki öğrenci 
ile Mahmut Ünal adındaki öğretmen izinsiz bildi: 
ri dağıtırlarken yakalanarak tutuklandılar. 

Bu arada Samsun'un 
Çarşamba ilçesinde oy 
kullanmak üzere sandık 
başına giden sol eğilimli 
bir gruba ateş açıldı. Saldırganlardan Ahmet Sözer adlı komando yakalanarak gözaltına alındı 

© HATAY'DA BİR 

SANDIK TEMSİLCİSİ 
SALDIRIYA UĞRADI 

Hatay'ın Kırıkhan İlçesine bağlı Soğuksu Köyünde saat 11.00 sıralarında MHP'li sandık temsilcisi saldırıya uğradı. 
MHP'li sandık temsilcisi 
Hüseyin Çekilmez'i tabanca, yeğeni Yaşar Çekilmez'i kazmayla yaralayan saldırganların kimlikleri belirlendi, aranmalarına başlandı. 

š 


© AYDIN'DA 

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Sıtkı Tokgöz adlı 
bir belediye memuru seçimler sırasında belediye 
hoparlöründen propaganda yaparak seçim suçu 
işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Saat 10.45 sıralarında 
belediye hoparlöründen 
yaptığı "Demokrat Partililer bugünkü seçimlerde 
AP'yi destekleyin" anonsunu birkaç kez üst üste 
tekrarlayan Sıtkı Tokgöz 
adlı memur, durumun 
Kaymakamlığa iletilmesi 
sonucunda yakalanarak 
gözaltına alındı. 

Yine Aydın'da il merkezinde MHP'li sandık 
görevlisi Mustafa Yanık' 
m üzerinde,1 adet av bıçağı bulundu. 
görevli güvenlik kuvvetlerince yakalanarak, 
6236 sayılı yasaya muhalefetten tutuklandı. 


© BALIKESİR'DE 

Balıkesir'de o seçimler 
genellikle sakin bir hava 
içinde geçerken, Dev-Yol 
ve Devo! gruplarına 
mensup bazı kişilerin 
"Seçimleri Boykot Edelim" başlıklı bazı bildirileri 


kapalı oy verme 
hücrelerine (| bıraktıkları 
belirlendi, bildiriler gü- 


venlik görevlilerince imha edildi. 


©YOZGAT 


Sorgun 
İlçesinde Faruk Kaptan 
adlı bir yurttaşın yolunu 
kesen 5 kişi Faruk Kaptan'ı dövdü. Olayın teşhis edilen failleri aranıyor. 


©İSTANBULDA 

İstanbul'da seçim için 
güvenlik görevlileri sayısı 
yüzde 50 oranında artırıldı. Sanık Başlarında çok 
sayıda asker ve polisten 
oluşan güvenlik görevlileri bulundu. 

Dün Istanbul'un üç 


ayrı yerine bombalı pankartlar asıldı. 


MHP'li, 


SEÇİMLER SAKİN 
GEÇTİ 


Halkın Yolu imzalı 
pankartlardan ilki, An 
kara asfaltının, Göztepe 
sapağındaki trafik lambasına saat 03,00 sıralarında asıldı. Pankartı asan 
grup daha sonra 


asfaltta lastik yakarak 
kaçtı 
Esenler son durakta 


ki olayda saat 04.00 sıralarında "Parlamento faşizmin maskesidir" yazısı 
ve TİKKO imzası bulunan pankartı asan sahte 
solcular, olay yerinden 
geçmekte olan polis aracına ateş açtılar. Olayda 
ölen ya da yaralanan olmadı. Yine aynı semtte 
saat 04.45 sıralarında asılan ikinci pankartta da 
aynı yazı ve imza görüldü. 

Sefaköy'deki Mintaks 
Fabrikasının önünde işçilerin çıkış saati olan 
03.00 sıralarında havaya 
tabanca ile ateş edildi. 
Olay yerinde 5 adet 
boş kovan bulundu. 

Önceki gece saat 23. 
45 sıralarında ise Kadı- 
köy Yenisahra Mahallesinde bir grup trafiği 
keserek, yola benzin döküp yakmak istediler. Bu 
sırada güvenlik kuvvetlerinin geldiğini gören 
saldırganlar polise ateş 
açtılar. Olayda ölen ya 
da yaralanan olmadı. 

Olaydan sonra yapılan 
aramada Mahmut öztürk adlı kişinin üzerinde 
bir tabanca ile çok sayıda 
mermi bulundu. 

Küçükköy semtinde 
175 sayılı sandıkta görevli Nazif Yürüten, evine 
giderken kimliği belirsiz 
beş kişi tarafından sopa 
ve yumruklarla dövülerek ağır yaralandı. Sokullu Mehmet Paşa Caddesinde dün akşam saat 
2000 sıralarında meydana gelen olayda, MHP' 
li olduğu öğrenilen Yürüten, dövülerek yaralandıktan sonra Çapa Tıp 
Fakültesi Hastanesine 
kaldırıldı. 

Öte yandan Hasköy 
Halıcıoğlu'nda Niyazi 
Mötor'a ait bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi- 


lerce patlayıcı madde 
atıldı. 

Fahrettin Sokakta, 
saat 22.00 sıralarında 


meydana gelen olayda, 
Niyazi Motor'a ait kahve 
bombalandıktan sonra silahla tarandı, Saldırı sırasında, kahvede oturmak- 
ta olan Karaağaç mezbahasında işçi Hüseyin Fıs- 
*tk, fırın işçisi Cihan Kaya ile Hasköy İlkokulun- 
da hademe olan Hakkı 
Ekşi adlı kişiler çeşitli 
yerlerinden yaralandılar. 
Yaralı işçiler hastane- 
de tedavi altına alındılar. 
© İZMİR'DE 
İzmir'in Buca ilçesi- 
nin Ufuk mahallesinde, 
seçimlerle ilgili olarak 
korsan miting yapan kalabalık bir grup kendilerini engellemek isteyen 
güvenlik görevlilerine taş 
ve sopalarla saldırdı. Olayda 8 kişi yaralandı. 
Saat 18.00 sıralarında 
gecekondu sakinlerinin otardu semte gelen Halkın Kurtuluşu grubuna 
mensup kişiler burada 
çeşitli sloganlar atmaya 
başladı. Daha sonra kendilerine müdahale” eden 
polise taş ve sopalarla 
saldıran grup, bir polis 
otosunu tahrip etti. Olayda biri polis sekiz kişi 
yaralandı. Üzeri aranan 
20 kişiden ikisinin üzerinden tabanca bulundu, 
13 kişi gözaltına alındı. 
© ANKARA'DA DA 
ÖNLEM ALINDI 
Seçim bölgesi dışında 
olmasına karşın Başkent 
Ankara'da da sıkı güvenlik önlemleri alındı; 
Sıkıyönetim Komutanlığına bağlı birlikler sabah erken saatlerden itibaren özellikle 
Bakanlıklar, TBMM ve 
binası çevresi ve önemli: kavşaklarda devriye 
gezerek herhangi bir 
olaya karşı hazır durumda bekletildiler. 
© GAZİANTEP'TE BİR 
İŞÇİ öLDÜRÜLDÜ 


Gaziantep'te 32 yaşm- 
daki Mehmet Sait Dur. 
maz adlı işçi önceki gece 
saal 23.30 sıralarında Asri mezarlık yakınında servis otobüsü beklerken iki 
kişi tarafından yaylım ateşine tutuldu. 5 yerinden vurulan Sait Durmaz, 
olay yerinde öldü. 

ilgililer öldürülen işçi 
nin sağ eğilimli olduğunu 
belirttiler. 


bulunuyorlar. 


caktır. 


mesi gerekir. 


kanı 


nemli nedeni 


uygun görülmüştür. 


eliyle yürütülecektir: 
ETKO 
TİKKO 
İKO 
APO 


dirilecek, hem de 


rilmesi gerekir. 


mesi gerekir. 


yükler yeter. 


yapılacaktır. 
* 


KANALİZASYON 


programı 


Ara rejimciler iktidarı gasbettikleri takdirde 
uygulayacakları hükümet programını açıklamış 


Ara rejimciler, her ne kadar bu programı bazı 
şifreli formüllerle saklamaya çalışmiışlarsa da, 
dikkatli bir arşiv çalışmasıyla bu şifreler kolay. 
lıkla ç özülebilmektedir. 

Ara rejim hükümetinin iktidara gelirse uygulayacağı siyasi program "4 T" şifresiyle formüle 
edilmektedir. Şöyle ki: 

1. TENKİL, Bütün özgürlükler tenkil edilecektir. 
Programın bu yönü kuyudan çıkmış bulunan 
yaşlı temsilci tarafından Malatya olaylarından 
sonra ve Maraş katliamından önce olmak üzere 
iki kez tekrarlandı, Son olarak da "sivil kökenli 
üçüncü Cumhurbaşkanımız anlatıyor" denilerek 
Tercüman gazetesinde açıklandı. Devlet bütün 
özgürlükleri tenkil edecek, yani ortadan kaldıra- 


2TAĞYİR. Anayasa tağyir edilecektir. 12 
Mart döneminin balyozcu Başbakanı Erim tarafından da çok veciz bir şekilde ifade edildiği | 
gibi bu Anayasa Türkiye için lükstür. Birçok huzursuzlukların kaynağı bu Anayasanın ilk bö- , 
lümlerinde yer alan demokratik anlayıştan doğmaktadır, Bu bakımdan Anayasanın tağyir edi. 


3 TADİL İşçi hakları tadil edilecektir. Sorunların kaynağında işçilere verilmiş olan tavizler yatmaktadır, 12 Martın Genelkurmay Baş- 
Tağmaç'ın çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, "sosyal uyanış ekonomik gelişme- 
yi geçmektedir", bu çok kötü durumun en öişçilere sağlanafi haklardır. 

4 TEBDİL Seçim Kanunu tebdil edilecektir. 
Türkiye'nin buhrandan çıkâbilmesi için demokrasinin bir süre tebdil-i kıyafet etmesi gerekir, 
Bu bakımdan Seçim Kahununun tebdil edilmesi 


Ara rejimin ,siyasi programını yürürlüğe koyabilmesi için-esaslı bir asayiş programına da 
ihtiyaç vardır. Bunun için "4 O" formülü uygun görülmüştür. Asayiş progtamı şu örgütler 


Bu örgütler aracılığıyla hem anarşi artırıla- 
` cak,hem Doğu bölgesindeki tertipler şiddetlenvatandaşlarda otoriteye 
duyulan ihtiyaç kuvvetlenmiş olacaktır. 

Arâ rejimin bu siyasetleri ve asayiş. programını iyi bir şekilde yürütebilmesi için aynı zamanda ülkenin ekonomik bakımından gelişti- 


Ekonomik gelişmenin sağlanması açısından 
ise ' 4 R" formülü düşünülmüştür. 

1 RASYONALİZASYON. İşçi ücretlerinin 
bir rasyonalizasyondan geçmesi gerekiyor. Gittikçe şiddetlenen ekonomik buhranı yükleyecek en uygun kitle her zaman olduğu gibi işçi 
sınıfıdır. Bu bakımdan ücretlerin dondurulması, 
hatta bugün bulunduğu seviyeden aşağı indiril- 


2 REVİZYON. İşçi ücretlerinin dondurulması yetmez. Bu konuda sendikalar da çok olumsuz bir rol oynamaktadır. Sendikalar bir 
revizyondan geçirilerek, ancak ara rejime yarayacak olanlarına izin verilecektir. Bu revizyon 
şimdilik Rusya'da sosyalizmin uğratıldığı revizyon biçiminde olmayacaktır. Ama ileride bu 
şekle sokulması düşünülebilir. 

3 REORGANİZASYON. Sermaye piyasası 
reorganizasyondan geçirilmeli, yani yeniden örgütlenmelidir. Ara rejim istemeyen sanayici ve 
tüccarlara kredi vermeye gerek yoktur. En bü- 


4 RESTORASYON. Ara rejimi destekleyecek olan sermaye. sahipleri ile,bu rejim için 
büyük fedakarlıklara katlanacak olan yöneticilerin avanta ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu bakımdan da ekonomide gerekli restorasyonlar 


Böyle bir programın gideceği yer hakkında 
ise herhalde halkın tek bir düşüncesi olabilir; 


DÜZELTME: Dünkü yazımızın başlığı ''Seçim 
yasağı nedeniyle"' olacaktır. Transfer" kelimesi 
fazladan eklenmiştir. Düzeltir özür dileriz. 


£ 
$ 


* * 


Adliye memurları 
MHP ve Rusya'ya 
karşı birlik istedi 


ANKARA (ÖZEL) 
Tüm Adliyeciler Der- 


neği (O: (TÜMADDER) 
Şubesi 1, Genel Kurulu 
önceki gün Ankara'da 


yapıldı. Yapılan seçimler 
sonucunda Ankara Geçici Şube yönetimi listesi 
seçimi kazandı. Genel 
Kurulda bir konuşma 
yapan TUMADDER Ankara Şube Yönetimi Başkanı Abdurrahman Güziigün Genel Kusılda 
yaptığı konuşmada "Bağımsız olmayan bir ülke- 
de demokratik haklardan 
bahsedilemez" dedi. 

Tüm Adliyeciler Derneği Ankara Şubesinin 
yönetimini belirlemek 
için önceki gün yapılan 
seçimlerde iki liste oylamaya sunuldu. TÜ- 
MADDER Ankara 
Şubesi 1. Genel Kurulunda Dev-Yol, Halkın Kurtuluşu, TSİP vb. gruplar 
seçimlere "Çağdaş Adliyeciler” ismiyle katıldılar. Çağdaş Adliyeciler 
Genel Kurulu sırasındaki 
saldırgan bir tutum aldılar ve Genel Kurulun 
sonuçlanmasını engelleyici davranışlarda btlundular. Yapılan seçimlerde Ankara Şubesi 


` 
geçici yönetiminin listesi 97, Çağdaş Adliyecilerin listesi ise 81 oy aldı. Seçim sonunda TÜ— 
MADDER Ankara Şubesi Yönetimine Mümin 
Kaplan, Kemal Çetin, 
Faruk Yıldız, Turgut 
Parlatan, Abdurrahman 
Güzelgün, H. Fahri Köprübaşı ve Orhan Seyrek 
seçildi $ 
Tüm Adliyeciler Derneği (TÜMADDER) Ankara Şubesinin 1, Genel 
Kurulunda konuşan Başkan Abdurrahman Güzelgün, Genel Kurullarının 
Ankara'nın başkent olduğu ve Türk ulusunun 
emperyalizme ilk darbe- 
yi vurduğu gün yapıldığına işaret ettikten sonra 
“Bağımsız olmayan bir 
ükede demokratik haklardan bahsedilemez" dedi. 
Güzelgün, anarşi mihrak - 
larının gemi azıya aldığını söyleyerek "Anarşi 
bataklığından *halkımızı, 
çalışanların örgütlü mücadelesi kurtarır. Anarşinin 
iki k-ynağı MHP ve Rus-.. 
ya bataklığını kurutmak 


isteyenler halka güvenmelidir, halkıyla 
bütünleşmelidir!' şeklinde konuştu. 


15 Ekim 1979 


_ | istanbul Televizyonunun 
| olumlu girişimi 


Geçtiğimiz hafta, İstanbul Televizyonu, sinema yazarları televizyon muhabirleri ile bir sohbet toplantısı düzenledii. Bundan sonra da devam et- 

“mesi umuduyla yapılan toplantıya, 


Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmayı Altay kazandı 


Zonguldak: 1 
Altay :2 


p 


Fenerbahçe Beşiktaş 
maçının ardından 


Hakem 


19.30. ANADOLU'YA; Programda arıcılık sorunları 
ve Sinan Çetin'in ''Halı Türküsü"'flilmi yer alıyor. 

21.15 BEŞ DAKİKA: Yeni yayın dönemine girerken 
beş daklkaya gelen mektuplar üzerinde duruluyor. 
21.45 TV'DE TÜRK SİNEMASI (YATIK EMİNE): 
Ömer Kavur'un yönettiği, Serdar Gökhan ve Necla 
Nazır'ın rol aldıkları film, 


19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ (özcan Özger) 
19.50 HALKIN DİLİNDEN TELİNDEN: 5 bölümlük 


lu girişimi nedeniyle, geçen yıl 
yapılan bir başka toplantıdan söz etmekte yarar var. TRT TV Dairesi 
Başkanı Yılmaz Dağdeviren, TV'de 
gösterilecek olan yerli filmlere ilişkin 


© Asdilık, Cumhuriyet, Günaydın Hür. olarak snema yazarlarıyla bir danış. | %2} izin li poümünde maniler konu salıyor 2s 
F riyet, Dünya gazeteleri ve Hey dergi- ma toplantısı yapmıştı. Devam ede- 21.20 KIYI YAĞMACILIĞI: BURSA HAKEMLER: İbrahim Acar 3, Recep Kürklü Si 3 © 
| si Sinema ve TV yazarları katıldılar. ceği söylendiği halde bu toplantıların 21,45 CHARLİE'NİN MELEKLERİ. Türkiye liglerinin en 3, Zekai Kungk 3 


Toplantıda, basıntelevizyon ilişkisid nin geliştirilmesine yönelik öneriler, 
l karşılıklı talepler ele alındı. Basının, 


ardı gelmedi. Sinema yazarlarının 
önerileri de pek uygulanmadı. İstanbul Televizyonunun girişiminin umulan yararı sağlaması için basınla olan 
ilişkilerinin sürekli olmasını diliyoruz. 

Öte yandan, basın ve sanat-kültür 


ZONGULDAKSPOR: Birol 3, Şükrü 3, Muammer 3, Muzaffer 2, Volkan 3, Hamdi 3, İsa 3, Sadık 2, Ömer 3, Ersoy 3, Reşit 2. 
ALTAY: Alptuğ 3, Mithat 3, Bilal 3, Zafer 3 
Kemal 2, K.Mustafa 3, Ahmet 3, Nevruz 2, 

Murat 3, Alper 3, B. Mustafa 3, | 


PERSEMBE iyi futbol oynayan takımları arasında yer alan 

19.05 ÇOCUK OYUNLARINDAN SEÇMELER: (Kel- Zonguldakspor ile Altay, 
oğlanın öyküleri) © k 
20.00 FAHİR AKSOY: Ressam, yazar ve eleştirmen Bursa Atatürk Stadyu 
munda karşı karşıya gel- 


Fahir Aksoy'un Foça'ya yerleştikten sonraki yaşamı. 
Her iki takımın da 


ve çalışmaları anlatılacak. di. 
başa baş bir futbol orta- 


başlıca şu önerileri oldu: başarısızdı.. 


Í « Televizyonun bir basın bürosu 


kurması, 21,25 KÖKLER: Zenci yazar Alex Hayley'in Ameri- 


eProgramların muhtevasının önceden yazılı bir biçimde etraflı olarak 
basına bildirilmesi. 

e Programların, yayınlanmadan 
önce basına özel olarak gösterilebilmesi, 


İstanbul Televizyonu, bunlardan 
bazılarını kendilerinin yapabileceklerini, diğerlerini ise Ankara'ya ileteceklerini söylediler. Basından ve 
özellikle sinema yazarlarından, televizyona karşı daha fazla ilgi göstermelerini beklediklerini belirttiler, 

İstanbul televizyonunun bu olum- 


“Çıraklık” 


Bu hafta Cuma günü izleyeceğimiz 
programın yapımcıları Emel Ebcloğlu ve 
Necmettin Varlı, 


Programda, günde -10 saat çalışan sigortasız, sendikasız yüzbinlerce çocuğun 
nasıl ağır işler altında ezildikleri ve kanuni haklardan voksun oldukları anlatılıyor., 


JÜRİNİN 
NİTELİĞİ... 


Amerika'da jürinin, ağır cezalık suçlarda yargı organlarında önemli bir yeri 
vardır. Avrupa'da feodaliteden kapitalizme geçişte, egemen feodallerin denetiminde bulunan yargı organlarının haksızlıklarını önlemek için jüri sistemi getirilmişti, Demokratik bir amaç taşıyordu 
bu önlem. Günümüzde de, kimi kapitalist 
ülkelerde geçerli olan jüri sistemini, onu 
oluşturan kişileri satın alarak yozlaştırmıştır zamanla, egemen burjuvazi. Bu 
yozlaşmanın somut örneği, ABD'de Sacco ile Vanzetti davasında açıkça görüldü.. 
Çünkü ABD'de de burjuvazinin başını 
çektiği tutuculuk, psikolojik etki ve propagandalarla ara tabakalar üzerinde derin 
etkiler bırakmıştı, Jüri, burjuvazinin etkisinde, sınıf kişiliği olmayan küçük burjuvalardan oluşuyordu. Amerika'nın demokrasi özgürlük ülkesi olduğu propagandasına kanan, ABD emperyalizminin dünya çapındaki sömürüden elde ettiği kazançları, Amerikan ulusunun başarısı sanan, gene bu sömürü sayesinde elde edilen 
yüksek yaşam düzeyinin ve teknolojik 
gelişmelerin tutsağı olan, ABD toplumun- 
da çalışan nüfusu da yüzde 60'ını oluşturan bu orta sınıfın beyinleri, kitle 
haberleşme araçları başta olmak üzere, 
her türlü yolla yıkanmıştır, tekelci burjuvazi tarafından, Küçük burjuvalar, özellikle düşünme yönünden adeta köreltilmiş, 
köleleştirilmiştir. Bunlar, toplumsal patlamalar, zenci ve öğrenci olayları karşısında aptallıktan şaşırıp kalmışlardır her 
dönemde. Bu tür hareketlerin Amerikan 
demokrasi ve özgürlük düzenine zarar vereceği korkusunu, üretim araçlarını ellerinde tutan burjuvaziden daha çok duyarlar. Hatta, toplumsal patlamalar karşısında kiliseye koşup, "aman Tanrım, 
sen bizi, Amerikan toplumunu kötülüklerden koru!" diye duâ edenler bile çıkar... Ve bu tedirginlikleri yüzünden, olayları çıkaranlara karşı temelsiz, anlamsız bir öfke duyarlar, küçük burjuvalar, 

İşte Amerikan yargı organındaki jüriler o kentin ya da o kasabanın orta tabakalarının en tutucularından seçilir. Bir 
iki tutucu ev kadını, mesleğinde başarılı 
ve işleri tıkırında avukat ya da doktor, iyi para kazanan küçük bir tüccar, çalıştığı şirket tarafından iyi doyurulan bir 
beyazyakalı, birtakım yerel kulüplerde sevilen yaşlı bir hanım. ..vb. İstisnasız, 
sürekli bu kişiler. . Cinayet suçlamasıyla 
karşılarına çıkan beyaz bir doktora gösterdikleri ilgi, sempati ya da hoşgörü ile 
aynı durumdaki işsiz bir zenciye ya da 
lumpene duydukları antipati arasında 
dağlar kadar fark vardır. Kararlarını her 
zaman tutucu içgüdülerinin öngördüğü 
biçimde verirler. 

Özellikle Sacco ile Vanzetti'ninki gibi 
toplumsal ve siyasal içeriği bulunan bir 
davada jürinin tarafsız nitelikte olması 
beklenemezdi. Çünkü işçi hareketlerine, 
devrimci, ilerici akımlara, göçmen emekçilere karşı sürdürülen yoğun kampanyalar altında, Amerikan düzenini yıkmak 
isteyenlere karşı, asla tarafsız olamazdı 
bu jüri, Tek tek kapıları çalınarak ya satın 
alınmış ya da "ikna" edilmişti Sacco ile 
Vanzetti davasındaki jüri üyeleri. 


Son sözleri... 


Sanıklar lehine yapılan itirazlar yedi 
yıl sürdü, Sonuçta, 9 Nisan 1927 tarihinde yargıç, kararı kesinleştirdi ve infaz 
günü olarak 10 Temmuzu seçti. 

Dava yargıcının Kimliği hakkında bilgi 
edinmek için de, onun şu sözlerine bakmak yeterli olacaktır. Diyordu ki yargıç: 

"Fakat durum, basit bir kanıt sorunu 
olmaktan da ötede, Bu iki adamın suçlu 
olduklarını daha ilk bakışta anlamıştım. 
Yürüyüşlerinden, konuşmalarından, karşımda duruşlarından anladım. Suçlu oldukları her hallerinden belliydi..." 

Bir adalet yargıcı ki, önüne getirilen 
maddi kanıtlara göre değil de, karşısın- 
daki insanların 'duruşuna' göre suçlu oldukları kanısına varıyor ve onların ölümü- 
ne imza atıyor! Bu davanın adli bir hatay- 


kuruluşları da kendi üstlerine düşen 
görevi yerine getirmelidirler. Örneğin 
SİYAD, TV'de gösterilen seviyesiz 
ve emperyalizmin ideolojisini aşılayan film ve dizilere karşı mücadele 
etmelidir. Basın ve sanat-kültür kurumlarının daha etkin bir mücadelesi, 
televizyonun, ekranlarını halkın sorunlarına yöneltmesine katkıda bulunacaktır. 

İstanbul Televizyonunun basınla 
ilişkilerini 
yönde olumlu bir adım olarak görüyoruz. 


geliştirme çabasını, bu 


kadaki zencilerin tarihçesini ele alıp işlediği 12 bölümlük dizinin ilk bölümü. 
22.35 HABER-PROGRAM 


19.30 DIMIDAN; Kırşehir yöresinin folkloru tanıtılı- 


vor, 

21.45 TV'DE SİNEMA (GECİKEN ADALET): Henry 
Hathaway'in yönetip James Stewart ve Helen Walker" 
in rol aldığı film, cinayetle suçlanan masum bir adamın öyküsünü konu ediyor, 


17.30 ÇOCUK VE ÇAĞI: 

18,00 KÜÇÜK EV 

18.45 UNUTULMAYANLAR 
20.20 ENERJİNİN FATURASI (2) 


21.15 BEŞ DAKİKA (Çocuksuz Kiracı): Çocukları yüzünden kiralık ev bulmakta güçlük çeken bir ailenin 
öyküsü, 

21.20İBİŞ'İN RUYASI: Yeni yerli dizinin ilk bölümü 
22.00 AKŞAM SEFASI: Müzik ve eğlence programi 
23.00 SAN FRANCİSCO SOKAKLARI: Yeni yabancı 
dizinin ilk bölümü, 


PAZAR 


11.00 GÜNAYDIN: 
12.05 TATİL SİNEMASI (Korsan): Anthony Çuinn'in 
yönetip, Y.Brynner, C.Heston, C.Bioon, ve &.Boyer' 
nin rol aldıkları bir serüven filmi. 
14,05 TELE-PAZAR 
19.15 MERCAN ORMANI: Yeni dizinin ilk bölümü 
20.00 ÇILGIN KIZLAR: Yeni bir dizi film, 
21.35 ANNA KARENİNA: Tolstoy'un aynı adli romanından yapılan BBC uyarlamasının ilk bölümü. 

- 22.20 SANAT DÜNYASI: Haftalık sanat programı, 


TARİH BOYUNC 
HAKSIZ DAVALAR 


Hazırlayan:| Necati GÜNGÖR 


la sonuçlanınış oldugunu söylemek, yala- 
nın ta kendisi olur, Hayır! Sacco ile Vanzetti'nin ölümleri, azmetmiş ve azmettirilmiş katiller sürüsünün, örgütlü olarak tasarladıkları, korkunç bir soğukkanlılıkla 
uyguladıkları bir cinayetten başka birşey 
değildi... 

Yargıç sürdürüyor sözlerini... 

"Bu yabancılar, o Allah'ın belası kışkırtıcılıklarıyla, o lanetli bildirileriyle buraya geldiler, kendi halinde çalışıp geçinip gidenlerin arasına huzursuzluk, hoşnutsuzluk tohumları ektiler, kardeşi kardeşe düşman ettiler. Her yere sokulup 
'daha çok ücret! Daha fazla para! Patronlar kötüdür!' demeye başladılar (...) Sinir- 
li olduğum bir anda, 'bu iki anarşist dürzüye böyle yapmakla iyi ettim' diye ağzımdan bir laf kaçırmıştım. Bunu bütün 
ülkeye yaymışlar..." 

Böylece ,Saccoile Vanzetti'nin toplumsal bir kinle işlenmiş cinayetin kurbanı oldukları, "yargıç" efendinin kendi sözleriyle kanıtlanmış bulunuyordu. 

ABD demokratik kitle örgütleri, işçi 
kuruluşları ve dünyanın öteki ülkelerinde- 
ki demokrat kamuoyu, bu suçsuz iki insanı kurtarmak için, savunma avukatları- 
nın çabası yanında büyük bir dayanışma 
örneği verdiler yedi yıl boyunca. Ama hiç 
biri, yollarından döndüremedi gözü dönmüş katilleri. Ve sonunda, verilen ölüm 
kararı, 1927 yılının Nisan ayında kesirleştirildi mahkemece... Bu duruşmada Sacco 
ile Vanzetti'ye son sözleri soruldu. Ve onlarınson sözleri, kendi koydukları yasaları 
bile rahatlıkla, umursamazlıkla çiğneyebilen sömürücü sınıfın suratına indirilmiş acı 
birer şamardan başka birşey değildi. Onlar, sınıfının bilincinde,ölümün bilincinde 
iki devrimci, yoksul iki işçi olarak son 
kez konuştular! 

“İlk söz Sacco'ya verildi ve ayağa kalkarak şöyle konuştu: 

"Evet, diyeceklerim var. Ben iyi bir 
Katip değilim. İngilizceyi de iyi bilmiyorum, Yoldaşım Vanzetti daha uzun konuşacak. Bu nedenle ona konuşma olanağı 
vermek istiyorum... Benbu mahkeme 
kadar zalim birşeyi şimdiye dek ne gördüm, ne işittim, ne de tarihte okudum... 
Verilecek olan esas hükmün iki sınıf arasında verileceğini biliyorum. Bu sınıflar, 
ezilen sınıf ile zenginler sınıfıdır. Biz insanları kitaplarla, yazılarla birbirlerine 
kardeş yapıyoruz. Siz insanları kovuşturuyor, onları baskı altında tutuyor, onları 
öldürüyorsunuz. Biz insanları eğitmeye 
çalışıyoruz, siz ise, bizlerle bir başka ulus 
arasında bir nefret uçurumu yaratmaya 
çalışıyorsunuz. İşte bugün ben bu nedenle, yani ezilen sınıftan olduğum için burada bulunuyorum. Siz ise ezen sınıftansınız (....) Yedi yıldır bizi destekleyen 
bizi savunan, bize güç vermeye çalışan, 
iyilik yapan onca insanı unutuyorsunuz. 
Onları umursamıyorsunuz. Hepsine, yedi 
yıldır bizden yana olan, yedi yıldır Sacco ile Vanzetti davasına katılan bütün yoldaşlara teşekkür etmek isterim... Ne dün, 
ne bugün, hiç bir zaman suçlu olmadım 
ben..." 

Sacco diyeceklerini kısaca böyle anlattı. Yedi yıldır hapishanede İngilizce öğremeye çalışmışlardı iki arkadaş. Vanzetti biraz daha iyi öğrenebilmişti bu dili. 
Onun için rahatlıkla hazırlamıştı diyecelerini; uzun konuşmak istiyordu. 

“Evet, suçsuz olduğumu söyleyeceğim." diye başladı Vanzetti. Ve sürdürdü. 

"Sadece suçsuz olduğumu değil, ömrüm boyunca hiç hırsızlık etmediğimi, hiç 
cinayet işlemediğimi, hiç kan dökmediğimi de söyleyeceğim : Kendimi bildim bile- 
li bütün yaşamım boyunca, yeryüzünden 
suçu yoketmek için mücadele verdim. 
Bunların yanısıra bugünkü ahlakın haklı 
bulduğu, kutsadığı suçu da, yani insanın 
insanı ezmesi ve sömürmesi suçunu da 
işlemedim(...) Dünyanın bütün aklı başında insanları bizim suçsuz olduğumuzu biliyorlar. Bu yüzden dünyanın bütün ülkelerindeki aydınlar, işçiler, demokratlar. 
düşünce adamları, devlet adamları bizi savundular.. Tüm dünyaya karşın, jürideki 
servet diişkünü birkaç kisinin görüşü doğ 


ru olabilir mı” Dunyada hiç bir yargıcın 
sizin bize davrandığınızdan daha önyargılı ve daha zalim olamayacağını kanıt 
ladık. Gene de, yeniden yargılanmamız 
yolundaki isteğimizi reddediyorlar, Daha 
bizi görmeden önce, bizim radikal olduğumuzu ve sonunda bizi haksız yere mahkum edeceğinizi biliyordunuz. 

"Görüşlerinizi açıkladığınız, bize karşı 
olduğunuzu, bizi hakir gördüğünüzü, tren- 
de, Boston Üniversite Kulübünde, Massachusetts Worcester Golf Kulübünde dostlarınıza anlattıklarınızı duymuş olanlar, medeni cesaret sahibi olup da bunları açıklasaydılar- şimdi söyleyeceklerim için özür 
dilerim, çünkü' yaşlı bir insansınız ve 
benim de yaşlı bir babam var- belki siz de 
şu anda bizimle, burada yargılanıyor oldunuz Gy 


"Kararınızı Noel akşamı, tam Noel ak-_ 


şamı verdiniz. Bizler Noele ne tarihte, ne 
de Kilisede anlatıldığı biçimleriyle inanmıyoruz. Bazı insanlar buna inanıyorlar. 
Biz inanmıyorsak insanlıktan yoksun olduğumuz için değildir. Biz de insanız ve 
Noel'in insan yüreğine bir sıcaklık getirdiğine inanıyoruz... Kararınızı tam Noel 
akşamı verirken, ailelerimizin, sevenlerimizin yüreklerine zehir akıtmak istiyordunuz... 

"Evet, benim ağzım arkadaşımınkinden daha iyi laf yapar. Ama Sacco'nun 
inançla çınlayan yürekli sesi, sizin ve 
savcının kimlikleri çürüdüğü zaman bile, 
insanların gönüllerinde, duygularında 
yaşayacaktır. Sizin adınız, savcının adı, 


yasalarınız, kurumlarınız, düzmece tanrı- « 


nız; insanın, insanın kurdu olduğu lanetli bir geçmişin silik anısı olmaktan öteye 
geçmeyecek... 


"Sözlerim bitti. Teşekkür ederrim." 


Infaz! 


Bu arada çok önemli bir rastlantı oldu: 
Sacco ile Vanzetti'nin bulunduğu hapishanede Celestino Madeiros adında bir 
idam mahkumu yatıyordu ve adam, 
South Braintree soygununa katılan dört 
kişiden biriydi. Yalancı tanıkların Vanzetti diye tanımladıkları, arabanın içinde 
görülen kişi... Aradan geçen yedi yıl için 
başka bir suçtan idama mahkum edilmişti o. Sacco ve Vanzetti ile beraber infazı 
bekliyordu. Ölümün eşiğinde bulunduğu 
son günlerinde vicdan azabına kapıldı Ma- 
.deiros.. Bir itirafname yazarak Boston 
American gazetesine gönderdi, ama büyük 
bir sessizlikle karşılaştı. Mektup ilgililerce yok edilmişti! 

Madeiros ikinci bir mektup yazarak, 
mahkumlar aracılığıyla Sacco'ya ula,tırdı. Ne ki, gerçek suçlunun bu itirafnamesi de dikkate alınmadı! 

10 Temmuz için kararlaştırılan infaz, 
Amerika'da ve dünya kamuoyundaki . yoğun tepkiler nedeniyle ertelendi. Ve yine 
bir rastlantı sonucu, Sacco ile Vanzetti, 
Madeiros'la birlikte idama götürüldü. Kapatıldıkları hücrede konuşma fırsatı bulan 
Sacco ile Vanzetti, Madeiros'la dost oldular ve ona kendi inançlarını, davalarını 
anlattılar. Madeiros onlardan etkilendi. 
Çünkü onlar, düzenin kurbanı bu çaresiz 
insana sıcak bir sevgi göstermişlerdi. Ona 
moral vermişlerdi... Madeiros o denli etkilendi ki, idam gecesi kendisini görmeye 
gelen rahibe: "Artık ölümden korkmuyorum. Burada iki dostum var. Sacco ve 
Vanzetti. Onlar benimle konuştular, korkumu yendiler." dedi. "Onlar sana Tanrı- 
nın lütfunu sağlayabilirler mi?" diye 
soran rahibe; "Onlar bana inancın lütfunu sağladılar." karşılığını verdi... 

Ve o gece üç insan, on bin voltluk 
akımla yok edildiler. . 

Sacco ile Vanzetti öldürüldü, ama unutulmadılar... 


KAYNAKLAR: 

Sacco ile Vanzetti/ Roman/ Howard 
FAST) S. Cılızoğlu çevirisi, 

Sacco ile Vanzetti/ Haziran yayınları/ 
H. FAST'ın romanından yararlanarak 
hazırlayan: R, Evren. 


Yarın:Kosenbergler 


ya koyduğu karşılaşma- 
dan iki puanla ayrılan taraf, Altay oldu. 


Zevkli ve çekişmeli 
geçen karşılaşmada Zonguldakspor kontrataklarla gol ararken, Altay, özellikle B.Mustafa'nın oyunuyla, rakibi üzerinde 
daha etkili oluyordu. 

İlk yarının sonlarına 
doğru Altay, 1-0 öne 
geçti. 40, dakikada, B. 
Mustafa'nın köşe atışın- 
dan gelen topa dokunan 
Ahmet, Altay'ı 1-0 öne 
geçirdi. 


Yenilgiden kurtulmak 
için, ikinci yarıya daha 
hızlı başlayan taraf Zonguldakspor oldu, Nitekim 
47.dakikada Muammer'in 
en az 40 metre mesafeden attığı sert şut, direkten döndü, topu iyi takip 
eden Ersoy, durumu 1-1 
yaptı. 

68.dakikada ise Altay, 
galibiyete yükseldi. Bu 
dakikada yine B.Mustafa'nın şahane ortasını 
çok iyi takip eden Murat, aynı güzellikte attığı 
kafa şutuyla, skoru ilan 
etti. Zonguldakspor 1- 


Altay 2. 


Rizespor | 


İZMİR 
HAKEMLER: Yalçın Darici 3, Erol Cakar 2, Ahmet Koçbay 2. 
GÖZTEPE: Cevdet 3, Erhan 2, Kenan 2, Sadettin 
3, İsmail 2, K. Mehmet 3, 
Kazım 2, B.Mehmet 3, 
(İbrahim 2), Doğan 3, 
Sadullah 2, İrfan 3, 


RİZESPOR: Bahittin 2, 
Erol 3, Muharrem 2, Faruk 2 (Yaşar 2), Kahraman 2, Zafer 3, Osman 3, 
Arif 3, Sinan 2, Oktay 3, 
Burhan 2, 

İzmir'in Alsancak Stadında karşı karşıya gelen 


Göztepe ile Rizespor ara- ` 


sındaki puan mücadelesini Göztepe kazandı. Futbol yönünden olumsuz olarak nitelendirilebilecek 
karşılaşmanın gollerini 
34 dakikada Doğan (Göz 
tepe) -, 45. dakikada 
Osman (Rizespor) ve 67. 
dakikada Sadullah (Göztepe) attı. 


Zürih'te Uluslararası 


(FİFA) 


grupları 
belli oldu 


ZURİH-THA 

İspanya'da yapılacak 
olan 1982 Dünya Kupası, eleme grupları belli 
oldu.. Türkiye,Sovyetler 
Birliği, Çekoslavakya, 
Galler ve İzlanda ile aynı 
gruba düştü. 

Takımların gruplandırılması şöyle: 

1.GRUP: Batı Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Arnavutluk, 

2.GRUP: Hollanda, 
Fransa, Belçika, İrlanda 
Kıbrıs- 

3.GRUP: Çekoslavakya, Sovyetler Birliği, Galler, Türkiye, İzlanda 

4.GRUP: İngiltere, 
Macaristan, İsviçre, Romanya, Norvec. 

5.GRUP: İtalya, Yugoslavya, Yunanistan, 
Danimarka, Leksemburg 

6. GRUP: İskoçya İsveç, Portekiz, Kuzey İrlanda. 

7. GRUP: Polonya, D. 
Almanya,Malta. 

Üç ülkeli grup dışında 
her gruptan iki ülke ve üç 
ülkeli gruptan bir ülke finallere katılabilecek. İspanya ev sahibi olduğu 
için otomatikman finallere katılacak. 

Afrika bölümünden 
kupaya katılan 28 ülke 
takımları elöme yöntemiyle karşılaşacaklar ve 
sonunda finale Afrika" 
dan bir ülke katılacak. 

Kura çekilmeden önce 
FİFA yetkilileri bir karar 
alarak Arnavutluk ile 
Sovyetler Birliği'nin aynı 
gruba girmemesini kararlaştardılar. Sovyetler Birliği önceden haber vererek Arnavutluk ile karşılaşmayı kabul etmeyeceklerini bildirdi. 


ÇinHalkCumhuriyeti, 
Uluslararası Futbol 
Federasyonu 
üyeliğine kabul edildi 


Çin Halk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu, 
Futbol 
üye olarak kabul edildi. 

Çin Halk Cumhuriyeti şimdi Uluslararası 
15 federasyonda temsil ediliyor. Çin'in 1980' 
de yapılacak Uluslararası Futbol Federasyonu 
Genel Kurulunda onaylanıncaya kadar "geçici" 
nitelik taşıyacak bu üyeliği, Çin'in 1982 Dünya 
Futbol Şampiyonluğu eleme karşılaşmalarına 
katılmasını sağlayacak. 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 4 Uluslararası 
Futbol Federasyonuna kabul edilmesine rağmen Tayvan bu kuruluştan çıkarılmadı. Tayvan 
Futbol Federasyonu, bundan böyle Taypeh 
Futbol Birliği adını alacak. Tayvan da bu isimle 
Dünya Futbol eleme karşılaşmalarına katılacak. 

Öte yandan Uluslararası Futbol Federasyonu 
Yürütme Komitesi Üyesi 
Franchi Tayvan'ın adını, marşını, bayrağını değiştirmeyi kabul ettiğini belirtti. 


| 1982 Diinva 
Kupası eleme 


ZÜRİH (AA) 


Federasyonuna 


Artemio 


| 


ğerlendirdi 
dedi. 


Dinamo Kiev 
B.Ustrava maçını 
Talat Tokat 
yönefecek 


ANKARA.THA 
UEFA Hakem Komisyonu 7 Kasımda 
Kiev'de yapılacak Dinamo Kiev-Banik Ostrava 2Z.tur rövanş maçını yönetmesi için uluslararası . hakemlerimizden Talat Tokat'ı 
görevlendirdi. 


Prag'da yapılan Çekolovakya--İsveç Avrupa Uluslar Kupası 
maçını Yılmaz Önen 
ve Müşfik Talas ile yöneterek FİFA kokartı 
takmaya hak kazanan 
Tokat'a maç tebliği 
bildirildi. 


Çekoslovakya: İsveç 


maçındaki yönetimi 
UEFA Hakem ve Disiplin Komisyonu Başkanı Dr.Jira tarafından beğenilen hakemlerimiz karşılaşmanın 
Belçikalı gözlemcilerinden de tam not aldılar. 


Serpil Hamdi Tüzün takımının durumunu abartmadan det 
ve "eski oyunlarımıza oranla az hata yaptık" 


Cemil Beşiktaş 
pek bir 
teremedi. 


karşısında 
varlık gös- 


Karşılaşmada Beşiktaş daha baskılı ve mücadeleci bir 


oyun çıkardı 


Ersoy: 
“Yeter Şükrü 
derlerse 
görevi başka 
bir arkadaşa 
devrederim” 


n haftaların paşarısiz takımı Fenerbahçe, 
Beşiktaş karşısında da 
sahadan yenik ayrıldı. 
Karşılaşma sonrası bir açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü 
Şükrü Ersoy, şanssızlıkların devam ettiğini belirterek "Beşiktaş kar- 


.şısında ikinci yarıda or- 


taya koyduğumuz futbol, son haftaların en iyi 
oyunuydu." dedi. 
Hakemin verdiği penaltı kararını çok ağır 
bulan Ersoy "Ancak bu 
hakemin takdiriydi. Bu 
konuda hakem müessesesiyle bir tartışmaya girmek istemiyorum." dedi. 


Beşiktaş son iki haftada 
kaybedilen dört puandan 
sonra, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 
ligde önemli bir engeli 
geride bıraktı. Fenerbahçe karşısında alınan iki 
puandan sonra "'Amacımız 90 dakika boyunca 
futbol oynamaktır" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Serpil Hamdi Tüzün, karşılaşmayı şöyle 
değerlendirdi: 

"Biz Fenerbahçe ma- 


É 


dedi. 


Karşılaşma sonrası, taraftarların uzun süre protestolarına neden olan 
Şükrü Ersoy, "Belki 
şanssızlık bendedir. Ayağım uğursuz gelebilir. 
Bu görevi bana layık görenler, 'yeter Şükrü’ 
derlerse, bir başka arkadaşa devredebilirim. Çünkü, ben Fenerbahçeliyim. 
Bu görevden ayrılsam bile, camiadan kopamam. " 
dedi. 


Tüzün: “Eski oyunlarımıza 
oranla az hata yaptık” 


ÖZTEKİN ERDAĞI 
Fenerbahçe, Beşiktaş 
karşılaşmasının en dikkati çeken yanı ne oynanan 
kötü futbol, ne de Fener- 


bahçe'nin tüm hatları ile 
dökülmesi idi. Hakem, 
maçın kötü oynanmasın- 
dan ve Fenerbahçe'nin 
tüm hatları ile dökülmesinden daha baskın çıktı. 

Hakem Erkan Göksel 
karşılaşmanın 31. dakikasına kadar normal bir 
yönetim gösteriyordu. 


Ancak ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Mustafa'nın uzun degajmanını kovalayan Kemal 
Batmaz topu Ziya'ya aktardı. Herkesin gol diye 
beklediği bir sırada kaleci Adem Ziya'nın ayaklarında topu büyük bir ustalıkla kaptı. Ziya, kaçırdığı gol fırsatına yanarken hakem Erkan Göksel 
bir düdük çaldı ve Adem' 
in müdahalesini penaltı ile cezalandırdı. Saha o 
anda karıştı ama sonuç 
değişmedi. Penaltı atışını kullanan Mehmet Ekşi Beşiktaş'a ilk golü 
kazandırdı. 

Ancak, hakem Er. 
kan Göksel'den başka 
hiç kimse böyle bir pozisyonu penaltı ile değerlendirmeyi düşünmüyordu. Beşiktaşlılar bile 
Göksel'in bu kararını şaşkınlıkla karşıladılar. 

Karşılaşmaya gelince, 
Beşiktaş Fenerbahçe'ye 
oranla çok daha üstün 
oynadı. Presleri, paslaşmaları isabetli idi. Penaltı 
atışı olmadan da bu. karşılaşmayı rahat kazanacak görünümdeydiler. 

Fenerbahçe ise tüm 
maç boyunca sanki saha- 
da yoktu. Tüm hatları çalışmıyordu. Böyle bir takımı Beşiktaş'ın yenmesi 
oldukça doğaldır. 


Öte yandan 39 bin 
962 seyirci bu karşılaşmayı 3 milyon 73 bin 
435 lira ödeyerek izlediler. 


çını normal bir lig maçı 
olarak değerlendiriyorduk. Tabii ki bunda, uzun yıllardan beri gelen 
rekabetin de psikolojik 
etkisi vardı. Bu maçta, 
eski oyunlarımıza oranla 
daha az hata yaptık, sanıyorum, Ancak, galip duruma geçtiğimiz süre içinde, zaman zaman üstünlüğü Oo Fenerbahçe'ye 
kaptırdık. Amacımız, 90 
dakika futbol oynayan 
bir takım yaratmaktır." 


die 
Ersoy şansızlıklarının devam ettiğini belirterek 
ortaya koyduğumuz futbol son haftanın en iyi oyunuydu"' 


kinci yartas 


Her yenilgiden sonra, 
antrenörlerin ( suçland:- 
ğını belirten Şükrü Ersoy, 


“Bu toplumumuzun yâpısındadır. Suçlu mutla- 
ka antrenörler olur, çünkü profesyonel kulüpler 
içinde en ucuzu antrenörlerdir. Bu gerçek degiştirilmeden bugünkü 
şartların dışında bir sonuç beklemek hayaldir.” 
dedi. 


IS EKİM 1979 


Beş Milletvekilliği de AP'nin... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
sonra gazetemize bir demeç veren AP Genel Sekreteri Nuri Bayar "Bugünkü hükümet bitti, Yeni hükümet için çalışmalar yarın başlıyor" dedi. 

Bayar, Aydınlık için 
seçim sonuçlarını şöyle 
değerlendirdi : 

“"Durum hükümetin 
sonudur. Bir yeni devrin 
başlangıcıdır. Milleti asmaya uğraşanların millete rağmen hükümet olma- 
nın gayri ahlaki yollarla 


sürdürülmesinin hüsrana 
uğramasıdır. 
“Gelen ilk sonuçlar 


milletin yüksek şuurunun 
ve kendi iradesine sahiplikteki titizliğinin ispatlanmasıdır. Bir kere daha 
anlaşılmaktadır ki, millete.güvenenler, milletle beraber olanlar için yenilmez bir güç ortaya çıkmıştır." 

BİLGİÇ: 
"PARLAMENTO üSTÜ 
BİR HÜKÜMET 
DÜŞÜNMÜYORUZ 

AP Genel Başkan Yardımcısı Saadettin Bilgiç, 
İstanbul İl Merkezinde 
düzenlediği basın toplantısında 228 milletvekili 
ile parlamentoya gelerek 
CHP'yi (o düşüreceklerini 
belirtti. Bilgiç, CHP'nin 
14 Ekim seçimlerinden 
önce Meclise gelseydi düşürüleceğini hes»terek 
“Şimdi CHY Merise gelse de gelmew de rik gefsoruda düşürüle ek!" 

Bilgiç, yeni bir hükümet şeklinin önümüzdeki 
günlerde belli olacağını 
bir MSP ve CHP koalisyonunun mümkün olmadığını vurgulayarak, bir gazetecinin ara rejim konusundaki görüşünü sormasına ise şöyle yanıt verdi: 

"Biz ara rejim diye 
birşev tanımıyoruz. Parlamento üstü bir hükümet 
şekli de düşünmüyoruz" 
dedi. s 

TURGUT YÜCEL: 

“BU HÜKÜMETİN 

DERHAL İSTİFA 

ETMESİ LAZIM" 

AP Genel Başkan Yardımcılarından Turgut Yücel, seçim sonuçlarının 
değerlendirmesini yaparken; "Kesin neticeler alınmamıştır. Ancak vatandaşların söylediklerimizin doğru olduğunu 
değerlendirdiğini görüyoruz. Bu durumda hükümetin istifa etmesi gerekir"'dedi. 

Yücel şöyle konuştu. 
"Hükümetin 21 aylık icraatı fevkalade kötüdür. 
Vatandarın bunu değer- 


(Baştarafı 1, sayfada) 


çimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz gidersek yerimize kim gelir?" şeklindeki sözleri 
eleştirdi ve "Eğer rejim 
hükümet çıkartmıyor- 
sa, o rejimin hayatiyeti 
yoktur" dedi. 


Bu arada Ecevit uzun 
süredir fazla ilgilenemediği hükümet işleri konusunda da çalışmalar yaptı. 


Öte yandan AP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel dün Güniz Sokaktaki 
evinde basın mensuplarını 
kabul ederek sorularını 
cevapladı, Demirel sonuçları gece izleyeceğini söyleyerek sonuçlara bugün 
bakacağını kaydetti. 


Hedeflerinin 5 millet 
vekilliği, 32'nin üstünde 
senatör ve yüzde :5'ir 
üzerinde oy olduğunu belirten Demirel daha sonra 
şöyle konuştu: 

"'Aslında, gidersek yerimize kim gelir demek, 
rejim inançsızlığı taşır içinde, Eğer rejim hükümet çıkartamıyorsa, o rejimin hayatiyeti yoktur. 
Rejimin hayatiyeti hükümet çıkartmak kapasitesiyle ölçülür. Demokratik rejim hükümet çıkarır." 

Kars'ta bulunan AP'li 
milletvekilleriyle telefon- 
da görüşen Demirel, 100 
kadar kişinin gözaltına alındığını gazetecilere aktararak, "Sandık başında 
bu şekilde oluyor. Geçen 
seçimde de 15-18 kişi 
ölmüştü. Ama seçim öncesinde kan dökülmemişti, Kars'a gelinceye kadar" dedi. * 


ECEVİT'İN DEMECİ 


Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit oy kullanma süresinin 
bitiminde verdiği demeçte seçimlerin güvenlik içinde geçtiğini belirtti ve 
şöyle konuştu: 

“Seçimler güvenlik i 
çinde geçmiştir ve bu kı 
vanç vericidir. Bazı tek 
tük üzücü olaylar olmakla 
birlikte, geçmişteki seeimlerle okıyaslanamıya- 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi've 


Genel Yönetmenil 


ORAL ÇALIŞLAR 


Ecevit... 


lendireceğini hep söyledik. Meydanlarda söyledik. Her yerde söyledik. 
Kesin neticeler alınınca 
bunu daha iyi değerlendireceğiz” 

Turgut Yücel, "AP'nin 
oy sayısında önemli bir 
artış olursa he gibi bir 
durum ortaya çıkabilir" 
sorusunu şöyle cevapladı: "Hükümetin derhal 
istifa etmesi gerekir. Aslında çoktan istifa etmesi gerekirdi. Herhalde 
kendi seçmenlerine moral vermek için ayakta olduklarını gösterebilmek 
igiğ. seçimi beklediler." 

"ÜSTÜNDAĞ:"'5 
MİLLETVEKİLLİĞİNİ 
KAYBETTİK" 

Saat 23.30'da CHP 
Genel Merkezinde bir açıklama yapan Genel 
Sekreter Mustafa Üstündağ,milletvekilliği ara seçimi yapılan beş ilde de 
partisinin seçimi kaybettiğini söyledi. 

Üstündağ, halkın verdiği karara saygılı olduklarını belirterek eksikliklerini tamamlayacaklarını 
söyledi. CHP Genel Sekreteri bir soru üzerine de 
partisinin oy yüzdelerin- 
de düşüş olduğunu, kesin 
olmamakla birlikte AP' * 
nin önde gittiğini açıkladı. Üstündağ Genel Yönetim Kurulunun bugün 
öğleden sonra toplanarak 
seçim sonuçlarını değerlendireceğini belirtti. Üstündağ, senato üçte bir 
yenileme ve milletvekilliği ara seçimleri sonuçlarının hükümetin durumunu etkileyip etkilemeyeceği şeklindeki bir soruya ise "Şimdilik birşey 


söyleyemem" cevabını 
verdi. 
Seçim O sonuçlarının 


CHP için büyük bir yenilgiyle bitmesi üzerine Genel Başkan Ecevit'in Genel Merkeze gitmekten 
vaz geçtiği öğrenildi. 


EYUBOĞLU: 
"1977'DE AP'NİN 
BAŞINA GELEN 

ŞİMDİ BİZİM 

BAŞIMIZA GELDİ 

Saat 00.30 sıralarında 
CHP Genel Merkezine 
gelen Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu, partililerle sohbet ederken, 


"Neden hiç gülmüyorsunuz? Niçin üzülüyorsu 
nuz?" dedi. 

Eyüboğlu, AP'nin 


1977'de başına gelen olayın şimdi kendi pa tilerinin başına geldiğin = 
gulayarak, "Biz m 

lemize devam edeceğiz" 


cak kadar azdır. 

“Seçimlere karşı propaganda yapanlar, kampanya yürütenlere karşın 
gelen ilk haberler katılma 
oranının sağlıklı bir düzeyde olduğunu göstermektedir. Yani bütün kışkırtmalara karşı seçimler 
güvenlik içinde geçmiştir. Bu da halkın demokrasiye olan inancını göstermektedir." p 

MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan, oy 
verme işleminin sona ermesinden sonra bazı gazetecileri MSP Genel 
Merkezinde yemeğe davet etti. Erbakan yemekten sonra gazetecilerin 
seçimler ve seçimden 
sonraki gelişmeler hakkındaki sorularını cevapladı. 


ERBAKAN'IN 
DEĞERLENDİRMESİ 


MSP Genel Başkanı 
Necmettin, Erbakan dün 
seçim sonuçlarıyla ilgili 
olarak yaptığı değerlen- 


dirmede, "Galibi Allah 
bilir"' dedi. 

Seçim kampanya 
sı o sırasında MSP'nin 


büyük inkişaf içinde olduğunun görüldüğünü 
öne süren Erbakan, Konya milletvekilliği ile 10 
ilde senatörlük sağlayacaklarını tekrarladı. 
Erbakan seçimlerde 
5 milyon seçmenin oy 
kullanacağını söyleyerek, "5 milyon oydan 
1 milyonunu almakla hedefimize ulaşmışız demektir. 1 milyon oyu bulursak, bu Türkiye'nin 
kurtuluşudur. Sosyal bir 
olayda ancak bu kadar 
bir patlama beklenebilir" 
dedi. ` 
SDP GENEL 
BAŞKANI BIÇAKÇI 


SDP Genel Başkanı 
Cenan Bıçakcı da seçim 
kampanyasının sona ermesi nedeniyle yaptığı 
değerlendirmede, "Kapitalist düzen kalkınma 
için başansız bir düzendir. İktidardaki partileri 
yıpratır. Bu nedenle, ciddi olmamakla birlikte 
CHP'nin oy kaybedeceği 
kanısındayım" dedi 


Yazıişleri Müdürü; MEHMET ATABERK 
Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 
S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


şeklinde konuştu. 


KÜNVAY; 
"GÜNDEMİN BİRİNCİ 
MADDESİ HÜKÜMET" 

Saat 24.00'de gazetecileri odasına kabul eden 
Barlas Küntay seçim neticelerinin (o tahminlerini 
doğruladığını  . söyledi. 
Küntay "Bu seçim neticelerine göre CHP hükümetinin hemen yarın 
istifa etmesi gerekir" dedi. 

Küntay, "AP Türk 
milletine ve memlekete 
verdiği hizmetlere kaldığı 
yerden devam edecektir" 
dedi. Küntay, gündemin 
birinci maddesinin hükümetin düşürülmesi olduğunu söyleyerek, yeni bir 
hükümet ve erken seçimin bu maddeden sonra geleceğini ade etti. 


EROL ÜNAL: "AP 
SEÇİME 
KATILMAYAN 
KÜSKÜN 
VATANDAŞLAR 
SAYESİNDE BU 
SONUÇLARI 
ALMIŞTIR" 

CHP İstanbul İl Başkanı Erol Ünal, İl Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP' 
nin zor günlerin partisi 
olduğunu söyledi. Ünal, 
AP'nin fark yapmasını 
dargın vatandaşın sandık başına gelmemesine 
bağladı ve "Gene biz varız" dedi. 

ARTVİN, ERZURUM 
VE HATAY'IN 
7 KÖYÜNDE 
SEÇMENLER OY 
KULLANMADI 

Artvin, Erzurum ve 
Hatay'ın yedi köyündeki 
seçmenler, seçimlerde 
oylarını (o kullanmadılar. 
Erzurum'un İyidere köyünde ise sadece imam 
ve muhtarın oy kullandığı öğrenildi. , 

TÜRKEŞ, AP'NİN 

KURACAĞI HER 
HÜKÜMET BİÇİMİNİ 
DESTEKLEYECEKLERİNİ 

SÖYLEDİ 

MHP Genel Başkanı 
Türkeş, AP'nin kuracağı 
her hükümet biçimini 
destekleyeceklerini söylerken, "Biz AP'ye iki 
yıldır açık kart verdik" 
dedi. 

Erken seçimin yapılması gerektiğini savunan 
Türkeş, AP—CHP ve 
"milli koalisyon" ihtimalinin. bulunduğunu da 
sözlerine ekledi. 


GÜNEYDOĞU 
İLLERİNDE SEÇİME 
KATILMA ORANI 
DÜŞÜK 

Güneydoğu illerinde 
seçime katılma oranının 
düşük olduğu bildirildi. 
Van, Hakkari, Bitlis ve 
Mardin valileri yaptıkları 
açıklamalarda, illerinde 
seçime katılma oranının 
oldukça düşük olduğunu 
belirttiler. Bu illerimizde 
seçime katılma oranları 
yüzde 20-50 arasında 
değişiyor. _ 

Van Valisi Doğan Pazarcıklı yaptığı açıklamada, Van'da havanını yağışlı olmasının seçime 
katılma oranını. etkilediğini, katılma oranının 
yüzde 50 civarında olduğunu ifade etti. Hakkari 
Vali Vekili Hasan Uzer, 
Hakkari'de seçime katılma oranının yüzde 20 
oranında gerçekleştiğini 
söylerken, Bitlis Valisi 
Avni Kızılaslan, Bitlis'teki seçmenlerin yüzde 40' 
mın seçime katıldığını 
açıkladı. Mardin Valisi 
Fahri Öztürk de yaptığı 
açıklamada, Mardin'de 
seçime katılma oranının 
yüzde 20-25 arasında olduğunu belirtti. 

Kurşun 
Fabrikasında 
iş güvenliği yok 
İSTANRUL (ÖZEL) 

Kartal Topselvi 'de 
bulunan Kürşun Fabrikasında üç âyzıçersinde 
üç işçi kaza sonucu parmaklarını ve kolunu kaptırdı. Faruk Özgiray adlı 
bir şahsın işlettiği bu 
fabrikaya giren işçiler 
hemen hiç öğretilmeden 
makina başına veriliyor, 

Burada Çalışan işçiler 
zehirlenmeye karşı kendi 
daralarıyla aldıkları yojurdu yiyerek çalışmala 
“ını sürdürüyorlar, 

Son olarak çalışmaya 
başladığının ilk günü parmaklarını makinaya kaptiran Nurettin Akar adli işçi, bu iş kazasından 
sonra hiç bir hizmet görmediğini, rapor bile alamadığını belirterek, fabrikadaki diğer arkadaşlarının da can güvenlikleri- 
nin olmadığını, tez elden 
önlem alınması gerektiğini söyledi. 


Adres: Nuruosmaniye Cad,3/37 
Cağaloğlu—İSTANBUL 
Tel:265244 — 22 49 54 

İdare Tel: 26 5437 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı: İst, GÖNTUR 

Dağıtım: GAMEDA 


Genel Merkezlerde durum 


AYDINLIK EKİBİ 
Aydınlık ekibi, üç büyük partinin genel merkezlerini saat 22.00'de 
dolaştı ve izlenimlerini 
şöyle belirledi: 

AP KAZANDIĞI 
YERLERİ AÇIKLIYOR 

AP Genel Merkezine ilk 
seçim sonuçları 17.45'te 
geldi ve bütün AP lilerin 
yüzü gülmeye başladı. 
Daha sonraki sonuçlar bu 
neşeyi daha da artırdı. 
Basın mensuplarının bulunduğu odada seçim yapılan illerin listeleri asılıydı. Pano şeklinde asılan bu listelerde,, illerin o karşısında beyaz 
bantlar göze çarpıyordu. 
Saatler ilerledikçe AP 
beyaz bantları kaldırma- 
ya başladı. Kalkan bantların altında seçilen parlamenterlerin adı okunuyordu. ne 
„_ Bir ara “5'ini de aldık. 
5-0, 5-0” sesleri arasında 
milletvekili panosundaki 
bütün bantlar kaldırılde. 
Ancak biraz sonra, fazla 
zafer heyecanına kapildıklarını düşünmüş olacaklar ki, bazı bantları 
tekrar kapadılar. 

Saut 10.00'dan sonra 
açılan ilk bantlar altın- 
dan Aydın'dan Selahattin 
Acar'ın, Manisa'dan Süleyman Çağlar'ın isimleri 
görüldü. Aynı saatte 7 
senatör isminin üstündeki 
bantlar kaldırıldı. 

Saatler ilerledikçe 
AP'iler ikram ettikleri 
yiyecek ve içecekler için 
"iktidar çayı, buyurun 
iktidar gazozu" demeye 
başladılar. 

AP'lileri endişelendiren tek il Yozgat'tı, çünkü ilk gelen sonuçlar 
Yozgat'ta MHP'nin ileri- 
o olduğunu gösteriyoru. 

AP Genel Merkezinde 
seçim sonuçları okunurken, yalnızca AP ve CHP' 
nin oy sayısı belirtiliyordu, 

Saat 22.30 sularında 
da Isparta'dan Mustafa 
Gülcügil'in, Istanbul'dan 
da Vefa Poyraz, Mehmet, 
Sıtkı,Sadık Batur ve Or-i 
han Cemal Fersoy'un i- 


simlerinin “üzerindeki 
bantlar kaldırılmıştı. 

, MSP'NİN GÖZÜ 
HALA YÜKSEKLERDE 

Saat 22.00'de MSP' 
nin gözü hâlâ yükseklerdeydi. Hâlâ 6 senatörlük ve 1 milletvekilliği 
umuyordu. MSP Genel 
Merkezinde fazla heyecanlanan yoktu. Ara sıra 
seçim sonuçları okunuyordu. Genellikle güçlü 
oldukları yerlerdeki oy 
sayılarını okudular. 


Oğuzhan Asiltürk de 


yüksek umutları dile getiriyordu: "Biz 6 senatörlük bekliyoruz. Umut 
ediyoruz. Bir de milletvekilliği umudumuz var. 
Şimdiye kadar umduğumuz ilden her ne kadar 
¿o ters oylar geliyorsa 
da." * 

MSP Genel Merkezinde saat 20.00'de verilen 
yemeğe Erbakan katılmadı. Onun yerine Oğuzhan 
Asiltürk gazetecilerle 
sohbet etti. Anarşi konusunda genellikle Ecevit 
hükümetini suçlayan 
Asiltürk, arada sırada Demirel'e de çattı. Demirel 
de gelse sorunların çözülmeyeceğini söyledi. 

CHP'DE SUSKUNLUK 

Saat 22.00 sularında 
CHP Genel Merkezinde 
ise bir suskunluk hüküm 
sürüyordu. Basın, parti 
yöneticilerinden uzakta 
tutuluyor, herhangi bir 
temas kurulması önleniyordu. 

Verilen sonuçlar, İstanbul gibi yerlerde bile 
CHP'nin gerilediğini gösterdiğinden, ortalıkta demeç verip sonuç açıklayan yetkili bulmak güçtü. 

Telefonlara ise sekreterler çıkıyor, durumu 
soranlara "genellikle iyi" 
karşılığı veriliyordu. Oysa kapalı devre televizyonda sandık sayısı, ilçe 
belirtilmeden verilen sonuçlar ise hiç de durumu 
böyle göstermiyordu. 

Nitekim CHP Genel 
Merkezi bir süre sonra 
kapalı devre televizyon- 
dan vermekte olduğu seçim sonuçlarını da yayınlamayı durdurdu. 


USYM Başkanının istıfası kabul 
edilirse, yeni başkan seçilecek 


ANKARA (ÖZEL) 

Bugün o çalışmalarına, 
,başlayacak olan Üniversitelerarası Kurul, Üniversiteleraras Seçme ve Yerleştivne Merkezi Başkanı Prof. Dr. Altan Günalp'in istifasını da görüşecek. 

ÜUSYM Başkanı Gü: 
nalp,bundan 20 gün önce 
istifa etmiş, ancak Üniversitelerarası Kurul henüz toplanmadığı için istifası kesinleşmemişti. Üniversitelerarası Kurulun 
bugün başlayıp iki gün sürecek toplantısında, Günalp'in istifası kabul edilirse, yeni başkan seçimi 
de yapılacak. Üniversitelerarası Kurul, ÜUSYM 
başkanını, ÜSYM yönetim kurulu içinden seçecek. 

ÜSYM Yönetim Kurulunda Altan Günalp dışında şu kişiler yer alıyor: Prof. Dr. Fatma Varış, Prof. Dr. Yaşar Yücel, Prof. Dr. Cemal Yıldırım, Doç. Dr. Fevzi Apaydın. 

Günalp,yirmi gün önce 
başkanlıkla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa ettiği için, 
istifası, Kurulca kabul edildiği takdirde, aynca 
yedek üyelerden birisi- 
nin Yönetim Kuruluna 
getirilmesi gerekiyor. İlk 
yedek ise, daha önceleri 
ismi ODTÜ'de çeşitli olaylara karışan ve ODTÜ 


(Somali Dışişleri ` 


Bakanı 
geliyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Somali (o Dışişleri 
Bakanı o Abdurrahman Jama Barre'nin, 
Dışişleri Bakanı 

« Gündüz Ökçün'ün 


resmi konuğu olarak 
16-20 Ekim tarihleri 
arasında Türkiye'yi 
Ziyaret edeceği açıklandı. 

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün 
açıklamasında Türkiye ve -Somali Dışişleri Bakanları arasında Ankara'da Yapılacak görüşmelerde 
uluslararası sorunların yanısıra ikili işbirliği o konularının 
da ele alınacağı belirtildi. 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 C) 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, KonakjTel: 13 10 90 
— 2525 54 (JADANA: Atatürk Cad.1 13. Sok. Sefer İşhanı 
Kat: 3/No:16' Tel: 103 42 O TRABZON: Cumhuriyet Mah. | 
Kasim Sok. 27/10 Tel: 39 00: O DİYARBAKIR: Beyazıt! 
Işhanı, Kat:3, No:30, Dörtyol Tel: 3857 


Rektörü Hasan Jan'a yakili il Pinen seski 

imarlık Fakültesi Dekanı Prof. Atilla Dılgutay. 

Üniversi telerarası Kurul Altan Günalp'in istifasını kabul etmezse, Günalp görevine devam edecek. 


tiyordu. 


ileri gelmektedir. 


dı. 


edecekler. 


girecekler. 


WAN 


”Tenkil”ciler 


gürlüklerin fazla olmasından yakınıyorlar 
ve işçi ücretlerinin dondurulmasını istiyorlar. Bayar,bu çevrelerin isteklerini daha da net bir hale getirerek özgürlükleri 
savunanları ve ücretlerinin artırılmasını isteyenleri "tenkil'' etmek gerektiğini belir- 


27 Mayıs'ta faşist zorbalığına son verilen Celal Bayar yeniden sahneye çıkarken 
AP ile CHP'nin işbirliği etmesini de kesinlikle reddediyordu. Halka baskı uygulamak isteyenlerin her dönemdeki stratejileri bölünme ve kargaşalık olmuştur. "Ara 
rejim” cilerin AP, CHP yakınlaşmasına 
karşı çıkmalarının nedeni de işte buradan 


Bayar'a "tenkil"' sözlerini söyleten ortam, onun panzehirinin ne olduğunu da 
göstermektedir. Kurt dumanlı 
sevmektedir. Bugüne kadar iki büyük partinin liderlerinin izlediği çizgi kurtların 
iştahını yeterince kabarttı. Sahte solcu 
grupların Moskova'nın desteğinde yürüttükleri kampanya da kısa vadede en çok 
Bayar'ların ,"'ara rejim''cilerin işine yara- 


Bugün seçimler bitti. Önümüzdeki günlerde azınlığa düşen hükümetin neler yapacağını göreceğiz. "Tenkil"ciler, "ara 
rejim "ciler ellerinde buhran faturaları ortalığa dökülecekler, kargaşalığın daha da 
artması için yangın körüklemeye devam 


Halkı tam susturmak isteyen Türkeşler 
ve Brejnevlerle özgürlükleri ve bağımsızlığı savunan güçler yeni bir hesaplaşmaya 


Bayarlar, bundan 19 yıl önce halkı tam 
susturmak istemelerinin cevabını 27 Mayıs'ta almışlar ve özgürlük güçleri zorbalık 
güçlerini alt etmişti. 

14 Ekim'den sonraki hesaplaşma da 
Demirellerin ve Ecevitlerin bütün tahribatlarına rağmen özgürlük güçlerinin lehine 
olacaktır. Türkiye'nin 50 yılda kazandıkları son yıllarda kaybettiklerinden hâla 
güçlüdür. Tehlikeyi ve tehditleri gören bir 
siyasi uyanıklık yeni başarılar yaratabilir. 


Aydırııkğ 


CHP'LİLER ÜZÜLÜRKEN, AP'LİLER SEVİNİYORDU 


Orhan Eyüboğlu telefon 


(Hasan Korkut, Salih 
lıç, Şerafettin Elçi, 


nı kaybettiklerini açıklıyor. 


da, İstanbul CHP İl Başka 


Yıldız, 
Mete Tan, Tuncay 


Mataracı, Güneş Öngüt, Orhan Alp, Oğuz 
Atalay, Abdülkadir Kaya) 


Bağımsızlar 


(Ahmet Karaaslan, Enver Akova, B.Tur- 


gut Boztepe) 


Belli olmayan 


(Abdülkerim Zilan, Nurettin Yılmaz, Hil- 


mi İşgüzar) 


Cihanbeyli... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
çesinde yapılan belediye 
başkanlığı seçimini, AP 
ağı Halil Torun kazana 

1.$ zo sin 

Halil Torun, 1393 oy 
toplayarak seçilirken, 
CHP adayı Osman Ayvazoğlu 1116 oy sağladı. 
Cihanbeyli Belediye Başkanlığı seçimlerine ayrı- 


TN 


(Baştarafı 1, sayfada) 


havayı 


77 


Aydınlık 


YURTDIŞI BÜROLARI 


ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 

[M 60 | 75017 Paris 


Tel: 
0611 437 595 


FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguiere, 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 6472 120 


ca MSP ve CGP'de katıl-! 


dı. 

Öte yandan Ilgın, Gönen. ve Lapseki'de yapı 
lan belediye başkanlığı 


seçimlerini AP adayları 
kazandı. 
AP Genel Merkezin- 


den yapılan açıklamaya 
göre adayların ismi daha 
sonra açıklanacak. 
FATSA BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINI 
BAĞIMSIZ ADAY 
FİKRİ SÖNMEZ 
KAZANDI 
Fatsa Belediye Başkanlık seçimini Devrimci-Yol'un desteklediği bagımsız aday Fikri Sönmez kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 
oy dağılımı şöyledir: 
Fikri Sönmez: 3096, 
CHP: 1133, AP: 860 
Fatsa'da seçim, CHP'li 
Belediye Başkanı Nazmi- 
ye Komitoğlu'nun ölümü 
nedeniyle tekrarlanmıştı. 


TÜMOD: 
KTU’ de bir kısım 

öğrenciler 
derslere giremiyor 


TRABZON (A A) 

Tüm Öğretim Üyeleri 
Derneği (TÜMOD ) Trabzon şubesince basına yapılan yazılı açıklamada, 
KTü'de bir kısım öğrencilerin yoğun baskısı karşısında, diğer bir kısım 
öğrencilerin derslere giremediği belirtildi. 

TÜMÖD Yönetim Kurulu adına Doç.Dr.Fikret 
Kapucu imzasıyla yapılan 
açıklamada, KTÜ öğrencilerinin barındırılma sorunlarının yoğunlaştığı- 
nın gözlendiği ,yurtlar- 
daki olumsuz koşulların 
üniversitedeki eğitim ve 
öğretimi doğrudan etkilediği belirtilerek özetle 
şöyle denildi. 

"KTÜ'deki özellikle 
bazı fakültelerde bir kr 
sım öğrencilerin yoğun 
baskısı karşısında, diğer 
bir kısım öğrenci derslere girememekte ve 'tek 
yanlı' bir eğitim yaptırılmak istenmektedir. Genel olarak yoğun jandarma koruması altında yapılabilen derslerde eğitim 
düzeyi, akademik yönden 
olabilecek en alt sınırın 
da altına düşmüştür. Kaldı ki, yoğun jandarma 
sayısı da çoğu kez, eğitimin olaysız sürdürülmesini ve öğrencilerle öğretim elemanlarının can güvenliklerini bile sağlayamamaktadır." 


İSVEÇ 
Gürgün, 
Duvgrand S/A, 
1 tr. 17236 Utrecht 
Sundbyberg, Tel: 

Tel: 08/296 628| 31 47 61 


HOLLANDA 
Bildstr. 53, 


Topuz Genel Merkezle telefon konuşması yaparken, Besim Üstünel "ne yapacağız?"'diye bakıyor. 


İSVİÇRE 


Ch, des Cotes | 
1020 Renens 
Tel: 

342172 


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA ASKERİ ÖĞRENCİ VE 
MEZUN ALINACAKTIR - © 


1. Ankara, İstanbul, Ege, Hacettepe, Boğaziçi Üniversiteleri ile Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin aşağıda açıklanan 3 
bilim dallarında öğretim yapan fakültelerden gerekli niteliklerı haiz olanlar Do 
arasından mülakat ve seçimle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına ÖĞRENCİ SY 
ve MEZUN alınacaktır. 

a. TABİB (Mezun ve Öğrenci) 

b. YÜKSEK MÜHENDİS/MÜHENDİS 

(1) Gemi İnşa Mühendisi (Mezun ve Öğrenci) 
(2) Elektrik Mühendisi (Mezun ve Öğrenci) 
(3) İnşaat Mühendisi (Mezun ve Öğrenci) 
c. ÖĞRETMEN 
(1) Kimya öğretmeni (Mezun ve Öğrenci) 
(2) İngilizce Öğretmeni (Mezun ve Öğrenci) Í 

2. GİRİŞ ŞARTLARI: : 

a. Öğrenime devam etmek istediği fakülte veya Yüksek Okula giriş kay- i 
dını yaptırmış olmak, 

b. Fakülte veya Yüksek Okulların çeşitli sınıflarında kendi hesaplarına 
öğrenim yapanların istekli olanlar için, önceki sınıf ve sömestrlerde verilmesi 
gerekli sertifika sınavlarını veya diğer sınavları başarmış ve sene kaybetmemiş 
olmak ve fakülteye giriş tarihinden itibaren halen bulunduğu, sınıfa kadar geçen 
sürede öğrenim durumunu açık olarak gösteren dekanlıkça tasdik edilmiş öğrenim belgesi ibraz etmek. 

c. Gece bölümü öğrencisi olmamak. 

d. Ne şekilde olursa olsun askerlik görevini yapmamış olmak veya yok- i 
lama kaçağı bakaya gibi nedenlerle askerlikle ilişiği bulunmamak. K| 

e. Mezunlar için yedeksubaylık görevini yapmamış olmak, 

f. Vücut yapısı düzgün ve arızasız olmak, ” 

g. 1. sınıf için 20, II. sınıf için 21, III. sınıf için 22, IV. sınıf için 24, V. 
sınıf için 25, VI. sınıf için 26, Mezunlar için 30 yaşından büyük olmamak. $ 

h. Giriş koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi Deniz Kuvvetleri Komutanlı- |- 
ğından temin edilebilir. 

3. MURACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER y 

a. Dilekçe (Sadece öğrenciler Mülakata gireceği merkezi de belirtecek- í 
ler, ANKARA, İSTANBUL, İZMİR) 

b. Öğrenim durum belgesi 

c. Nüfus Hüviyet cüzdanı sureti (Noterden tasdikli) 

d. 2 Adet vesikalık fotoğraf 

e. Askerlik durum belgesi 

4, Müracaatlar (Posta ile veya şahsen) aşağıdaki adrese olacaktır. 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI Personel Eğitim Daire Başkani. 


Mr 


“uğ: 
Bakanlıklar/ANKARA 
5. Son müracaat tarihi 30 KASIM 1979 (Postadaki gecikmeler dikkate 
alınmaz). : 
6. Müracaat edenlerden; 
| a. Mezunlar, 17 Aralık 1979 Pazartesi günü saat 10.00'da çağırı beklemeden MÜLAKAT olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hazır bulu- 
|nacaklardır. 

b. Öğrençiler ise Mülakata girmek istediği şehirde bulunan Fakülte ve 
Yüksek Okullar Askeri öğrenci Komutanlığında mülakat olmak üzere 10 
ARALIK 1979 Pazartesi günü saat 10.00'da hazır Sulunacaklardır. 

c. Mülakat Merkezleri (Öğrenciler için) 

ANKARA Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlığı 
Cebeci/ANKARA 

İSTANBUL Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri öğrenci Komutanlığı 
í Sarayburnu/İSTANBUL 
İZMİR Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlığı 
Çiğli İZMİR 

(Basın: 22174-1091) 


e 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın Hanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL 
Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 

6 aylık 900 TL 6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 1800 TL 1 yilik 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre 

uçak poslası ücreti eklenir 


Yurtdışı 
3aylık 675 TL 


22340558 


Kabile şefleri ile idare 


e ye 


lambasının ışığında laikliği ve 
Mustafa Kemal'i tartışıyoruz... 


, 


an ağ melemen in SOĞ “simdi 
KURTARILMIŞ BÖLGELERDE TARIM 
Afganistan'ın en yeşil vadileri kurtarılmış bölgelerde bulunuyor. İşte “Patanlar ak 


A > soyduk 
uçaksavarın bulunduğu tepeden gıl köyü ve ön planda Kunar kafamıza koydi 2 
nehri. lyor Şıgıl halkı 


il 
bir geriu 


© leri selam 


SELAM CEPHEYE G ee 
5 insanlar deë > 
zaha 

kerler 


biri cebinden 

bile sefle! “diye de ken- 

et ederi İn ikinci benim” İN ktiris: 
bu re Nuristan cephesinde € 

Fotoğrahı “© 


erinden 


* Şeflerin en yaşlısı sonunda 
ağır ağır Konuşuyor: 
"Atatürk ülkesi için iyibir ` 
iş yapmıştır ama İslam icin değil” 


SİLAHLAR 


i HEZB-i ISLAMI” NiN LİDERİ 


giler veriyorlar bize. lan kabileler oldukça din- 
Sonra izinlerini isteyip dar olmalarına rağmen 
ayrılıyoruz. Ayrılırken, hiç de bağnaz değiller. 


Bu akşam kabile şef- yavaş yavaş bölünüyor. 


"TüRKiYELi KARDEŞLERİMİZİN ©0200 "EY" ET 


ÜCADELEMİZİ DESTEKLEMESİNİ İSTİYORUZ” 


Gülbiddin Hekmatyar'ın görüşme bürosunda 
çeşitli mücadele resimleri var. Duvarlarda büyük 
yeşil afişler ve bayraklar bulunuyor, Bizim görüşmemiz yaklaşık iki saat sürüyor ve Mühendis Hekmatyar bütün sorularımızı ayrıntılı bir 
şekilde cevaplandırıyor : 

— ABD'deti sonra Batı Avrupa ülkelerinin 
tutumlarını nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmek 
istiyoruz. 

— Evet, Batı Avrupa ülkeleri de bugün Sovyetlerin tehditi altında. Ancak bizim gördüğümüz kadarıyla Batı Avrupa, bu konuda pek mücadeleci bir tutum almıyor. Bakın mücadele 
cephelerine, hep Müslümanlar savaşıyor. İran 
halkı, Filistinliler, Eritreliler, Filipinliler... 

Batı Avrupa'nın tutumuna somut bir örnek 
olarak İngiliz BEC radyosunun yayınlarını verebiliriz. Bu radyo istasyonu Afganistan'da sa 
vaşan insanların kapitalistler ve toprak ağaları 
olduğunu iddia ediyor. Bizim zafer haberlerimize sansür koyuyor. Siz de bilirsiniz, bu radyo 
İran'da da aynı şeyi yaptı ve İmam Homeyni bu 
radyoyu yasakladı. BBC bu yayın siyasetini sürdürürşe biz de yasaklamak zorunda kalacağız... 

Hekmatyar'ın BBC'ye karşı yönelttiği eleştirilere rağmen gerek Peşavar'da gerekse kurtarılmış bölgelerde gerillalar, BBC'nin farsça yayınlarını Sürekli olarak dinliyorlar. Gerillalar, BBC 
muhabirinin Kabil'e gidemediğini öğrenince İngiliz radyosuna kar lan düşmanlıkları bir nebze olsun azalmıştı. Ardından aynı muhabir 
Hezbi İslami'nin denetimindeki kurtarılmış 
bölgelere gitmek istediğ söylemiş, Hekmatyar ile yaptığımız ikinci görüşmede parti başkanının görüşlerini bir ölçüde değiştirdiğine şahit olduk: 

— BBC'nin yayınlarında bir gelişme var galiba. Acaba bunların muhabirini Kunar'a göndersek mi? Şeklinde konuştu. 

Batı Avrupa konusundaki tutumlarını då öğrendikten sonra Üçüncü Dünya ile ilişkiler konusuna geçiyoruz: 

— Bizim özellikle Arap ve Müslüman ülkelerle 
güçlü bir dayanışmaya ihtiyacımız var, Ancak 
ne yazık ki, şimdiye kadar bir tek Arap ve Müslüman ülkenin hükümeti bize bir kuruş yardım 
yapmadı. Tabi hepsi basın-yayın organlarında 
bizim mücadelemizi destekliyorlar. Ama biz 
düşmandan başka hiç kimseden pek geniş çaplı 
askeri araç ve gereç alamadık. Pakistan hükümeti ise mültecilerimize yardım ediyor. Kuşkusuz 
bu da çok sınırlı bir yardım. 

Hezb-i İslami'nin ve yarın tanıtacağımız Cemaati İslami'nin temel özelliklerinden biri de 
'Kendi gücüne dayanmak' ilkesine sımsıkı bağh olmaları. Çeşitli çevrelerin yaydığı 'Afgan gerillalarını CIA, Çin, Pakistan ve İran destekliyor' iddiasını biz her gittiğimiz yerde somut o- 


1 


larak araştırdık. Peşavar'daki mülteci kamplarından, kurtarılmış bölgelere kadar hiç bir yerde ne bir tek yabancı uzmana, ne de bir tek yabancı yapısı askeri malzemeye rastladık. Afgan 
gerillalarının bütün silahları Rus mah. Bunun dı- 


şında çok cüzi miktarda '20 patlar' tabir edilen M 
Hint yapısı otomatik tüfekler var. Onlarıda pa- © 


ra ile satın almışlar. 

Hezbi İslami örgütünün lideri ve yetkilileri 
ile görüşürken ve bu partinin belgelerini incelerken komünizm konusunda ilginç bir tutuma şahit olduk, Örgütün yöneticileri ve resmi belgeleri kesinlikle anti-komünist bir tutum almıyorlar. 
Rusya'dan söz ederken ise zaman zaman "Hegemonyacı', 'Kafiristan' ve hatta 'Sosyal-emperyalizm' deyimlerini kullanıyorlar. 

Ancak bu- tutum partinin tabanına henüz 
tam olarak yerleşememiş. Örgütün üyelerinde 


“Rusya—Komünizm"' anlayışı hâlâ belleklerden $ £ 


silinmemiş. Bu konuda partinin görüşlerini öğrenmek için somut olarak şöyle bir soru yöneltiyoruz: 

— Peki, Çin Halk Cumhuriyetinin tutumunu 
nasıl .değerlendiriyorsunuz? 

Gülbiddin Hekmatyar bu sorumuzu da şöyle 
cevaplıyor: 

— Çin Halk Cumhuriyetinin Rusya'ya karşı 
mücadele etmesi ve Moskova'nın Afganistan'daki hegemonyasını, propagandalarında teşhir etmesi olumludur. Ancak Çin'in İslam devrimi 
konusundaki tutumu berrak değildir. Yani biz 
Pekin'in bizim devrimimize karşı ne tutum alabileceğini bilmiyoruz. 

Son olarak Türkiye ile Afganistan arasındaki 
ilişkiler konusundaki görüşlerini almak istiyoruz. Hezb-i İslami'nin lideri, iki ülke arasındaki 
tarihi dayanışmayı anlatıyor. Türkiye'li uzmanların geçmişte Afganistan'a yaptığı katkılardan 
övgüyle sözediyor. Ve sözlerini şöyle sürdürüyor: 

— Türkiye ve Afganistan dünyanın önemli 
bölgelerinde bulunan iki Müslüman ülkedir. 
Biz Müslüman milleti olarak aramızdaki dayanışmayı güçlendirmeliyiz.Çünkü düşmanımız ortaktır. Sizin ülkenizde de Müslüman halk yaşıyor, 
sizin ülkenizin de Rusya ile ortak sınırı var. Bu 
yüzden biz Türkiyeli kardeşlerimizden mücadelemizi desteklemelerini istiyoruz. 


Gülbiddin Hekmatyar, "Lanetlenmiş Kabil 
rejimine karşı cihad açtık. Bütün Müslümanları 
var güçleriyle cihadımız desteklemeye çağırıyoruz. Bizim devrimimiz milli devrim olacaktır. 
Milli derken milliyetçi demek istemiyorum. Yani bizim devrimimiz Afgan milletinin eseri olacaktır..." dedikten sonra bize de başarılar dili -~ 
yor ve gecenin geç saatinde bizzat kendi kullandığı arabasıyla bizi otelimize kadar bırakıyor. 


Bizim dış politikamızın te- mizle destekleyeceğiz. 


meli ülkemize ve İslam'a hiz- 


F — Biz bütün ülkelerle dost- 


yeceğiz. İl 
G — Süper devletlerin arala- 


met edecektir. Bu çerçeve için- luk kurmak istiyoruz. Yurdu- yındaki rekabetin girdabına ka- 


de aşağıdaki önlemler uygula- muzun çıkarlar 
nacaktır: 


Haksız ve haince imzalanmış 
bütün anlaşmaları iptal etmek. 

B — Biz, ülkemizi savunma 
ve barışı genişletme amaçları 
nedeniyle savaşa başvurmak dışında kararlı bir şekilde dünya 
barışına inanıyoruz, 

C— Biz sömürgeciliğin, baskının ve sömürünün her biçimini mahkum ediyoruz ve sömürgecilik sistemini dünya savaşı 
ve bütün sorunların ana kaynağı olarak değerlendiriyoruz. 

D — Batı ve Doğu sömürgeciliğine karşı mücadele etmek 
bütün ulusların bir görevidir. 
Biz bu görevimizi sonuna kadar 
yerine getireceğiz. 

E— Biz sömürgeciliğin kurbanı olan herkesi, özel olarak 
da Müslümanları bütün kalbi- 


Brejnev— Şimdi Afganistan'da ne yapacağız? 
Danışmanlar ve 


ma ve İslam'ın pılmadan bütün ülkelerle savun- 


hedeflerine karşı önyargılı. bir ma anlaşmaları imzalayabiliriz. 
A —Se'dırı ve zulme karşı propaganda yapmadıkça da hiç 
gerçeği ve adaleti savunmak. bir ülkeye düşmanlık besleme- 


Yarın: Cemaat-i İslami 


iler— Biz bilmiyoruz 


leri bizi yemeğe çağırdı. 
Kaldığımız eve silahlı adamlarını göndermişler. 
"Türk konuklarımızı yemeğe bekliyoruz!" Toparlandık gittik. 


Büyükçe bir evdeyiz 
şimdi. üç tane idare lambası var. Kapıda da kabile 
şeflerinin silahlı muhafızları ve uluyan köpekler. 


Yemekler elle yenildiği'içim yemekten önce 
öllerimizi yıkacağız.. 
Ama:“her kabile şefinin 
kendi adamı var. Her biri 
birer bakraç ve dökülen 
suyu toplayan birer kap 
tutuyorlar. Biz kabile şefi değiliz.-Bu yüzden ortaya bir sorun (!) çıkıyor Bizim ellerimizi 
hangi kabile şefinin adamı yıkayacak? Şefler aralarında tartışıyorlar. Bu 
el yıkama töreni aslında 
bir konukseverlilik gösterisi... Neyse anlaşma oluyor ve biz ellerimizi yıkayabiliyoruz. Bu akşam 
yemeğinde ilk defa olarak 'Nan-ı Vatan'ın' (Vatan ekmeğinin) yanında 
tavuk yiyoruz. Ardından 
çaylar geliyor. Ve sohbet 
başlıyor 

— Türkiye'deki Müslüman örgütlerin durumu 
nedir? 

— Sizin ülkenizde kadınlarla erkekler bir arada çalışıyorlar mı? 


— Kadınların hepsi 
çarşaflı mı? 

— Türkiye'de camiler 
hep doluyor mu? 


Bizim cevaplarımızdan 
galiba pek hoşnut olmadılar. Konu Mustafa Kemal Atatürk'e geliyor. 
Tartışmanın özü şu: Tayin edici olan İslam mı, 
yoksa bağımsızlık mı? 
Laikliği anlatıyoruz uzun 
uzun. Kurtuluş savaşında 
hilafetçilerin tutumunu 
açıklıyoruz. Sonunda 
böylesine dindar kabile 
şefleri bile geri adım atıyorlar. 

— Atatürk diyorlar, 
belki ülkesi için hayırlı 
bir iş yapmıştır ama İslam için iyi bir şey yapmamıştır... 

— İyi ama böyle çelişmeli şey olmaz ki. Ülkesinin bağımsızlığını korumak zaten tek başına iyi 
bir şeydir... 

Tartışma heyecanlanıyor biraz. Ama sonuçta 
her iki taraf da ilk tutumlarını terketmiyor. 

Sonra biz başlıyoruz 
sorulara. 

— Kabil'deki Rusçuları destekleyen bazı kabileler varmış. Nasıl oluyor bu iş? 

İçlerinden en yaşlısı 
ağır ağır anlatıyor: 


HÜKÜMETİ 
DESTEKLEYEN 
KABİLE ŞEFLERİ 


— Evet doğrudur. Bazı 
hainler zalim hükümeti 
destekliyor. Ama Kabil 
yönetimini destekleyen 
sadece şeflerdir. Kabile 
nüfusü ise bizdendir. Zaten bu yüzden kabileler 


Kabil'den adam çıkarttılar. Kabilelere saldılar. 
Kah para vererek kah 
baskı ve şantajla bazılarını kendi saflarına çektiler 
Bir de silah meselesi var. 
Mesela bizim buraya da 
ordudan adamlar geldi ve 
bize dediler ki, "Buraya 
Pakistan'dan hainler gelip 
Afganistan'da kargaşalı 
çıkarmaya çalışıyorlarmış. Onün için size silah 
dağıtacağız. Siz dewatanimizi (o Körüyacaksırız?! 
Biz gelenleri nemerern 
adamlar olduğunu biliyoruz. Dedik ki 'Tamamdır. 
Siz bize silah verin, Biz 
buraları koruruz" İşte bu 
gördüğünüz silahları onlardan böyle aldık. Her 
yerde böyle olmuş. Ancak bazı kabileler, kimi 
ihanetten, kimisi de yoksulluktan ya silahını satmış ya da yeni silah almak için hükümetin safına katılmış. 


— Peki, diyoruz, eskiden kabileler arasında bir 
sürü anlaşmazlık varmış. 
Neden bu anlaşmazlıklar? Şimdi durum ne? 


Bir süre aralarında konuşuyorlar. Soara da adeta bir sır saklar gibi 


“Yok canım anlaşmazlık- 


filan yok. Eskiden bir 
kaç nahoş hadise oldu. O 
kadar. Şimdi hepimizi 
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diyor. 


Başlıyoruz yeniden tartışmaya 


— Sanırım alınmadınız. Bizim buralarda durum böyledir. Biz Müslümanız ve kıyamete kadar 
da böyle kalırız.. diyor- 


m ee ema 


YARIN: 


birleştiren bir şey var: sürece de biz kaya gibi 
Afganistan İslam Cumhu- birleşmiş durumdayız. - 
riyetini kurma amacı, Bu 
Rusçular Kabil'de kaldığı la ilgili olarak bazı bil- 


lar. 


Bölgedeki çatışmalar- 


Brejnev Afganistan'daki hegemonyasını korumak için Kabil rejimine 
artırıyor. Ama gerilllalar mücadele sonucu bu silahları ele geçiriyorlar. 
kamyona yüklenen sandık sandık top mermileri. 
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Ya hiç verme hep muhtaç götür ya da verdiğini geri alıp perişan 
etme, Kime çalıştığını, ortağını ben debilmemişim. 

Konuğuna kurban, koç kırdıranı bir 
fincan kahveye akılsız gezdirdiğim bilinmez değil. Köçek, şıkırdaklı dünya. Şimdi de dünün yetimi Memdız'a dönersin, ona çalışırsın. E de doğruyu diyem. buna 
sevinirdim. Ona hak Oo verirdim. 


Lakin muhtacı, ihtiyacı yolladığında 
özünün kaç dirhem çektiğini bilmelisin. 
Onurunu kırmayasın. Memdız "Hacer 
ananın isteğine başım fedadır, bende var- 
sa veririm yoksa arar bulurum" deseydi, 
Gulember ona fedaydı. 


İşin gücün pislik senin, Yurtsuz adam 
olur mu? Hayvanların bile yurdu vardır. 
İni, mağarası bellidir. Koçerlik niye icad 
edilmiştir, ben nereden bilirim. İcad eden 
kabrinde ters dönsün, kıblesi kafire rast 
gelsin. Ahirette de yer yurt bulamayıp 
koçer olsun. Eskinin beyliği zenginlikle 
olmazdı. Eskinin beyliği bir makamdı. 
Halk uygun gördüğünün altına sürerdi. 
Şimdi böyle olmuş. Daha dünün bey 
yiğidi, bugünün hampası Memdız, Memet 
efendi olup Hacer Hanmın istediğine olduğu halde yok desin. Ben şimdi buna nasıl dayanırım. Nasıl dolaşır, eskisi gibi yaşarım. 

Hey dünya! İndili. çıktılı, vurdulu. kırdılı batan çıkan dünya... Batıp çıktıkça, 
batırıp çıkan dünya! Meşhur meseldir, dilenciye sormuşlar "Her önüne gelene 


utanmadan nasıl el açarsın?" Gülerek 


demiş "Alnımın ar, namus damarı çatlamıştır, ağrıma gitmez." 

Bizim de öyle olacak. Kimimiz var ki 
çalışıp çabalasın. Lo Memdız, adını satan 


Son derece geri ve ilkel bir yaşantı içinde o- 


Kurtarılmış 
bölgeler 


yrë 'askeri yardımı' sürekli 
İşte Şahasaray cephesine giden 


görgüsüz Memet efendi, Türkmenin, Osmanlının tav budalası! Sonradan görme 
töresiz, tabiyatsız! Gün gelir devran bize 
de döner, .. Yok, yanlış söylemişim. Sana kinlenmek seninle bir olmaktır. Hem 
açımdan sana Çıkışırım, özümse sana hak 
verir, Karını, karın sayılacak sözlünü çekip Osmanlıya veren kimdir? Vermişse, 
niye vermiştir? Demek, şatafat herkesi 
baştan çıkarımmış. Şatafata namusu bastrdıktan sonra ben sana ne diyem. . . 
Öcünü alırsın bizden. Ocunü ben de almayı düşünür, bu Gulamber sana saklardım. 
Şimdiki sözüm yalan gelir. Daha dün 
ayak, etek öptüren Hacer Hanma kim inanır? Kim onu adamdan sayar? 

Uy Smko! Şansız, bahtı karanlık 
oğul! Kapı kapı dilenir yine de seni 
kimseye muhtaç etmem. Seni kıldan ince, 
kılıçtan keskin etmek boynuma borçtur. 
Fukaralığın sert, katı taşıyla biler biler 
inceltirim seni. Ayak çabukluğuna rüzgar yetişemesin. Para, pulla satın alınmaz beyliklere kondururum seni, 

Sana süt vermemişim, karnımda büyütmemişim. Yine de seni kendime benzetmeye,ağzına sabah. akşam tükürmüşüm. 
İki taraflı beysen de, onlara benzemene 
özüm razı gelmez. Seni birine inat büyütürüm, ondan bin yaman..." 

Safiye Hanm, 

—Bey uyandı, deyince ağıtını kesti. 
Elinin yüzünün yaşını sildi. Hiç bir şey olmamış gibi oturdu. Smko'yu iyice 
göğsüne bastırdı. 

Mizo, Araratlıya durumu anlatınca, 
yerlerinde duramaz oldular. Apak keçelerini giyinip kara, bata çıka vardılar. Kimi 
Türkmene kimi Osmanlıya indi. kahve 
aradılar. (DEVAMI VAR) 


